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Golf Plus. 
Dünyanız genişse otomobiliniz de öyle olmalı. 


Bazıları hayatı daha dolu yaşıyor, haliyle daha çok yere ihtiyaçları oluyor. Biz de onlara Golf ailesinin 

en yeni üyesi Golf Plus'ı öneriyoruz. Golf Plus, dinamik tasarımının yanı sıra geniş bir iç hacim sunuyor. 
Ayrıca, koltukları da daha yüksek, Arka koltukları 16 cm'ye kadar ileri kaydırılabiliyor. Dilerseniz koltukları yatırıp neredeyse bagajla aynı hizaya getirebiliyorsunuz. Bu sayede, yolculuğa çıkarken istediğiniz her şeyi yanınıza alabiliyorsunuz. Üstelik, Golf Plus'ta sayısı 43'e (yazıyla kırk üç!) varan eşya sabitleme ve saklama gözü de bulunuyor. Onun geniş mi geniş dünyasıyla tanışmanız için sizi Volkswagen Yetkili Satıcılarına 


bekliyoruz. 


DOĞUŞ OTOMOTİV GOLF PLUS DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 09 
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Nickelodeon Kuşağı 


Sony LCD TV 
BRAVIA 


Renklere olan tutkumuzun eseri: 
Yeni BRAVIA LCD televizyon serisi. 


Doğadaki renklerin her tonuna ve karışımına kendilerini adayan mühendislerimiz eşsiz yüksek çözünürlüklü görüntü işlemcilerimizle donatılmış yüksek tanımlamalı yeni Bravia LCD televizyon serisini yarattı. Görüntüyü temizleyen, filtreleyen ve geliştiren Bravia televizyonlarla daha önce eşi benzeri görülmemiş kusursuzlukta renklere şahit olacaksınız. 


Müşteri Bilgi Merkezi (216) 531 98 50 
WWWw.SONY.COM.İT 


like.no.other”* 


“Benzersiz 


Sony ile benzersiz renkler. 
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OKUYUCU MEKTUPLARI 


Merhaba, Tamam gücümüz Fransızların film çekmesini engellemeye yetmiyor. Bununla birlikte sınırları dışına göndermeyi engelleyecek 


l 


e uluslararası kurallar da yok. Peki sizin bize kastınız ne ola ki bunları 

yayınlıyorsunuz. İçinizde bu filmleri baştan sona kadar izleyip de şuuru Genel Müdür Yardımcısı yerinde kalan oluyor mu merak ediyorum? Yahu yarım saattir bir adam GÖRKEM YAŞAYAN bir kadını dikti karşısına, elinde atalarımızın kullandığı bir divit-kesik uç, ai e mürekkebe bandırıp bandırıp kağıtda sürterek cızık-cızık cızıktırıyor. 
ELİE N KUTLU a Kadın bile sıkıntıdan patladı. Bunun 

adı sanat öyle mi?. İyi çalışmalar. 
Tasarım (Yayınıda bu film varken siz hangi AYHAN KOÇ kanalı izliyorsanız bildiriniz.) 

Özer Öztürk 

Editör (Sorumlu) 


SERKAN SEYMEN Gi 
Eleştirin biraz ağır olmuş 


Katkıda Bulunanlar Sevgili Özer, 


SEVİN OKYAY Arada çok güzel Fransız filmleri de BADE BAYSAL K Li 

var, yani ben bilmiyorum ama 
SUHA ÇALKNİK vardır herhalde. Temponun yavaşlığı GÜLŞAH GÜRAY seni yanıltmasın, özellikle öyle EMRAH KOLUKISA mta iye Glee mi KUTLUKHAN KUTLU çekiyorlar ki, filmi iyice içimize 


sindirelim, gözümüzden bir şey 


e 7 kaçmasın. Hem bütün Fransız Michel Piccoli Jane Birki ergilâcnbce.com z ai : Michel Piccoli Jane Birkin filmleri için genelleme yapman da EmmanüelleiBöari doğru değil, mesela Nikita çok iyi T Bell N . 
Gen. Md. Yrd. (Satış ve Pazarlama bir filmdi. İkinci örneği a ec Ol1scusec ATEŞ İNCE hatırlayamıyorum ama Jean Reno A Film by Jacgues Rivette y a 
Satış Yönetmeni abimizin filmleri var. İyi olanları GÖZDE GÜLDÖŞÜREN Amerikan yapımıydı galiba. Neyse abicim izleyicisi var ki 


yayınlıyoruz. 10-15 kişiler diye onları yok mu sayacağız. Biz alternatif bir kanalız. 
(Fransız filmi sırasında biz DVD izliyoruz.) 

CA, 


Sevgili CNBC-e Dergi görüyorumki son günlerde poster vermek gibi bir sorumluluğunuz olduğunun bilincinde değilsinizi. Ocak sayısında desperate housewives posteri verecektiniz takvim uğruna gelmedi dedik anlayış gösterdik ama şubat sayısında da housewives posteri yerine karton kenny çıkınca anlayışımı biraz kaybettim. tamam kenny de fena değil onu da severiz hatta kenny li t-shirtlerimiz bile var ama kenny vermek housewives posteri vermenize engel olmamalı. mailimi bitirirkene desperate housewives posterimi gelecek sayıda beklediğimi hatırlatıyorum. Eğer artık poster vermiycekseniz de söyleyin bilelim 

İ boşuna ümitlenmeyelim yengeye, enişteye çocuklara selam -- 

Şubat 2006 karettalar ölmesin 


kechemenlâgmail.com 


Sayın Kechemen, 
Bilincimizi kaybettiğimiz zamanlar oluyor ama poster konusunda çok dikkatliyiz, uzun boylu kızıl saçlı bir kadın her ayın ortasında “poster ne verecez, poster, poster” diye bizi taciz ediyor, yani bu gereksiz sorumluluğu unutmamız mümkün değil Sevgili Kechemen (isminiz 

v de çok orijinalmiş). Bugüne kadar iki defa Desperate Housewives The m posteri verdiğimizi de hatırlatmak isterim. Neyse bu sayıda umutsuz 


Sİ ranos kadınlar için “To Do List” not defteri veriyoruz. Idare edin lütfen. 
Carettalar ölmesin tabii ki, şeker de yiyebilsinler. 
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Sayin C. A,, Biliyorsunuzki carnivale'in bitmesine az kaldi ve HBO dizinin yeni bolumlerini cekmiyor. Acaba diyorum HBO'ya bu dizinin Turkiye'de cok izlendigini ve baya seveninin oldugunu soylesiniz,Musterilerimiz velinimetimizdir diye dusunup kararlarini tekrar gozeden gecirebilirlermi? 

Ozan Okut 
Sanmıyorum be Sevgili Ozan, 
Senin için bir konuşmayı deneyeceğim, acıklı ve boğuk bir sesle, “Mark arkadaşım, bak, sen iyi bir insansın, her şey para ve rating değildir, insaf et, bunca yıl yeterince ndınız, kırmayın izleyicinin kalbini, unutma ki müşteri velinimetinizdir” 


diyebilirim. Baktım olmadı hafif küstah bir tonda, “Artistlik yapma ..., aradığıma pişman etme, bak, sevaptır yayınla işte” diye de çıkışabilirim. Ne dersin Ozan dostum, sonuç alır mıyız sence? 
Velinimetin İngilizcesini bilmiyorum yerine “customer is your blessing” desem olur mu? 


Carnivale'in 4 sezonluk daha senaryosunun hazır olduğunu öğrendim. Bunlar sizde var mı veya HBO'dan istesem gönderirler mi? 

Kenan Develi 


Sayın Develi, 

Senaryolar elimizde. HBO'yu hiç karışurmadan, Carnivale'in devamını kendimiz çekelim diye satın aldık. Senaryoda memleket şartlarına birkaç uyarlama yapacak, bizim yıldızları oynatacağız; öyle tozlu - topraklı yolları, çorak arazileri de kolay buluruz gibi geliyor. Hangi rolde kim oynasın, fikirlerinize açığız. Benim listem: Justin-Tamer 


Karadağlı, Ben-Alişan, Samson-Yüzü gözümün önünde ama adını haturlayamıyorum, Sofie-Şebnem Dönmez... 


G.Y. 


Sezon finalini izlediğimiz "Without A Trace"de tam da “Vivian ölecek" derken diğer iki ajanın otomobilleri içinde kurşunlanması beni ve ablamı gerçekten bir hayli merak içinde bıraktı. Acaba yeni sezon ne zaman başlayacak (ya da konuya direk gireyim arabadaki ajanlara neler olacak)? 

Oğuz Akçelik 


Sevgili Akçelik Kardeşler, 

Without a Trace'in yeni bölümleri Eylül'de başlayacak. Konuyu hiç bağlamaya çalışmadan bu vesile ile size Mart'la birlikte başlayan yeni dizilerden, yeni sezonlardan filan bahsedelim biraz... 
Şimdi The Sopranos malum, şahane bir dizi, şiddetle tavsiye ediyorum. Zamansız giden Carnivale'in üzüntüsüne tek teselli... Without a Trace'i seviyorsanız, cumaya gelen Cold Case'i seviyorsunuz demektir; fakat perşembe Prison Break 


#3 


de tam size göre, dört dörtlük heyecan fırtınası. Yeni komedilere gelince, How 1 Met Your Mother “klasik sitcomlar artık baydı, öldü” yargısına bir yanıt; türün tüm klişelerini kullanarak hâlâ çok komik olunabileceğini kanıtlıyor. Kitchen Confidential ise ünlü bir aşçının çok satan kitabından uyarlanmış, restoran işinin görünmeyen tarafını, mutfağı anlatıyor; çok da güldürüyor. Ve Stacked'in 

2. sezonu başlıyor, yani Pamela Anderson... 


GEY. 


Derginizin bu ayki sayisina baktigimda Gilmore Girls'un yerine, 27 subattan itibaren The O.C'nin tekrarlarinin geldigini gordum. Gilmore Girls'un yayinina 5. sezondan itibaren ara mi vereceksiniz? Eger verecekseniz, 
6. sezonu ne zaman izleyebilecegiz? 

barowski nerdid...com 


Sevgili Barowski, 

Gilmore Girls'ün ABD'de yayını süren 6. sezonunu, CNBC:e'de bu sonbahar izleyeceksiniz. Yani sevimli mi sevimli insanların kasabası Stars Hollow'dan kısa bir süre ayrı kalacaksınız. Gilmore Girls izleyicilerinin hassasiyetini bildiğimiz için, onunla aynı kefeye koyduğumuzu sanmayın ama One Tree Hill için de bir not düş ile sonbaharda dönecek. 


lim: O dizi de yeni sezonu 
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Kişisel tercihleriniz 
OzgürBar version 2.0'da... 
Üstelik bedava, üstelik hediyeli! 


İMKB 1004 
39.140 


İMKB TÜM HACİM 
İMYRINNA , 
RLIKIT B İMKB30 V :USDAL V 


> o > 
KBANK iy Yatırma “RR —. 19 760 133 
g# Kişiselleştir 


Akbank ÖzgürBar version 2.0 
size özel seçenekler sunuyor. 
Tercihlerinize göre kişiselleştirebileceğiniz 

yeni sürüm, yalnızca istediğiniz finansal bilgileri İnternet Explorer'ınıza taşıyor! 


www.akbank.com'dan ÖzgürBar version 2.0'ı yükleyen, 

1 kişi Pioneer 109 Ekran Plazma TV #* Panasonic DVD ve Ev Sinema Sistemi, 
1 kişi Sony Wega 100 Hz TV * Panasonic DVD ve Ev Sinema Sistemi, 

1 kişi Fuji Finepix 55500 Dijital Fotoğraf Makinesi, 

100 kişi 100 YTL'lik Teknosa Hediye Çeki 

kazanma şansını yakalıyor. 


kampanya Milli Piyango İdaresi'nin 27/01/2006 tarih ve 3.07. .MPİ .0.13.00.02/133-482 sayılı izni ile düzenlenmiştir. Kampanya 30.01.2006-15.03.2006 tarihleri arasında çerlidir. Kampanya tarihleri arasında; www.akbank.com internet adresinde yer alan ad-soyad, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak ÖzgürBar programını gisayarına yükleyen herkese | çekiliş hakkı verilecektir. ÖzgürBar Akbank'ın ücretsiz hizmetidir. Ayrıca ÖzgürBar'ı yüklemenin yanında http://yatirimci.akbank.com.tr adresinden mci Portalı'na üye olan Akbank müşterilerine ek olarak 1 çekiliş hakkı daha verilecektir. Yatırımcı Portalı, Akbank müşterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir. Kampanya unda yapılacak liste 1 adet Pioneer Plazma 109 Ekran Plazma TV ve SC-HT870 DVD Ev Sinema Sistemi, 1 adet Sony Wega 82 Ekran 100 Hz TV ve SC-HT870 DVD Ev Sinema temi, İ adet Fuji Finepix 55500 Dijital Fotoğraf Makinesi, 100 adet 100 YTL değerinde Teknosa Hediye Çeki verilecektir. Hediye çeklerinin son kullanım tarihi 31/07/2006'dır. 
mpanyada verilecek 100 YTL değerinde Teknosa Hediye Çeki'ni kullanmak istemeyen talihliler Motorola 4052 Deci Telefon kazanacaklardır. Çekiliş 28 Mart 2006 saat: 10.00'da, ıyükdere Cad., Ezca Sokak, No.: 6, Kat: 6, Gültepe, İstanbul adresinde yapılacaktır. Kazanan asil talihlilerin son başvurusu 17 Nisan 2006, yedek talihlilerin ise 02 Mayıs 2006'dır. 


8 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilemez Çekiliş 02/04/2006 tarihinde Posta Gazetesi'nde yayınlanacaktır. KDV ve 
ÖTV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli tarafından ödenecektir. 
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5 Mart'ta NTV'de Oscar gecesi yaşanacak. Gece yarısı 24:00'te 
Hollywood yıldızlarının en güzel kıyafetleriyle kırmızı halıdan geçişleriyle başlayacak “NTV Oscar Özel Yayını”, sabah 06:30'da En İyi Film Ödülü'nün verilmesiyle son bulacak. 


ılda bir kere, her şey sinema tutkunları için. Aylar öncesinden başlayan hummalı faaliyet, sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar heykelciğinin sahiplerine takdim edilmesiyle nihayete erecek. 
Birbirinden ünlü sunucular ellerindeki zarfı açarak, heyecanı artırmak için artık klasikleşmiş “..ve Oscar kime gidiyor?” (...and the Oscar goes to) cümlesini kurup meraklı bekleyişi de zirve- 


ye çıkaracaklar. Ardından sevinç çığlıkları, alkış- 


Walk the Line 


lar, sürprizler, beklenen sonuçlar ve bitmek bil mez “aslında kim daha çok hak etmişti” tartışmaları. 

Sonrası, bir başka Oscar klasiği olan, bu degerli heykelciği avucunda sımsıkı tutup havaya kaldırırken gözyaşları içinde yapılan “aileme, Tanrı'ya...” diye başlayan teşekkür konuşmaları. 

Sinema tutkunları 5 Mart gecesi tüm bu heyecanı bir kez daha yaşayacak. Bu yıl 78'inci kez dağıtılacak olan, kılıcını tutan bir şövalye şeklinde tasarlanan el yapımı 50 heykelcik; çelik, kalay ve kurşun' karışımı bir alaşımdan oluşuyor ve üzerleri 24 ayar altınla kaplı. Her biri, Chicago'daki bir fabrikada 


Oscar töreniyle arasına hiçkimsenin girmemesini isteyenler için CNBC-e ekranlarında ikinci bir alternatif sunuluyor. 
CNBC-e, Oscar ödül törenini saat 03:00'ten itibaren orijinal sesiyle sizlere aktaracak. Bir başka Oscar kutlaması ise www.ntvmsnbc.com'dan. Siteyi ziyaret edenler Oscar tahmini yapabilecekler. Ödüllerin açıklanmasının ardından doğru tahminde bulunan üç kişi Beko plazma televizyon kazanacak. 
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20 saatte hazırlanmış ve 400 dolara mâl olmuş. 

Sonuçlardan biri şimdiden belli. Ünlü yönet men Robert Altman Onur Ödülü ile taltif edile cek. O yüzden sahiplerini bekleyen heykelcikler- den sadece bir tanesine onun adı şimdiden yazıl mış durumda. 

Bu yıl Oscar ödüllerine rekor sayıda başvurunu yapıldı. En İyi Uzun Metrajlı Film dalında tam 
311 film son beşe girebilmek için yarıştı. 32 yıldır 
ilk defa, 300'den fazla eser, En İyi Film ödülü için 


yarışa dahil oldu. Bir başka rekor da Yabancı Dilde En İyi Film dalı için Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden 91 ülkeye yapılan davete, 58 ülkeden yanıt gelmesiydi. Daha önceki rekor 56 filmle 2003 yılında gerçekleşmişti. 2006 Oscar ödüllerinde Türkiye de Yavuz Turgul'un yönettiği Gönül Yarası ile başvuruda bulunmuştu, ancak adaylar arasına giremedi. 

Bu seneki Oscar heyecanı yine NTV ekranında yaşanacak. 5 Mart gecesi saat 24:00'ten itibaren NIV Özel Yayını, Hollywood ünlülerinin kırmızı halıdan geçiş görüntüleriyle başlayacak. Sinema eleştirmeni Mehmet Açar ve gazeteci Tuğrul Eryılmaz, sinema yazarlarından modacılara kadar uzanan geniş bir konuk yelpazesini NTV stüdyolarında ağırlayacak ve sonuçları sizler için anında yorumlayacaklar. NTV sabah 06:30'a dek sürecek. 


yayını 
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EN İYİ FİLM 

m Brokeback Mountain 
Capote 

m Crash 

m Good Night, and Good Luck 

m Munich 


EN İYİ YÖNETMEN 

m George Clooney - Good Night, and Good Luck. (2005) m Paul Haggis - Crash (2004) 

m Ang Lee - Brokeback Mountain (2005) 

m Bennett Miller - Capote (2005) 

m Steven Spielberg - Munich (2005) 


EN İYİ ERKEK OYUNCU 

m Philip Seymour Hoffman - Capote (2005) 

m Terrence Howard - Hustle & Flow (2005) 

m Heath Ledger - Brokeback Mountain (2005) 

m Joaguin Phoenix - Walk the Line (2005) 

m David Strathairn - Good Night, and Good Luck. (2005) 


EN İYİ KADIN OYUNCU 

m Judi Dench - Mrs. Henderson Presents (2005) m Felicity Huffman - Transamerica (2005) 

m Keira Knightley - Pride & Prejudice (2005) 

m Charlize Theron - North Country (2005) 

m Reese Witherspoon - Walk the Line (2005) 


EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU m George Clooney - Syriana (2005) 
m Matt Dillon - Crash (2004) 
m Paul Giamatti - Cinderella Man (2005) Iı Jake Gyllenhaal - Brokeback Mountain (2005) m William Hurt - A History of Violence (2005) 


EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU 

sn Amy Adams - Junebug (2005) 

m Catherine Keener - Capote (2005) 

m Frances McDormand - North Country (2005) 

m Rachel Weisz - The Constant Gardener (2005) m Michelle Williams - Brokeback Mountain (2005) 


YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM 

m Joyeux Noel (2005) (Fransa) 

m Sophie Scholl - Die letzten Tage (2005) (Almanya) Paradise Now (2005) (Filistin) 

ı Tsotsi (2005) (Güney Afrika) 

m Don't Tell (2005) (İtalya) 


EN İYİ UZUN METRAJ CANLANDIRMA FİLMİ 

m Corpse Bride (2005) - Tim Burton, Mike Johnson m Howl's Moving Castle (2004) - Hayao Miyazaki 

m Wallace & Gromit ... (2005) - Steve Box, Nick Park 


EN İYİ ÖZGÜN SENARYO 

m Crash (2004) - Paul Haggis, Robert Moresco 

i Good Night, and Good Luck. (2005) - George Clooney, m Grant Heslov 

m Match Point (2005) - Woody Allen 

m The Sguid and the Whale (2005) - Noah Baumbach 

m Syriana (2005) - Stephen Gaghan 
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The new fragrances for him for her | 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DİZİ DOSYASI Dizi MüzikLERİ 


crubs'ta Turk ve Carla evleniyorlar ve arkadaşları 

Ted, grubuyla bir şarkı çalıp söylüyor. Herkes gayet 

mutlu ve dans ediyor. Bir Beatles klasiği seslendirdikleri: Eight days a week... Serbest bir tercümeyle söylersek “haftada sekiz gün seveceğim seni” manasında sözlerle devam ediyor şarkı. 

Tüm dünyada büyük ilgi gören ve CNBC-e ekranlarında da izlediğimiz yeni diziler ark bu yönleriyle de ilgiyi üzerilerine çekiyor. The O.C. gibi örneklerde de gördüğümüz gibi dizinin kendisinden çok müzikleriyle ilgilenen, bu yüzden her bölümünü ekran başında kaçırmadan izleyen bir seyirci kitlesi mevcut. İzleyicilere bu performansları sunmak için sağlam bir ekip çalışması gerekiyor. Dizi müziklerinin bu kadar ilgi görmesi müzik sektörünü de harekete geçirmiş durumda. Bunun iki sebebi var: Bir tanesi tanıtıma ihtiyacı olan yeni bir grubun çok izlenen bir dizide çalınması için yapılan kulis faaliyetleri; diğeriyse, müzikleri çok ilgi gören dizilerin soundtracklerini yayınlamak. Şimdi geçelim CNBCe dizilerinin içinde müzikleriyle de öne çıkanlara... 


di 
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DESPERATE HOUSEWIVES 

Umutsuz evkadınlarının maceralarını izlerken onlara eşlik edecek müzikler de konu itibarıyla bir ev kadınının yaşamına, günlük hayatına eleştirel bakışlar atan sözleri olan şarkılar. SheDaisy'den God Bless The American Housewife, Liz Phair'den bir Rolling Stones klasiği olan Mother's Little Helper, Indigo Girls'ten bu kez bir 


Simon and Garfunkel klasiği Mrs. Robin- son, Macy Gray'den Boom Boom ve kd Lang'ten Dreams of the Everyday Housewife dizinin soundtrack'inde yer alan şarkılar arasında. Ayrıca soundtrack'te diziden alınmış diyalogların da mevcut olduğunu belirtelim. 
VIP/TUCK 

Son dönem diziler içinde, her sahnenin bir şarkı eşliğinde izleyene mükemmel bir şekilde hissettirildiği dizi hangi: 


si denilse çoğunluğun yanıtı Nip/Tuck olacaktır. Dizide | 


kullanılan o kadar çok şarkı var ki, Rolling Stones'tan Cat 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Sessiz sinema dönemlerinde perdenin önündeki çukura yerleşen orkestralar filme eşlik ederek çalarlarmış. 
Her sahnenin sahip olduğu duygunun hakkını vererek... 
Günümüzün dizilerindeyse müzik grupları var. Üstelik çoğu zaman dizide bizzat çaldıkları bile oluyor. 
CNBC-e'de izlediğimiz diziler de bu türden. 
Müzikleri o kadar tutuluyor ki, bu dizilerin hem 
DVD'leri hem de 


soundtrack'leri yayınlanıyor... 


Stevens'a dek uzanan, alt alta sıralanacak liste sayfalarca uzunlukta olabilir. Nip/ Tuck'ta kul lanılan müziklerden oluşan soundtrack albümde ise Daniel Ash'in Fever'ı, Kinky'nin The Headphonist'i, Chris Coco'nun Falling'i ve İL han Erşahin'in grubu Wax Poetic'le Norah Jones eşliğinde icra ettiği Angel gibi şarkılar ter- 


cih edilmiş. 


Dizinin tema müziklerini They Might Be Giants yapmakta. 80'lerde kurulmasına karşın 90'larda bir ara Flood adlı albümleriyle popüler olan topluluk en çok, eski bir klasik olan Istanbul (not Constantinople) yorumuyla tanınıyor. 
Dizinin soundtrack'inde daha ziyade akustik te- 


melli, ritmi yüksek, neşeli eserler yer alıyor. 


MİS Dizi DOSYASI bizi MüzikLERi 


Eaele-Eye Cherry'den Been Here Once Before, Barenaked Ladies'den Falling for the First Time, The Push Stars'tan Drunk is Better than Dead, Iravis'ten We Are Monkeys bunlardan bazıları. 


THE SOPRANOS 

Dizi müziği konusunda apayrı bir yere konma: sı gereken bir yapımla karşı karşıyayız. The Sopranos'ta duyduğunuz müzikler” başlığıyla üç albüm yayınlandı. Ama, bunlardan biri çift, bir diğeri ise üç CD'lik 
setler. Beş CD'de toplam 84 
şarkı mevcut. Özet geçersek: 
Gotta Serve Somebody ile 
Bob Dylan, It Was a Very 
Good Year ile Frank Sinatra, 
I Feel Free ile Cream, State Trooper ile Bruce Springsteen, Make No Mistake ile Keith Richards, White Rabbit ile Jefferson Airplane, Tiny Tears ile Tindersticks, Gloria ile Van Morri- 


son... Görüldüğü üzere The Sopranos izlemenin yanında dinlenmesi de gereken bir dizi. 


GILMORE GİRLS 

Gilmore Girls, özel ilgiyi hak eden dizilerden. 
Jello Biafra; The Clash, Nirvana, Metallica, Offspring ve daha niceleri nefes almaksızın konuşan kahramanlarımızın sohbetlerinde büyük yer kaplıyor. Dizinin müziklerinden oluşan al büm de punk'ın efsanelerinden Ramones grubundan Joey Ramone, Luis Amstrong'un sesin- den dinlediğimiz What a Wonderful World'ü 


EN ÇOK MERAK EDİLENLER 


M Six Feet Under'ın tanıtımlarında fonda çalan şarkı Lamb grubunun Heaven adlı çalışması. 
M South Park'ın tanıtımlarında Kenny'nin söylediği şarseslendirirken, diğer konuklar arasında Child Psychology ile Black Box Recorder, Car Song ile Elastica, Oh My Love ile John Lennon, One Lt: ne ile PJ Harvey ve O'oh ile Yoko Ono var. 


SMALLVİLLE 

Smaliville'in iki albümü yayınlandı. Her iki albümde de biri Five For Fighting'e diğeri Stereophonics'e ait birer Superman şarkısı var. Dizinin jenerik müziğini yapan Remy Zero birinci sezonun final bölümünde bizzat yer almıştı. Albümlerdeki diğer konuklar arasında ise Precious ile Depeche Mode, AlI the Money or the Simple Life Honey ile The Dandy Warhols, yine 80'lerden bu kez bir Chris Isaac klasiği Wicked Ga- 


me'in yeni yorumuyla Him var. 


THE X-FILES 

The X-Files tam bir soundtrack zengini. Bugüne dek tam üç albüm yayınlandı. Albümlerden biri Mark Snaw'ın dizi için yaptığı tema müziklerine yer verirken diğer ikisinde hayli seçkin bir kadro bir arada. Flower Man ile Tonic, Walking After You ile Foo Fighters, 
Deuce ile The Cardigans, More Than This ile The Cure, 
Hunter ile Björk, Star Me Kit- | ten ile William S. Burroughs | ve REM, Red Right Hand ile 
Nick Cave, Frenzy ile Screa- 


min' Jay Hawkins gibi diziyi iz- 


lemeseniz bile dinlenmesi gereken upuzun bir liste var karşımızda. 


kı, Andrea Bocelli'nin Con Te Partiro adlı şarkısı. 

M The O.C.'nin birinci sezon finalinde kulanılan, aynı zamanda Without a Trace'te de yer verilen Jeff Buckley şarkısının adı Hallejuah... 

m Desperate Housewives'ın ikinci sezon tanıtımlarında çalan şarkı Better Than Ezra grubunun Before The Robots albümünde yer alan Juicy adlı parça... 

m Without a Trace'te çalan ve sözleri “Daddy was a soldier” diye başlayan şarkı Pink'e ait ve adı da My Vietnam... 

m Nip/Tuck'ta Christian Carver'ın saldırısına uğrarken çalan sezonun son şarkısı Art Garfunkel'ın All | Know adlı çalışmasıydı. Meşhur ikizlerin ameliyat edilmesi sahnesinde çalan müzikse Leo Delibes'in Lakme operasından Çiçek Düeti / Flower Duet adlı bölümdü. 

m Gilmore Girls'te arka planda elinde gitarla şarkı söylerken görülen kişi Grand Lee Buffalo grubunun üyesi Grant Lee Phillips... 


TAE TRUTHAND THE LİGHT 
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BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 

Dizinin bugüne dek dört soundtrack'i yayınlandı. Bunlardan biri dizide kullanılan tematik müzikleri içeriyordu. Diğer üçünde yer alan isimlerden bazıları ise şöyle: Buffy ile The Breeders, Stop Thinking About 
It ile merhum punk Joey Ramone, Bohemian Like You ile neredeyse tüm dizilere bir şarkı 


veren Dandy Warhols, Temp- 


tation Waits ile Garbage... 


THEOC. 
The O.C.'de kullanılan müzikleri içeren al 


bümler peş peşe yayınlanıyor. Daha önce, yayınlanan dört albümü sizlere tanıttığımız için onları es geçiyoruz. Ancak aradaki kısa zaman sürecinde beşinci albüm de yayınlandı. Rock & Roll ÇOueen ile Subways, Reason is Treason ile Kasabian, Daft Punk is Playing at My House ile LCD Soundsystem, Kids with Guns ile Gorillaz, 80'lerden bir Alphaville klasiği Forever Young ile Youth Group beşinci soundtrack'in listesindeki gruplardan bazıları. 


DİZİLERİN JENERİK MÜZİKLERİ 


Scrubs / Superman - Lazlo Bane 

Smallville / Save Me - Remy Zero 

Six Feet Under / Six Feet Under Title Theme - Thomas Newman 

ER / Theme From ER - James Newton Howard 

The X-Files / Theme from The X-Files - Mark Snow Carnivâle / Carnivâle Original Music Score - Jeff Beal Rome / Skarazula. There from Guebec - Kakma Nip/Tuck / Remix of The Engine Room's theme song, A Perfect Lie / Gabriel & Dresden 

Gilmore Girls / Where You Lead - Louise Goffin Desperate Housewives / They - Danny Elfman 

Buffy The Vampire Slayer / Buffy The Vampire Slayer Theme - Nerf Herder 

Las Vegas / A Little Less Conversation - Elvis Presley The Simpsons / “The Simpsons” Theme Song - Danny 
Elfman 

South Park / South Park 
Theme Song - Les Claypool 
The O.C. / California - 
Phantom Planet 

One Tree Hill / | Don't Wanna Be - Gavin Degraw 
Malcom in the Middle / 
Boss of Me - They Might Be 
Giants 


> 20 


WITH İ E 

Without a Trace'te genel hava itibarıyla “hissiyatlı” tabir edebileceğimiz şarkılar hakim. Mesela Our Sons and Daughter adlı bölümde yer verilen Mazzy Star 'a ait Fade into You gibi... Bunun dışında This Fire ile Franz Ferdinand, Something in the Air ile David Bowie, Happy Christmas (War is Over) ile John Lennon, Not Dark Yet ile Bob Dylan, Scrappy Love ile Tricky, Man on the Moon ile REM, Dead Leaves and the Dirty Ground ile The White Stripes diziye müzikleriyle konuk olanların bazıları. Without a Trace ayrıca Beethoven'in Ayışığı Sonatı (Moonlight Sonata), Bach'ın 2 Nolu La Minör Sonatı (Sonata No2 in A Minor) gibi klasik eserlere de yer veriyor. 


SIX FEET UNDER 

Six Feet Under soundtrack tutkunları için bereketli bir yapım. Şu ana dek iki albüm yayınlandı. Feelin” Good ile 
Nina Simone, A Rush of 
Blood to the Head ile Coldplay, Lucky ile Radiohead, Transatlanticism ile Death 
Cab For Cute, Cold Wind ile Arcadia Fire, Heaven ile Lamb, One Time Too Many ile PJ Harvey, Bohemian Like You ile Dandy Warhols, Sguares ile The Beta Band yer 


alan isimlerin bazıları. 


SCRUBS 

J.D'nin karşısına hastanenin koridorlarında bir adam elinde gitarıyla çıkar. İşte o gitaristin adı Colin Hay. Kendisi 80'lerde Men At Work adlı grubuyla dünya semalarını şenlendirmiş bir 
müzisyen. Dizide seslendirdiği Overkill de 1983 
tarihli Cargo adlı albümünde yer alan, listeleri fethetmiş bir şarkı. Scrubs soundtrack'i yayınlanmış dizilerden. Albüm elbette dizinin jeneriğinde yer alan ve Lazlo Bane'nin seslendirdiği Superman ile açılıyor. Birisi Overkill'in akustik versiyonu olmak üzere Colin Hay'in iki şarkı seslendirdiği albümdeki diger isimler arasında Eels ile Butthole Surfers gibi “sert” gruplar ve John Cale gibi eski ustalar da yer alıyor. 


SIX FEET UNDER 


EVERYTMNING ENDS 
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THE SOPRANOS 


Tony Soprdi ve aileleri 


“The Sopranos” bütün haşmetiyle başlıyor. 
Kendine “atık işleticisi” diyen Tony Soprano hem hakiki ailesini, hem de New Jersey gangsterlerinin bir “capo”su olarak öteki ailesini kolluyor. 


ony Soprano, iyi bir aile reisi olmaya çalışıyor. Hem 

kendi ailesine; karısına, iki çocuğuna ve dul annesine 

karşı görevlerini yerine getirecek hem de New Jersey 

mafyasının “capo”su sıfatıyla, üstüne düşenleri yapacak. 
Ama o her iki cephede de sorunlarla karşı karşıya. İş hayatıyla aile hayatının ortak baskısı sinir krizleri geçirmesine, sık sık endişe- ye kapılmasına yol açıyor. Tony de ister istemez bir psikiyatra gitmeye başlıyor. Ancak tabii ki kimsenin bunu duymaması gerek. 
Tony'nin bir parçası olduğu âlemde böyle rahatsızlıklar hiç hoş karşılanmaz, adamı vuruverirler. O da doktorluk halini kendine saklıyor, kimseye söylemiyor. 

Ne tür sorunları var, peki? Aile ile başlayalım: Karısıyla arası pek iyi sayılmaz, evlilikleri sallanuda. Annesinin bir huzurevine ii yatırılması gerekiyor ama yaşlı kadın gitmemekte diretiyor. “Unc- XİN 7 - le Junior”, Pussy Malenga adında bir adamı ortadan kaldırmak AND) 7070) için Tony'nin çocukluk arkadaşının restoranından yararlanmaya z kalkıyor, ancak Tony, mekânın uçurulmasını önlüyor. Bir Çek çetesi Sopranolar'ın atık işletme' işine el koymaya kalkınca, Tony'nin öfkesi burnunda yeğeni Chris, yönetimden izin alma- dan onların temsilcisini öldürüp Staten Island'a atarak sorunu kendince çözüyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Tony, mafya- nın şanlı günlerinin sona erdiği duygusuna kapılmış. Geçmişin devleriyle boy ölçüşemeyeceğinden de korkuyor. 

The Sopranos'un en aşina bölümlerinden biri ise dizinin açılışı. Bu açılışa, A3'ün söylediği jenerik şarkısı Woke Up This Morning eşlik ediyor. Tony Soprano, Liman Dairesi'nin Lincoln Tüneli'nden çıkıp New Jersey Paralı Otoyolu'na giriyor. Bu açılışta, Newark, New Jersey'nin çok bilinen yerlerini de görüyoruz. The Sopranos'ta yer aldıkları için artık daha da fazla biliniyorlar. Sekans, Tony'nin Essex County banliyösündeki evinin önüne ara-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Daha 


Tony, New Jersey Paralı Otoyolu'na girerken 


basını çekmesiyle noktalanıyor. önce, 


arabanın aynasından Dünya Ticaret Merkezi kuleleri görülüyordu. HBO ile dizinin yaratıcısı ve yapımcısı David Chase, 11 Eylül terörist saldırısının ardından bu görüntüyü diziden çıkardı. 
The Sopranos ilk sezonundan itibaren televizl 


yonun en iyi dizilerinden biri olarak kabul edil 


THE SOPRANOS'TA KİM KİMDİR? 


Jimmy Altieri / Joe Badalucco 

Soprano ailesinin bir “askeri. 

Giacomo “Jackie” Aprile / Michael Rispoli 

DiMeo ailesinin patronu, Tony'nin eski arkadaşı. 
Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero / Vincent Pastore Soprano'ların bir başka askeri. 

Artie Bucco / John Ventimiglia 

Yerel şef, Tony'nin çocukluk arkadaşı. 

Charmaine Bucco / Kathrine Narducci 

Artie'nin karısı. Kocasının Tony ile arkadaşlığı onu endişelendiriyor. 

Silvio Dante / Steven Van Zandt 

Soprano ailesininin “consigliere”si. Heather'ın babası, Gabriella'nın kocası. 

Brendan Filone / Anthony DeSando 

Christopher Moltisanti'nin arkadaşı ve ortağı, Tony Soprano'nun ekibinden. 

Paulie “Walnuts” Gaultieri / Tony Sirico 

Tony'nin eski ekibinin “capo”su, Johnny Boy Soprano için çalıştı. 

Adriana La Cerva / Drea de Matteo 

Christopher'ın nişanlısı, Richie Aprile'nin yeğeni. 
Dedektif Vin Makazian / John Heard 
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di. TV Guide onu gelmiş geçmiş En Büyük 50 
7 Şovu listesinde, beşinci sıraya koydu. Dizi, 
sezonu olan 1999'da bütün En İyi TV Şovu 


listelerinde bir numaraydı. New York Times 


onu “Amerikan popüler kültürünün son 25 yıl daki en büyük eseri” olarak tanımladı. Newsweek ise “açık farkla, televizyondaki en iyi şov” 


olduğunu söyledi. 


vE KE EEE e | 
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Tony Soprano'nun psikiyatrı Dr. Jennifer Melfi'nin peşi- ne taktıgı polis. 

Dr. Jennifer Melfi / Lorraine Bracco 

Tony'nin psikiyatrı. 

Christopher Moltisanti / Michael Imperioli 

Tony'nin yeğeni, sadece onun akrabası olduğu için başarıya ulaşmış fevri, pervasız bir “asker”. 

Herman “Hesh” Rabkin / Jerry Adler 

Tefeci, Tony Soprano'nun değerli danışmanı. Yahudi oldugu için ekibe dahil olamıyor. 

Johnny “Sack” Sacramoni / Vince Curatola 

Carmine Lupertazzi yönetimindeki New York ailesinin önemli bir ferdi. 

Anthony Soprano, Jr. / Robert İler 

Tony ve Carmela'nın oğulları; aptal, tez canlı, baş belâsı. 
Carmela DeAngelis Soprano / Edie Falco 

Tony'nin karısı, Meadow ve Anthony Jr.'ın anneleri, Hugh ve Mary DeAngelis'in kızı, Livia'nın gelini. 
Corrado “Uncle Junior” Soprano, Jr. / Dominic Chianese Ailenin resmi patronu olmaya aday, Tony'nin amcası. 
Livia Soprano / Nancy Marchand 

Tony'nin hasta annesi, bunamış, “Uncle Junior”ın yakın dostu. 

Meadow Soprano / Jamie-Lynn Sigler 

Tony ve Carmela'nın başarılı ve dalavereci kızları. 

Tony Soprano / James Gandolfini 

New Jersey mafya patronu, Carmela'nın kocası, Meadow ve Anthony Jr'ın babaları; Livia ile merhum Giovanni “Johnny Boy” Soprano'nun oğulları. 


İZ DİZİLER c- 


Televizyonun en iyi dizilerinden biri olarak kabul edilen “The Sopranos”, 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TV Guide'ın gelmiş geçmiş “En Büyük 50 TV Şovu” listesinde beşinci sırada yer alıyor. 


Tony Soprano karakteri The Simpsons'a Şişman Tony olarak girdi. Silvio Dante, Paulie Walnuts ve Chris Moltisanti, aynı bölümde, Jersey'nin sert çocukları olarak boy gösterdi. Fred Fintstone bir bölümde mafya patronu oldu. 
Fox NASCAR'ın Coca-Cola 600 programında Chris Myers Tony Soprano'yu, Jeanne Zelasko da Dr. Melfi'yi oynadı. Dizinin, pek çok medya kaynağında referansları mevcut. Eriştiği popülerlik düzeyi onu gerçekten de bir kültür olayına dönüştürdü. 

The Sopranos aynı zamanda, konusu ve karakterleri nedeniyle, eleştirilere de hedef oldu. Tahmin edileceği gibi bu eleştirilerin büyük bölümü, dizinin fazla şiddet içerdiği konusundaydı.“Bir aile öldürmezse, diğeri öldürür” meselesi. Popüler bir dizinin kahramanlarından bir kısmının soğukkanlı katiller, her türlü suça bulaşmış kişiler olması pek de alışılmış bir şey de- 


ğil doğrusu. Öte yandan, dizinin karakterleri ön 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plana alması ve mizah unsuru içermesi, şiddeti dengeliyor. Tony Soprano gibi çok sevilen, benimsenmiş bir karakter aynı zamanda katil olabilir miydi? 

Ancak hem bu beklenen olay gerçekleşince beklenen tepki gelmedi, hem de The Sopranos'ta şiddet dozajı azalınca, bu sefer de izleyiciler şikâyetçi oldu. Bir başka eleştiri ise kimileri- nin diziye “anti-İtalyan” demesiydi. Evet, doğru tahmin ettiniz, bazı İtalyan-Amerikalılar, Soprano ve her iki ailesinin mensuplarının onların kötü bir tablosunu çizdiğini düşünüyorlardı. 

Ne var ki, tepkiler de azınlıkta kaldı. The Sopranos televizyon tarihindeki en sevilen, en başarılı dizilerden biri olmayı sürdürüyor. Tony Soprano ve ekibi, 2007'de yeniden kameraların karşısına geçecek ve Ocak ayından başlayarak sekiz bölüm daha çekecekler. Biz ise işin başındayız, neyse ki daha seyredilecek çok bölüm var önü- 


müzde... 
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Sıkışan saç teli yapı maddelerinden yoksun kalır, saç kökünün saç derisiyle bağı zayıflar, ayrılırve düşer. 


ER 


SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI BAKIM 


6. haftadan itibaren, kökleri saç derisine sıkıca tutunmuş, daha kalın saçlar. 


VICHY. GİLDİNİZİN SAĞLIK KAYNAĞI 


Sadece Vichy yetkili eczanelerinde satılır. Tüketici Danısma Hattı: (0212) 3173395 Faks: (02121 351 51 04 www vichv com 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PRISON BREAK : 


Hapishaneye 


beğ 2 


de 30: 


DİZİLER 


incoln Burrows'un hayat öyküsü onun 
Fox River Eyalet Hapishanesi'ne giden yolda ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi. Morgan Park Lisesi'ni henüz 10. sınıftayken terk eden Burrows'un başı yasalarla defalarca belaya girmiş. Sabıka kaydı hırsızlık suçundan iki ay, mülke zarar verme suçundan üç ay, saldırı suçundan altı ay, uyuşturucu bulundurmaktan on ay ve yine saldırıdan al-Birleşik 


Devletler Başkan Yardımcısı'nın erkek kardeşi 


u ay hapis cezası aldığını gösteriyor. 


Terence Steadman'ın öldürülmesinden birinci derecede suçlu bulunan ve idama mahküm olan 


Lincoln Burrows birçok kez temyize başvurmuş 


ve son başvurusu 12 Mart'ta reddedilmiş. Lincoln şimdi idam edileceği gün olan 11 Mayıs'ı 


bekliyor. Ama her şey bu kadar değil elbette... 


POPÜLER AKSİYON 

Lincoln Burrows'un masum olduğuna, tuzağa düşürüldüğüne inanan ve idam tarihinden önce ona ulaşıp kurtarmak isteyen biri var. Michael Scofield, yani Lincoln Burrows'un kardeşi. 


Fox TV'nin 2005'in son aylarında yayınlama- 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ya başladığı Prison Break geçtiğimiz yılın en popüler aksiyon dizilerinden biri oldu ve hem dizi hem de dizinin başrol oyuncularından Went worth Miller (Michael Scofield) Alun Küre'ye aday gösterildi. Dizi Altın Küre'yi kazanamadıy. 
sa da Halk Jürisi Ödülleri'nde (People's Choice Awards) En İyi Yeni Drama Dizisi dalında ödü- le layık bulundu ve 24, The O.C. ve Arrested Development gibi güçlü yapımların bulunduğu Fox IV dizilerinin arasında kendine şimdiden sağ lam bir yer edindi. 

Dizinin yaratıcısı A Man Apart filminin senaristi Paul T. Scheuring. Hollywood'un genç kuşak yeteneklerinden ve Rush Hour, Red Dragon ve henüz yapım aşamasında olan X - Men: The Last Stand gibi filmlerin yönetmeni olan Brett Ratner ise dizinin hem bazı bölümlerini çekti hem de yapımcıları arasında yer alıyor. Yani kadro hiç de hafife alınacak gibi değil. Daha ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi ekrana yapıştıran dizinin öyküsü ise gerçekten her türlü detayın ince ince işlendiği, açmazları, düğüm nokta: ları ve parlak çözümleri olan birinci sınıf bir televizyon harikası. 


Mahkemedeki kayıtsız tavırlarıyla beş yıla mahküm olan Michael Scofield'in istediği tek bir şey vardı: Ağabeyi Lincoln Burrows'u Fox River'dan kaçırmak... 


e) İş 


Color Riche 


Star Secrets 


E vitaminiyle ultra konfor sağlayan, ışıldayan yoğun renkler. 


9 kadın, 5 yıldız... 


Renk sırlarını açıklıyor... 


Eva Longoria : 


“Bakır yansımalı Caramel rengi benim tutkum. 
Çünkü bu renk mat ten rengime kusursuz uyum sağlıyor. Color Riche Star Secrets'ın bu rengi her zaman yanımda. Hem gece, hem de gündüz.” 


ÇÜNKÜ SİZ BUNA DEĞERSİNİZ. 


'OREAL 
LO Eva, Color Riche Star Secrets Caramel 704 kullan 


PARIS Aktris, “Desperate Housewives” 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MICHAEL NEDEN HAPSE GİRDİ? 

Büyük bir dövme yaptıran genç adam eve döner. Ardında iz bırakmak istemeyen bir adamın üüzliğiyle pencereleri kaplayan gazete kağıtlarını tek tek yırtarken birkaç isim ve haber çarpar gözümüze. Lincoln Burrows'un idam haberi, Valinin kızının kamu hizmeti dolayısıyla aldığı ödül, John Abruzzi, D.B. Cooper, şeker hastalığının tedavisinde ufuk açacak bir ilacın test sonuçları vs. Bilgisayarın hard diskini de söküp gecenin karanlığına yolladığında yüzündeki ifade her şeyi anlatmaktadır aslında: Geri dönüş yoktur! Şimdi yapılacak tek şey bir bankaya silahla dalmak ve polislerin gelmesini beklemektir. 

Michael Scofield beş yıl hapse mahküm olur ve maksimum güvenliğe sahip Fox River Eyalet Hapishanesi'ne yollanır. Cezaevine girer girmez sorular sormaya başlayan Michael, önce Fox Rirver'da mahkümların çalışma saatlerini ve iş bölümünü ayarlayan azılı mafya babası John Ab:- ruzzi'nin; ardından da inşaat mühendisi olduğunu bilen ve ondan karısı için yaptığı minyatür Tac Mahal'i bitirmesi için yardım isteyen cezaevi müdürü Pope'un canını sıkar. Oysa Michael'ın istediği tek bir şey vardır, ağabeyi Lincoln Burrows'u Fox River'dan kaçırmak. Herkesin imkansız olduğunu düşündüğü bu iş cezaevinin inşasında çalışan, her köşesini avucunun içi gibi bilen ve Fox River'ın planlarını üzerinde taşıyan biri için o kadar imkansız değildir. 

Shawshank Redemption ve The Great Escape 


HAPİSHANE ARGOSU 


FISH: Yeni mahkum, balık, taze, çaylak. 

TALKING OUT THE SİDE OF YOUR NECK: Cezaevi görevlilerinin mahkümlara söylediği bu söz, duydukları şeyin ne kadar inanılmaz olduğunu, ifade etmenin bir başka yolu. Bu da, mahkümların birbirleriyle konuşmalarının yasak olduğu, bu yüzden de karşıya bakarken yanındaki mahkümla konuşmak gibi maharetli bir tekniğin geliştirildiği zamanlardan kalmiş. 

CELLE: Hücre arkadaşı. 

SNOWFLAKE (Kar tanesi): Beyaz ırktan olanları tarif eden, aşağılayıcı bir terim. 

P. 1. (Prison Industries): Cezaevinde mahkümların çalıştığı iş kollarına verilen genel ad. 

SHU (Segregated Housing Unit / Hücre hapsi): Mahkümların tehdit oluşturduğu düşünüldüğü zaman kapatıldıkları izole hücreler. 

SHAKEDOWN (Arama): Gardiyanlar tarafından hücrelerin didik didik aranması. 
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gibi klasikleşmiş hapishane filmlerinin geleneği- ne sadık kalmaya çalışan Prison Break; entrikası, yüksek temposu, izleyiciyi de ortak ettiği çıkmazları ve başarılı oyuncularıyla herkesi ekran başına bağlamaya aday bir dizi. Her bölümde, tamamlanması imkansız görünen yapbozun bir parçasını bitirmeye çalışan Michael ile birlikte nefeslerinizi tutacak, kaçınılmaz sona yaklaştıkça artan gerilimin dozuyla zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Unutmayın, kaçış sadece bir 


başlangıç. 


DIRT: Pislik anlamına da gelebilen bu kelime aslında bir kısaltma. DIRT yani “Disciplinary Intervention and Response Team / disiplin müdahale ve tepki takımı” aramalarda, isyanlarda ve kavgalarda görevlendirilen özel eğitilmiş gardiyanları tanımlıyor. 

SHANK (Şiş): Bıçak gibi saplamaya yarayan el yapımı silah. 

COUNT (Yoklama, sayım): Belli aralıklarla tekrarlanan yoklama sayımı. 

SPLIT YOUR WIG: Kafaya atılan ani yumruk. 


www.avea.com.tr 
Şimdi konuşma zamanı 
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HOW I MET YOUR MOTHER 


Annenizle nasıl tanıştım? 


CNBC-e'nin yeni dizisi “How | Met 
Your Mother”, Ted'e ve onun eşine nasıl âşık olduğuna ilişkin bir komedi. 
Ted bu aşkın hikâyesini gelecekte, çocuklarına anlatıyor. 


yaşındaki Manhattan'lı mimar led, arkadaş grubuyla kendine küçük bir dünya yaratmış bir genç. Grupları dört kişiden oluşuyor: En iyi arkadaşı, hukuk öğrencisi Marshall (Jason Segel), dokuz yıldır birlikte olduğu anaokulu öğret: meni sevgilisi Lily (Buffy the Vampire Slayer'ın Willow'u Alyson Hannigan) ve kendine özgü fikirleri olan, takım elbise giymekten şaşmayan, kızlarla tanışmak için sağlam bir yöntem geliştir 


İLKB 

e miş Barney Stenson (Neil Patrick Harris). Onun kalıcı ilişki kurmak gibi kaygıları yok. Tersine, renkten renge koşuyor. Bizim onunla tanıştığımız sıralarda Lübnanlı kızları beğeniyor, bir önceki favorisi yarı Asyalı kızlarmış. Günler böylece akıp giderken, Marshall, anaokulu öğretmeni Lily ile evlenmeye karar verdiğini açıklayınca Ted (Josh Radnor) paniğe kapılıyor. Romantik 


Ted'in bekâr kalmaya hiç niyeti yok ve eğer ger- 


çek aşkı bulmaya niyeti varsa, onun da harekete geçmesi gerek. Derken Robin Trubotsky (Cobie Smulders) ile tanışıyor ve ilk bakışta âşık oldugunu düşünüyor. Acaba sahiden öyle mi? 
Aslında biz diziye, gelecekte, 2030 yılında başlıyoruz. Olgunlaşmış, durulup oturmuş Ted Mosby, iki çocuğuna, oğlu (David Henrie) ve kızına (Lyndsy Fonseca) “Size bir hikâye anlatacağım,” diyor. 
Anneleriyle nasıl tanıştığının 


hikâyesi. Dinlemek 


“cağ 


CE 378 


| A DİZİLER PERSEMBE 20:00 HOW | MET YOUR MOTHER | 20:30 THE SIMPSONS | 21:00 PRISON BREAK 


mecburi, öyle benim canım sıkıldı diye kalkıp gitmek yok. Baştan da uyarıyor: “Uzun bir hikâye.” O anlatırken biz de 2005'e dönüyo- * 
ruz. Gelecekten bölümler ise bu uzun hikâyeyi renklendiriyor. Carter Bays ve Craig Thomas'ın yaratukları dizi, başından sonuna kadar 25 yıllık ara ile, geçmiş ve gelecek arasında gidip geliyor ama bizim için “şimdi” olan, Ted'in geçmişi. Oğlu ile kızına hikâyesini anlatan yaşını başını almış Ted'i görmüyoruz, sadece onu konuşan 


Bob Saget'in sesini duyuyoruz. 


Biz diziye, gelecekte, 2030 
yılında başlıyoruz. Ted Mosby iki çocuğuna, “Size bir hikâye anlatacağım” diyor. 


How I Met Your Mother, zamanda gezinişiyle sıradan sitcom formatının dışına çıkan bir komedi dizisi. Bu farklılık biraz da yaratıcılarından kaynaklanıyor. Ted ve Marshall gibi okuldan arkadaş olan Carter Bays ve Craig Ihomas, üniversitenin birinci sınıfındayken tanışmış iki eski arkadaş. 
İkisi de İngiliz edebiyau okumuş, ikisi de aynı soul müzik grubunda çalmış. Bays şarkıcıymış, Thomas da davulcu. İkisi de MTV'de staj yapmış. Henüz 30 yaşındalar, yani oyuncuları Alyson Hannigan'dan bir yaş küçükler. Buffy the Vampire Slayer gibi American Pie üçlemesinin de yıldızlarından biri olan Hannigan, aynı zamanda yapım yönetmenleri olan “bpatron”ları için, “Sanki bu sanayiden değilmiş gibiler” diyor ve ekliyor: “Bence bu sağlam bir ik tifat.” 

2005 yılında başlayan esas kısmında, yani 
“geçmiş”teki dört kişilik grup, Friends ve Mad About You'nun kahramanları arasındaki kimyayı hatırlatıyor. Carter Bays ve Craig Thomas, cana yakın, komik karakterler yaratmayı başarmış. 
Dizinin çok başarılı bir de kastingi var. Segal ve 


Hannigan, birbirlerine çok yakışan şirin bir çift 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olmuşlar. How I Met Your Mother'ın belki de 


en ilginç karakteri olan Barney'yi oynayan Neil 


Patrick Harris ise Amerikalı TV izleyicilerinin onu bağrına basmasına yol açan Doogie Howser, M.D.'deki performansını aratmıyor doğrusu. Barney belki de dörtlünün içinde en sinir bozucu olan karakter ama, göründüğü her kare- de dikkati üstüne çekmeyi beceriyor. How I Met Your Mother'ın romantik kahramanı Ted rolündeki Radnor ise karakterinin gerçek aşk arayışını inanılır hale getiriyor. 

Gelecekteki Ted çocuklarına hikâyesini anlat maya kalkıştığında, oğluyla kızı önce bunun bir tür ceza olduğunu düşünseler de, Ted'in hikâye- 


si gerçekten çok eğlenceli. 


SIEMENS 


BeENno mobile 


SIEMENS 


Ben© Corp., Siemens AG'nin marka lisansına sahiptir. 
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 Mazinin gölgelerinden ışığa 


sonuçlanmadan kapatılmış dosyaların çözümlenmesi üzerine kurulu “Cold Case” yeniden ekranda. Lilly Rush ve ekibi geçmişin karanlığına ışık tutmaya çalışıyor. 


illy Rush, Pi nın tek kadın dedektifi, bir kez daha 


rafa kaldırılmış dosyaları sonuca ka: 


hiladelphia cinayet masası- 


vuşturmaya çalışacak. Rush (Kathryn Morris), hiç çözümlenmemiş suçların, yıllar sonra da olsa, üstüne gitmeyi seviyor. Daha önceleri, günümüzde işlenmiş cinayetlerin arkasındaki suçlu zihinleri anlayabilmek için sezgilerinden yararlanıyordu. Şimdi ise mazinin suçlarıyla ilgileniyor. Hayatları ve koşulları değişmiş tanıkları sorguya çekiyor, çözülmemiş davaları çözmek için modern bilimden yararlanıyor, yeni kanıtlar buluyor. Çalışmalarının eski yaraları yeniden de şeceğini, hatta zanlıları yeni cinayetler işlemeye itebileceğini biliyor. Kendini bir çıkmazda bulunca da, çok saycı duyduğu bamisi, komiser yardımcısı John Süllman'a John Finn) akıl da nışıyor. Ekipte, Rush'ın kendine güvenen, irade sahibi ortağı dedektif Scotty Valens (Danny Pi: no), büyük tecrübesi sayesinde Lilly'nin geçmiş- le bağını oluşturan dedektif Will Jeffries (4 hom Barry) ve itiraf elde etme uzmanı sayılan sert pois dedektif Nick Vera Jeremy Ratchford) var. 


o Dizinin sarışın ve yalnız kahramanı Lilly 


Rush, bu göreve başladığında meslek hayaanda: bir dönüm noktasına geldiğini düşünmüştü. 
Çünkü kurbanların asla unutulmamasını sağlamaya kararlıydı, bugün de öyle. Kurbanlara sempati duyuyor, çünkü kendisi de çok çekmiş: Ak kolik baba, bağımlı kız kardeş, çocuk yaşta taciz, manevi anne-babalar, on iki adımlık programlar. Onun için aile sırlarını deşiyor, onun için kimseye inanmıyor. Lilly'ye göre, herkes yalan söyleyebilir, kimseye güvenemezsin. Onun için yalnız, sarı saçları biraz daha toka ister gibi görü- 


nüyor, ruju taşıyor, gözleri kızgınlıktan yaşarabi: liyor, çelik gibi iradesine rağmen, bazen patladı patlayacak hale geliyor. 

bölümü, cinayeti 
Dedektif 


Rush, caniyi tutukluyor ve orada bir yerde duran 


Dizinin hemen hemen her gösteren sahnelerle finale yaklaşıyor. 


kurban, minnettar bakışlarla ona bakıyor, sonra da birden yok oluyor. Cold Case doğaüstü unsurları ele alan bir dizi olmadığı için, bu kurbanların, Rush'ın hayalhanesinin ürünü olduğunu anlıyoruz. Lilly nin kendisi de bunu bildiği için, onlarla konuşmuyor, sadece belli belirsiz bir gülümsemeyle onları süzüyor. Dizinin bir başka 


cnso-e 4Tdib 
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YALNIZ BİR KADIN 


Kendisi, dizide göründüğünden daha ufak tefek, daha da güzel. “İnsanlar bana karakterimden çok farklı olduğumu söylüyor” diyor. “Ben o kadar ciddi değilim.” 

Kathryn Morris'i biz, Cold Case'in dedektif Lilly Rush'ı olarak tanıyoruz. Morris, onun çok yalnız bir kadın olduğunu düşünüyor. “Evlenmedi, çocuk doğurmadı. Henüz geç kalmış sayılmaz ama aslında ne istiyor acaba? Dizide ilk kez oynamaya başladığında, “Neden Lilly iki karpuzu bir koltuğa sığdıran bütün modern kadınlar gibi olmasın?” diye düşünmüş. “Lilly bazen süper kahraman oluyor, bazen de başarısızlığa uğruyor.” 

Polisiye dizilerde baş karakterin kadın olması ender rastlanan bir şey. Ama Morris, bunun da avantajları olduğunu düşünüyor. Oyuncular arasındaki kimya da ona yardımcı olmuş. “Bu dizinin kastingi sihirle yapılmış sanki. Hepimizin katkıları mükemmel bir denge oluşturuyor. Aramızda öyle gerçek bir büyü yaratılıyor ki, bunu ne önceden planlayabilir, ne de öğrenebilirsin.” Doğrusu, büyünün meydana gelmesinde kendi katkıları da oluyormuş. 
Oturup, karakterlerinin ilişkilerini saatlerce tartışıyorlarmış. Özellikle, Morris ile Lilly'nin hamisi John Stillman'ı oynayan John Finn. “Sadece ikimizin bildiği şeyler hakkında konuştuk. Hiçbir zaman yayınlanmayacak, senaryoda yer almayacak olaylar. Ama bu ekrandaki ilişkimize farklı bir zenginlik kattı.” 


özelliği de, çifte kasting yapılmış olması. Geri dönüş sekanslarında aynı karakteri genç bir oyuncu oynuyor, bugün geçen sahnelerde ise daha olgun bir oyuncu. Her iki oyuncu arasında gidiş gelişlerle, karakterin nasıl yaşlandığı anlatılıyor. 

Tema müziği, E.S. Posthumus'un Nara'sı. 
Son yıllarda birçok TV dizisinde olduğu gibi Cold Case de müzik kullanımıyla dikkat çeken bir dizi (bakınız dizi dosyası). Olaylar hangi yılda geçiyorsa, o döneme uygun müzikten yararlanılıyor. Örneğin, 1994'te meydana gelmiş bir cinayete, Kurt Cobain'in popüler hale getirdiği “grunge” şarkılar eşlik ediyor. Lilly geçmişteki suçları soruştururken, Doors, Jethro Tull, Billie Holiday ve Bessie Smith ya da Bruce Springsteen, hatta Hootie and the Blowfish, Elvis Costello ve Ramones'i dinliyoruz. 


BİLGİSAYAR OYUNU / DVD KİTAP 


Cold Case Files, Activision, PC Oyunu Investigative Reports: The Cold Case Files, AE Home Video 
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Meredith Steihm'in yarattığı dizinin, kardeş dizileri de var. Kanada dizisi Cold Sguad ile İngiliz dizisi Cold Case Sguad, aynı temayı işliyor. 


Bu iki dizide de, geçmişin karanlıklarında faili meçhul kalmış cinayetler günümüzde ele alınıp çözümleniyor. Öte yandan, CBS'in Cold Case'ine kimi zaman gerçek olaylar da esin kaynağı olabiliyor. Çözdükleri suçlar da hem kişisel, hem tarihsel. Cold Case'te geçmiş, geçip bitmemiş. 1959'da Kızıl Avı, Rosenberg'lerin infazıy- la çakışıyor. 1964'te üniversiteli bir atlet, bir gay barın dışında öldürülüyor. 1969'da askere alınma ve Vietnam, geride bir ceset bırakıyor. 
1983'te bir AIDS eylemcisi öldürülüyor. Yetimhaneler, kürtaj klinikleri, alev alev yanan diskolar diziye mekân olurken, Johnny Cash, Folsom Hapishanesi'nde konser veriyor. Cold Case'te 


geçmiş, bugüne varıyor. 


Yerdeki Kanları Sildim, Ali Kemal Erdem, Neden Kitap, 304 sayfa Bir Albüm Dolusu Cinayet: 1886 - 1902 Paris Polis Kayıtlarına Göre, Eugenia Parry, Oğlak Yayıncılık, 349 sayfa 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CNBC-e'nin yeni dizilerinden “Kitchen Confidential”, izleyicileri “mutfağın sırlarıyla” yüzleştiriyor. Şef Jack Bourdain'e göre akşamları her restoranda başka bir şov ve performans sergileniyor. 


ehirde lüks bir restoranın yenilendiğini 


5 
j 


ve bir açılış gecesi düzenlediğini duyuyorsunuz. Yeni bir yer keşfetmenin heyecanı © © ve çok özel yiyecekleri tadacağınız düşünoil açılış gecesine rezervasyon yaptıyorsunuz. 
Arkadaşlarınızla restorana vardığınızda her şey yolunda. Sizi cana yakın ve ilgili bir görevliler ordusu karşılıyor ve yerinize oturtuyor. Mönüdekilerin yarısını anlamıyorsunuz, ama garsonlarınız çok iyi eğitilmiş ve size bütün yiyecekleri en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Sonunda yemeğiniz geliyor ve daha önce bu kadar mükemmel düzenlenmiş bir tabak görmediğinizi düşünüyorsunuz. Her şey mükemmel. Bu yeri keşfettiğiniz için kendinizle gurur duyuyorsunuz. 

Peki, ama bu lüks restoranda her şey göründü-Birdenbire 


garsonların diğer müşterilerin tabaklarını alela- 


gü gibi mi? Hayır, maalesef değil... 


cele toplamaya başladıklarını görüyorsunuz. Ne olduğunu anlamaya çalışırken sizin tabağınız da garsonun ellerinde uçarak mutfağı boyluyor. 

CNBC-e'nin yeni dizisi Kitchen Confidential daha ilk bölümünden itibaren sizi “mutfağın sırlarıyla” yüzleştiriyor. Restorandan çok işin mut fağını merak ediyorsanız bu dizi tam size göre. 

Kitchen Confidential'ın hikâyesi, usta şef Anthony Bourdain'in yazdığı biyografik kitaptan yola çıkılarak oluşturulmuş. Dizinin yaratıcısı Darren Star, şef için Anthony yerine Jack adını tercih etmiş ve onu daha sevilebilir biri kılmış. İki Bourdain de şeflik kariyerlerinin en tepesindeyken kendilerini paraya, kadınlara ve uyuşturucuya kaptırıp dibe vuruyor. 

Bradley Cooper'ın canlandırdığı usta şef Jack Bourdain kız arkadaşının (Andrea Parker) işlettiği salaş bir italyan aile restoranında çalışıp acı gerçeklerle yüzleşmekte zorlanırken bir gün şans yüzüne güler ve popüler bir mekân olan Noli- 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ta'nın sahibinden iş teklifi alır. Anlaşmaya göre restoranı 48 saatte 300 müşteriye hizmet etmeye hazır hale getirecektir. Jack eski ekibini toplamaya karar verir: Tatlı şefi Seth (Buffy the Vampire Slayer'de Xander'ı canlandıran Nicholas Brendan), deniz ürünleri dehası Teddy ve mut fak sihirbazı Steven (Owain Yeoman). Jack arka- 


daşlarını vize, dişçi sigortası ve yeni başlangıç vaatleriyle onunla çalışmaya ikna eder. Ikramiye- den bir de Freaks and Geeks'ten hatırladığımız 


John Francis Daley'nin canlandırdığı acemi aşçı Jim çıkar. Modellikten oyunculuğa geçen Jaime King boş kafalı hostes Tanya rolünde fazlasıyla eğlenirken, Bonnie Bomervile de Mimi rolünü ölçülü bir sertlik ve kontrollü bir sinir krizi sergileyerek yerine getiriyor. 

Jack'in de dediği gibi iyi bir restoran büyük bir tiyatro gibidir. Onların işi müşterileri şaşırtmak ve gözlerini kamaştırmaktır. Bütün bunları yaparken sahne arkasında gerçekleşen kaostan müşterinin bihaber kalması sağlanmalıdır. Bir restoranda her gece başka bir şov ve performans 


Dizinin yaratıcısı Darren Star, şef için Anthony yerine Jack adını 

tercih etmiş ve onu daha sevilebilir biri kılmış. İki Bourdain de şeflik 

kariyerlerinin en tepesindeyken kendilerini paraya, kadınlara ve uyuşturucuya kaptırıp dibe vuruyor. 


İLK BÖLÜM 
10 MART 


sergilenir. Kitchen Confidential da bu gösterinin “sahne arkasını” ve mutfağın “sırlarını” anlatyor hem de baş döndürücü bir dinamizm eşliğinde. Temposunu hiç düşürmemesini başarılı oyuncularına ve alışagelmiş sitcom çekimlerinin dışına çıkmasına borçlu. Sahne çekimlerinde kamera asla sabit durmuyor. Yönetmenler mekân kısıtlaması tanımıyor. Seyirciyi aşçılardan, garsonlardan hatta müşterilerden birinin yerine koyuyor ve sürekli hareket halinde olan karakterle- 


ri başarıyla takip ediyor. Komik bazı anıları an- 


latmak ve durumu açıklamak için başvurulan f#lashback'lerin ve keskin mizahının da katkısıyla her saniyesinden enerji fışkıran, sıkılmaya fırsat vermeyen bir komedi bekliyor izleyenleri. 
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STACKED 


Si Kitâbevi sahibi iki entelektüel kardeşle işe aldıkları “bomba sarışın” Skyler'ın maceralarını konu alan, başrolünü Pamela 
Anderson'ın oynadığı “Stacked” 
ikinci sezonuyla CNBC-e ekranında. 


— YİNGSELON 
ILK BOLUM 20 MART 


Başrolünü Skyler'la birlikte paylaştığı bir “ıslak düş” gördüğü gecenin sabahında, Gavin'ın kafasında tek bir soru vardı. Sarışın kadına cinsel istek duymasında bir tuhaflık 
olmayabilirdi ama aynı rüyada Abraham Lin 2 


çoln'ün işi ney 


a DİZİLER HAFTA içi HER GÜN 18:45 


Ne istediğini bilen bir genç... 


Lise yıllarında oyuncu olmaya karar veren Adam Brody, bu konudaki kararlı tutumunu sürdürmüş. Oyunculuğa TV ve reklam filmlerindeki küçük rollerle başlayan Brody'nin şansı “The O.C.” ile açıldı. 


opüler gençlik draması The O.C.'nin alaycı anti kahramanı Adam Brody, bugün alternatif rock müzik hayranı, çizgi roman meraklısı, Converse giyen moda takipçisi gençlerin idolü. Özenti bir alternatif rock grubu olarak nitelendirdiği arkadaşlarıyla bateri çalan ve etkileyici sörf becerilerine sahip Adam'ın, dizide canlandırdığı karakterle benzer yanları çoğunlukta olsa da onda çok daha fazlası var. Hatta gerçek hayatta da kızı o kapmış. 
Her ne kadar bu konuda fazla açıklamada bulunmak istemese de,'rol arkadaşı Rachel Bilson ile birlikteler, hatta nişanlandıkları söylentileri bile var. Rachel da Adam'ın çocuksu kibrinin ve alaycı tavırlarının karşı konulmaz bir çekiciliği olduğunu kabul ediyor. 
Adam Brody spor yapan, arkadaşlarıyla takılan ve okuldan sonra yarı zamanlı işlerde çalışan tipik bir Amerikan genciyken onu evimizin ekranlarına, sonra da 


beyazperdeye taşıyan kararlılığı 


“Gelecek sezon bir öğretmenle ilişki yaşayacağım söylentisi var. Umarım çok olaylı geçmez. Çünkü benim 
- en sevdiğim bölümler 


kendine bir oyunculuk hocası ve menajer tutmuş. Sonrası da iplik söküğü gibi gelmiş zaten. 
İlk önce televizyonda küçük roller ve reklam filmleriyle başlamış, sonra biyografik bir çalışma olan Growing up Brady ve MTV'nin kült dizisi Now What'ta başrol oynamış. Ardından Gilmore Girls, Family Law ve Smallville gibi birçok diziye konuk oyuncu olmuş. The O.C/den en çok fayda gören oyunculardan biri olan Adam, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin olaylı filmi Mr. And Mrs. Smith, bir tütün şirketi taşlaması olan Thank You For Smoking ve Meg Ryan ile rol aldığı In the Land of Women adlı üç filmi listesine katu bile. Son olarak da The O.C.'den meslektaşları Dave Bartis ve Doug Liman ile vampir nüfusunu kontrol eden biri- me atanan çaylak bir polis memuru hakkında bir dizi projesinin hazırlık aşamasında olduğu söyleniyor. Adam, The O.C.'de gördüğü ilgiden memnun, ama çok 


daha büyük hedefleri olduğunu 


oldu. Her oyuncunun bu mesleğe karakterlerin götürdüğü itiraf ediyor. Adam Brody kariyeri, 


girme kararında etkili olan bir yapım 

vardır. Adam için de bu I Know What 
You Did Last Summer olmuş. Video kapağında ondan sadece birkaç yaş büyük Sarah Michelle Gellar ve Ryan Phillippe'i görünce çok etkilenmiş. Liseyi bitirirken oyuncu olma kararını ailesine açıkladığında daha önceden böyle bir tutkusu olmadığı için önce ailesi onu çok ciddiye almamış ve desteklememiş. Ancak Adam bu işe baş koyduğu için ailesine Los Anseles'ta bir 


üniversiteye devam edeceği yalanını söyleyip 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bölümler.” 


The O.C. ve orada canlandırdığı karakter Seth Cohen ile rol aldığı diğer yapımlar hakkındaki düşüncelerini bakın nasıl anlatıyor... 

Seth Cohen'in müzik zevkinin ne kadarı sizden kaynaklanıyor? 

Senarist Josh Schwartz ile benim-zevkimin bir karışımı. Josh sadece 30 yaşında ve benim de dinlediğim birçok grubu takip ediyor. Benim en sevdiklerim Death Cab for Cutie ve Bright Eyes. 


O daha çok the Shins ve Interpol hayranı. 


Serh Cohen'in alternatif gençler arasında ne kadar popüler farkında mısınız? 

Geçen gün benim gibi giyinen bazı enler gelip “Seth bizim kahramanımız!” diye bağırdı. O zaman Seth'in bir nesile hitap ettiğini anladım. 

Meşhur bir çift olmak zor mu? 

Hangi çiftten bahsediyorsun? Keira Knightley ve ben birlikte değiliz. 

Hayır, biz Rachel Bilson'dan bahsediyoruz. 

Çok hoş kadınlarla birlikte çalışıyorum. 

Yani konu kadınlara geldiğinde Seth'ten daha şanslı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? 

Kadınlar konusunda ayaklarımın yere Seth'ten daha sağlam bastığını söyleyebilirim, ama Seth'le ilgi alanlarımız, giyim tarzımız aynı. 
Bazen prova yaparken diğer oyuncular bana kostümümü giyip giymediğimi soruyor. 

Brad Pitt ve Angelina Jolie ile “Mr. And Mrs. 
Smith”te rol alman çok ses getirdi. 


Birçok haberde yer aldım. İnsanların söyle- 


diklerine bakarsanız film sanki bir “Adam Brody - Brad Pitt ahbap çavuş filmiydi”. Halbu- ki benim sadece iki sahnem vardı. Sonra 90 dakika boyuncu yok oluyorum. 

Yine de iş hayatına bir DVD dükkânında atı-Jan biri için hiç de fena sayılmaz. 

O zamanlar film posterlerindeki çocuklara bakıp işte hayat bu diye düşündüğümü hatırlıyorum. Başarıların çoğaldıkça, hedeflerin de yükseliyor. Los Angeles'a ilk taşındığımda, en bü: yük korkum oyunculuk dersine giremeyecek kadar meşgul olmamdı. 

Şu an yapım aşamasında olan filmin “In the Land of Women” hakkında ne söylemek istersin? 

Çok eğleniyorum. Yönetmenliğini Jon Kas- dan yapıyor. Henüz 25 yaşında ve bu onun ilk filmi, ama o kadar tecrübeli ki. Duygusal ve ru: hani bir film. 

Gelecek sezon “The O.C.”deki Seth Cohen karakterin için bir hayli olaylı geçecekmişei 

Ne planladıklarını bilmiyorum #Bir öğret menle ilişki yaşayacağım söylentisiğğğ Umarım çok olaylı geçmez, çünkü beniiiğeniğ dizim The O.C. bölümleri fazla olayli olüğağan, karak- 


terlerin götürdüğü bölümler. 


“Seth Cohen'le ilgi alanlarımız, giyim tarzımız aynı. Ama kadınlar konusunda ayaklarım yere Seth'ten daha sağlam basıyor.” 


DİZİLER 


JOEY 


Setlerin hâ 


Joey Tribbiani, kendi adını taşıyan diziyle karşımıza gelmeye başladı başlayalı, oyunculuk işini de ilerletti. 


ew York'ta yaşarken, aktör 

olarak adımı duyuracağım 

diye çırpınan Joey'in şansı, 

Hollywood'a gelmesiyle birlikte açılmışa benziyor. Belki de hayatını, öfkesi burnunda ablası Gina ve dahi yeğeni Michael ile birleştirmek ona uğurlu gelmiştir. Joey, hem yakışıklı, hem de onda şeytan tüyü var ama, başkaca bir “iyi oyuncu” özelliğine sahip olduğunu söylemek zor. Yine de gayretine diyecek yok. Bir denemede başarısız olduktan sonra, yeniden içeri dalıp, yapımcılardan kendisine bir şans daha 


vermelerini istemesi, takdir edilecek bir girişimdi doğrusu. Öte yandan, girdiği oda, daha önce çıktığı oda değildi. 
Onun konuşma şansı vermediği yapımcılar da sonunda ister istemez Joey'e kulak verdiler. Ancak, herkese istediğini yaptırmak da her zaman o kadar kolay değil. Joey'in yeni filmindeki asi çocuk oyuncu gibi bazı çetin cevizler çıkıyor ama, onun da kendince yöntemleri var. 
Sette büyük bir kavga sahnesi çekerken ise başına iş açıyor, çünkü yönetmenin dublör kullanma teklifine rağmen, her şeyi kendi yapmak istiyor. Senaryodan sorumlu Abby (konuk oyuncu Paula Cale) Joey'i uyarıyor, çünkü kahramanımız senaryoya hiç mi hiç uymuyor. 

Filmden iyi para alan Joey'in, kendini alışverişe vurması, ablası Gina'nın hiç hoşuna gitmese de, bu alışveriş merakının vardığı nokta, bizi eski bir aşina ile buluşturuyor. Joey sevdiği bir ev bulunca, satın almaya karar veriyor. Ne yazık ki, evsahibesi, çocukları olan bir aile erkeği arıyor. 


Joey'in durumu ise malüm. Yine de Gina ile ikisi, onu ikna etmeye çalışıyorlar. Evsahibesinde, Golden Girls / Altın Kızlar'daki Rose Lindsrom Nylund rolüyle altı kez Emmy, üç kez de Altun Küre adayı olmuş Betty White'ı izliyoruz. 
Hani şu, hiç durmadan memleketi St. Olaftan hikâyeler anlatıp arkadaşlarını bezdiren Rose. 
Bakalım Gina ile Joey onu kandırmayı başarabi- 


lecekler mi? 


JOEY SEVEN BUNLARI DA SEVER 


DVD / PARFÜM 
> All the Oueen's Men, Warner Home Video 


İ> Ed, Mca Home Video 
> Cool Water GAME, Davidoff 
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CSI: NY 


Cinayet nasıl işlenir? 


Yeni usül polisiyelerin en sürükleyici olanlarından “CSI: NY” son hızla devam ediyor. Dedektif Mac Taylor, dedektif Stella Bonasera ve ekipleri, cinayetlerin nasıl işlendiğini keşfe çıkıyor. 


lay yeri ekibi yeniden işbaşında. 
Dedektif Mac Taylor (Gary Sinise), dedektif Stella Bonasera (Meli- 


na Kanakaredes), ekip arkadaşları 


dedektif Danny Messer (Carmine Govinazzo), dedektif Don Flack (Eddie Cahill) ve adli tüp doktoru Sheldon Hawkes ile (Hill Harper) bir- 


likte, cinayetlerin sırrını çözmeye çalışıyor. Bi- 


limle silahlanmış olarak bir cinayetin nasıl işlendiğini saptıyorlar, bu da onları katile götürüyor. 
Ekip, onları biraktığımız sıradaki oluşumunu, bir artı ile koruyor. İkinci sezonun ikinci bölümünde kanıtlarla oynadığından şüphelenilen Aiden Burn (Vanessa Ferlito) ekipten uzaklaştırılmıştı. Onun yerine Montanalı Lindsay Monroe (Anna Belknap) geldi. Geri kalanı, bildiğiniz gibi. 

Karısı 9/11 saldırısında ölen Mac, yine uyumakta zorluk çekiyor. Her şeyden çok kanıtlara inanan Mac Taylor, Dedektif Bonasera ile iyi arkadaş, aklı fikri de ülkesine hizmet etmekte. Bonasera da işine onun kadar bağlı. Güçlü kişiliği, ona “Özgürlük Anıt” adı takılmasına yol açmış. 
Çeşitli evlerde evlatlık olarak büyümüş yarı Yunanlı, yarı İtalyan bir yetim. Danny'ye gelince, dizinin en karmaşık kahramanı. Staten İsland'da, gözetim alundaki bir "İtalyan Mafya" ailesinde büyümüş, kendine özgü bir dürüsdük ve sorumluluk anlayışı var. Güvendiği tek kişi, meslektaşı Don Flack. Don, kanun uygulayıcılarından oluşan bir aileden geliyor. New York Polis Teşkilatı'nın temsil ettiği eski ekol ile yeni CSI kuşağı arasındaki köprüyü oluşturan kişi o. 
“Kötü Adam”lara tahammülü olmadığı için, bazen ileri gidebiliyor. 

Yeni eleman Lindsay ise Aiden atıldıktan sonra buraya transfer olan Montanalı bir adli tıpçı. 
Ekibe, ayın ilk bölümü Zoo York'ta katıldı. Hakkında fazla bir şey bilmiyoruz, çünkü yeni geldi. 
Hayvanat bahçesindeki kaplanın işlediği cinayeti görünce, “Yetişkin bir kara ayının insana ne 


yapabileceğini biliyor musunuz?” diye soruyor. 


Mac onu hemen, sakinleştirilmiş erkek kaplanın diş ve pençe izlerini alma işine koşuyor. Dışkı varsa, onu da filtreden geçirecek. Pis iş, ama Lindsay de acemi... 

Bu sezon, Lindsay dışında da birkaç değişiklik var. Her şeyden önce, ekip taşındı. Sinise, “bürolarımızı daha iyi bir yere taşıdık” diyor, “penceremden Empire State Binası görünüyor aruk.” 
Ekibin içindekilerden biri de yer değiştirdi. Dr. 
Sheldon Hawkes, morgdan çıktı, olay yerine dahil oldu. Ama bu sezonda morg da bildiğimiz gibi olmayacak. CBS'çiler morgun görünümün- 


den de, ışıklandırmasından da hoşnut değilmiş 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Karısı 9/11 saldırısında ölen Mac Taylor, yine 


uyuyamıyor. Her şeyden çok kanıtlara inanan Mac, Dedektif Bonasera ile iyi arkadaş, aklı 


fikri de ülkesine hizmet etmekte. 


Sr s 


Me 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meğer. Başkan Nina Tassler, “Neyse ki” diyor, “Jerry Bruckheimer (başka dizilerin yanı sıra CSI: NY, Cold Case ve Without a Trace'in de yapım yönetmeni) çok ilgilendi. Biz de, birinci sezonda aldığımız derslere dayanarak, dizinin makyajını tazeledik. Bu sezon, CSI: NY'un ritmi de değişti, şimdi kendi temposunu bulduğuna inanıyorum.” Bir başka değişiklik ise New 


York'a özgü pek çok mekânın, görüntünün de 
p : 8 


Me 54 


Neler demişlerdi? 


Mac Taylor: Sen doktor değilsin. Sen tıp diploması olan bir katilsin. 

Dr. Sheldon Hawkes: (kopmuş bir parmağı tutarak) Bir kişiye bağlı olmayışı dışında, bu parmakta hiçbir sorun yok. 
Thacker: (bir kurbanın sabıka listesine bakar) ... bir tane de, bir taksi şoförüne saldırmaktan. 

Danny Messer: New York'ta bunu hâlâ suç mu sayıyorlar? 

Stella Bonasera: (Danny “Trendy” dergisini okurken, Stella girer) Güzellik tüyosu istiyorsan, söylemen yeterdi. 

Danny Messer: Suda bozulmayan maskaranın kirpiklerini kuruttuğunu biliyor muydun? Hayret yani. 

Danny Messer: Bu işte şunu öğrendim: Herkes herkese her şeyi yapabilir. 

Stella Bonasera: Uyuyamıyor musun? 
Mac Taylor: Ne uyuması? 

Mac Taylor: İ(sivrisineklerden söz ederkenl Sadece türün dişisi sokuyor. 

Stella Bonasera: Aferin ona! 

« Mac Taylor: (ölen karısı Claire hakkında) Bunu kimseye söylemedim ama... bana Claire'i hatırlatan her şeyi elden çıkardım. Çok acı veriyordu. Atamadığım tek şey... o plaj topu. İçinde hâlâ nefesi var. 
Stella Bonasera: Bu kadar mı? Kâhya yok mu? 

Don Flack: Hayır. 

Stella Bonasera: Çok kötü. Ben de bu işi çabucak hallederiz diyordum. 

Don Flack: Nasıl yani? 

Stella Bonasera: Bir malikânede hep bir kâhya olur. Sen hiç “İpucu” oynamadın mı? 

Don Flack: Yok, ben Monopoli hastasıyım. 


ekrana gelecek olması. Gerçi CSI: 
NY'un kimi dış sahneleri burada çekiliyor ama büyük kısmı, kardeşleri 
CSI ve CSI: Miami gibi Burbank set lerinde gerçekleştiriliyor. 

l * o Oyunculara gelince, keyifleri yerinde. Gary Sinise yaz aylarını, müzik grubu Lt. 
Dan Band'le dünyayı dolaşarak değerlendirdi. 
ABD dışındaki birlikleri eğlendiren USO turnesine de katıldılar. Kanakaredes ise tatilinin beş haftasını kocası Peter Constantinades ile Kuzey Yunanistan'da, gezerek, yiyip içerek ve akrabaları ziyaret ederek geçirdi. “Rejimi bir yana bırakum, her şeyi yiyip hayatın keyfini çıkardm” diyor. “Şu işe bakın ki, bir buçuk kilo vermişim.” 
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ACCORDING TO JIM 


21:00 CSI: NY 


Jim'in baldızı Dana sonunda muradına erip Dr. Ryan'la evleniyor, “According to Jim”in dördüncü sezonu da böylece sona eriyor. 


rnek Amerikan orta sınıf çifti Jim ve 

Cheryl, çocuklarıyla mutlu bir sezonu daha noktalıyorlar. Bu ay ne zamandır beklediğimiz şenlikli bir olay gerçekleşiyor, gönlüne göre bir eş bulacağından umudu kesmiş olan Dana (Kimberly Williams-Paisley) nihayet evleniyor. Damat, malum, Dr. 
Ryan Gidson (Mitch Rouse). Doktorun süli, Jim'inkinden biraz farklı ama, Dana yine de onu, bunca yıldır evliliğini başarıyla sürdüren Cheryl'in verdiği nasihatlarla idare etmek niyetinde. Aşkları da henüz taptaze, doruğunda. Kül türlü, kibâr doktor Ryan rolünde, Mitch Rouse'u izliyoruz. Rouse, kült dizi Strangers with Candy'nin yaratıcı ve senaristlerinden. Daha önce komedi dizisi The Secret Lives of Men'de de oynamıştı. İennessee'nin Knoxville şehrinde doğan Rouse, üniversitede okurken oyunculuğa merak sardı. Önce bu konuda eğitim görmeye Atlanta'ya gitti. Sonra Chicago'da doğaçlama 


MİR 56 ws 


okudu. Strangers with Candy'deki kader arkadaşları Amy Sedaris ve Paul Dinello ile de orada tanıştı. Üçü birlikte New York'a giderek, iki sezon devam eden Exit 57 adlı skeç komedi dizisini kotardılar. 

Mitch Rouse, Home Improvement ve Spin City dizilerinde ve In the Company of Darkness ile In the Shadow of a Killer gibi TV filmlerinde rol al dı. Beyazperdede onu Austün Powers 2, The Truth About Cats and Dogs ve Rudy'de izledik. 
Bağımsız film McClintock's Peach'i yazdı, yönet ti, başrolünde oynadı. Son olarak da, Employee of the Month filminin senaryosunu Jay Leggett ile birlikte yazdı ve başrollerinde Mat Dillon, Steve Zahn ile Christina Applegate'in oynadığı filmi yönetti. Bakalım sinemada yönetmenlik ve senaristlik macerası nasıl gelişecek. “Dana'nın Düğünü”nde ise başına neler geleceğini biliyoruz. Araba kapısıyla yanlışlıkla rahibi saf dışı birakan Jim, başka bir din adamı aramaya çıkıyor. 


MALCOLM IN THE MIDDLE 


“avea 


SALI 20:00 


Her şeyin bir sonu var elbette... 


Diziler de canlılar gibi; onlar da birer fani. “Malcolm in the Middle” hayranlarına maalesef kötü bir haber var. 


er güzel şeyin bir sonu olduğu gibi 

sevdiğimiz yapımlar da zamanı geldiğinde ekranlara veda edip takipçilerini üzebiliyor. Özellikle uzun süre yayında kalan aile komedilerinde bu ayrılık daha zor yaşanıyor. Senelerce aile fertlerinin hayatlarına evre evre tanık olup, mutluluklarını ve üzüntülerini paylaştıktan sonra birdenbire bu karakterlerle yollarımız ayrılıveriyor. İşte bu dizilerden biri olan Malcolm in the Middle da başarısında bir düşüş yaşamamasına rağmen bu Mayıs ayında yurt dışında yayınlanacak bölümüyle son bulacak. Malcolm ve kaçık ailesi 7'nci sezonu bitirip emekliye ayrılıyor. 

Bir yetişkinin sorumluluklarını kaldırma olgunluğuna erişmemiş, çocuklarının yaramazlıklarına eşlik eden baba Hal rolünde izlediğimiz Bryan Cranston televizyonda eşini oynayan Jane Kaczmarek ile birbirlerine sarılıp birkaç damla gözyaşı döktüklerini itiraf ediyor: “Aslında her şeyin ne kadar eğlendiğinle alâkalı olduğunu fark ettik. Malcolm'un rahatlıkla bir yıl daha yaratıcı bir şekilde devam edebileceğini hissediyordum, ama şikayet edemem. 151 bölümü tamamlamış olacağız. Başka neler yapabileceğimizi görmek güzel olacak.” 

Kaczmarek de onu sıkıcı avukat rollerinden kurtaran ve sonunda komedide bir şans tanıyan Lois rolünün sona ermesine üzgün. Bütün ekip Kaczmarek'in, defalarca aday gösterilse de Komedi dalında bir türlü kazanamadığı Emmy'yi bu 


sene almasını umuyor. Diziye ismini ve- 


ren Malcolm'u canlandıran Frankie Muniz ise değişime hazır olduğunu, hayatın her zaman yeni sayfalar açtığını ve bu bitişin de onun için yeni bir başlangıç olacağını söylüyor. Yapımcılar, Malcolm ve ailesine layık bir final bölümü hazır 


lama çalışmalarına giriştiler bile. “Malcolm in the Middle” sürerken keyfini çıkarın, onun da 


sonu yakın. 
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Çocuğun mu Var derdin var! 


Wisteria Lane'in çocukları da genellikle büyüklerinden farksız. 
Hem kendi başlarına, hem de anneleriyle babalarının başlarına 


türlü türlü dert açıyorlar. 


», urduk yerde sorun yaratmak sadece 
& yetişkinlere has bir şey değil. Wiste-İ ria Lane'in çocuklarının bir kısmı da ii. yaramazlık, isyankârlık, hatta kötülük a büyüklerinden geri kalmıyor. 
Gerçi Gabrielle'in ve Edie'nin çocukları yok 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ama Lynette, Bree ile Zach'in resmi babası Paul (bir ölçüde de, Susan), sanki başlarında yeterince dert yokmuş gibi, bir de çocuklarının yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Umut 


suz evkadınlarının çocukları içinde en sakinleri, iki kız: Julie Mayer ile Danielle Van De Kamp. 


Bilmiyoruz, büyüyünce annelerine benzeyecek- 


ler mi, ama Julie, hatta Danielle, rahatlıkla iyi çocuk sınıfına sokulabilir. 

Julie Mayer (Andrea Bowen), annesi gibi merhametli, başkalarını kendilerinden fazla düşünüyorlar. Karanlık erkeklerle ilişki kurma eğilimleri var, sonra da kurtulmak için çaba harcıyorlar. 
Ama hangisi daha mantıklı diye sorulursa, bunun cevabı şüphesiz, annesine annelik eden Julie olur. Susan'ın kızından çok arkadaşına benziyor. Annesiyle babası ayrıldığı zaman annesinin ruh doktoru ve can dostu olmuştu. Bu yüzden de Susan kızının Zach'le ilişkisine kızınca, Julie, “Annelik taslama şimdi,” diye onu terslemişti. Sonradan babasını annesiyle aynı yatakta görünce de tepki göstermişti ama, ikisinin arasındaki ilişki, dizinin en inandırıcı ilişkilerinden biri. Rolünden çok memnun olan Andrea Bowen, denemelere gitmiş, test çekimi yapılmış. 


ANADOLU HAYAT 
EMEKLİLİK 
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“Onlar 12 yaşında esmer bir kız arıyordu, ben ise 13 yaşında ve sarışındım. 'Saçını boyar mısın?” dediklerinde, “Tabii!” diye bağırmışım.” 

Danielle Van de Kamp (oy Lauren), kadınlığın eşiğinde. Çoğu yaşıtı gibi, yapmak istediklerini annesi engelliyor. Model olmak istiyordu, onu başından atmak isteyen Gabrielle de bir fırsat yaratmıştı ama Bree hemen araya girdi. Bahçıvan John'la ilişkisini ilerletme girişimi de, yine annesinin müdahale etmesiyle kösteklendi. Danielle de annesi gibi iradesi kuvvetli biri, “hayır” cevabını kabul etmekten yana değil. Üstelik, en korktuğu şey de, ileride Bree gibi biri olmak. 
Ama alaycı tavrına ve annesiyle merhum babasına cevap verme huyuna rağmen, onları seviyor, ayrılmalarına da üzülmüştü. Joy Lauren, karakterin özelliklerini sevmiş: Alaycılığı ile ailesine karşı kayıtsızlığını. Babasının ölümü ve ergenlik çağının getirdiği başkaldırma duygusu ile “temiz” kız portresinin dışına çıkan Danielle'ın en son arka bahçelerinde şeffaf bir sabahlık içinde gizlice sigara içerken komşuları Matthew Applewhi- te'a asıldığını gördük. 

Wisteria Lane'in en mutsuz çocuğu için bir ödül verilecek olsa, Danielle'in kardeşi Andrew (Shawn Pyfrom) kesinlikle aday olur. Özetlemek gerekirse, Andrew alkol bağımlılığı, uyuşturucu alışkanlığı olan, cinselliği konusunda kararsız, ahlâk tanımaz bir çocuk. Annesiyle babası ayrılacaklarını açıkladıklarında Andrew, annesini suçlamıştı. Sonra da, kendisiyle yaşamasını istemeyen babası Rex ile kavga etmiş, içmiş ve kazayla Juanita Solis'i ezmişti. Rex ve Bree, onu korudular, polise teslim etmediler. Bu durumdan en ufak bir pişmanlık hissetmeyen Andrew ise “Yırtım” diye sevinmekle yetindi. Çevresindeki herkese kızgın, ama öfkesini en çok annesinden çıkarıyor. Onu rehabilitasyon kampına gönderdiği için Bree'ye düşman oldu. Bir gün nasıl olsa eline düşeceğini, onu incitecek bir şey öğreneceğini düşünüyordu. İşte o zaman Bree'nin hayatını cehenneme çevirecekti. Sonunda Bree, George'un intiharı ile ilgili gerçeği anlatınca ona bu kozu vermiş oldu. Shawn Pyfrom, “kötü çocuk”u oynamaktan çok memnun. “Kendi anneme, Andrew'un Bree'ye davrandığı gibi 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davranmadığımı düşünmek hoşuma gitti” diyor. 

Mahallenin ikinci sorunlu çocuğu, Mary Alice ile Paul'un oğulları Zach (Cody Kasch). Onun başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmemiş. 
Biz onun aslında Deidre ile Mike'ın oğlu olduğunu biliyorduk ama, Zach yakın zamana kadar böyle bir şeyden zerre kadar şüphe etmiyordu. 
Adının önceleri Dana olduğunu da bilmiyor, Dana'nın kızkardeşi olduğunu ve kendisinin küçükken onu öldürdüğünü sanıyordu. Sonuç olarak, Zach tuhaf ve güvensiz bir çocuk. Daha da tuhaf bir babası olduğuna ve annesini genç yaşta kaybettiğine göre, buna şaşmamak gerek. Annesiyle babasının kendi suçlarını gizlemek için ona yalan söylediklerini öğrenince daha da fena ol muştu. Kim olmaz ki? Zach, kendini katil sanır ken, esas katillerin annesiyle babası olduğunu öğrenmişti. Yani, Wisteria Lane topluluğunun 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rını büyütüyor gibi hissedebilir ama Porter, Preston, Parker dur durak bilmiyor, gece gündüz yaramazlıklarını sürdürüyor. Karısını çalışmaya yollayıp kendisi evde oturma kararı veren Tom, belki de Lynette kadar titizlik etmediği için onlarla daha kolay başa çıkıyormuş gibi görünüyor. 
Parker ile ikizler salonda şatolar inşa ediyor, evde top oynuyor, çiçekleri yoluyor, saçlarına çiklet yapıştırıyor, bitleniyor; kısacası akla gelebilecek her türlü muzurluğu yapıyorlar. Yaramazlıkarı sadece eve de mahsus değil: komşuların öteberisini çalıyor, olur olmaz yerlerde saklanıyor, süpermarkette alışveriş arabalarıyla masum yaşlı kadınlara çarpıyorlar. Özellikle annelerinin dediğini yapmamaktan da büyük zevk alıyorlar. 
Iynette çalışmaya başlayarak bu kaostan biraz uzaklaşabileceğini düşünse de bu sezon okula 


başlayan minik Parker'ın anne özlemiyle hayali 


Gabrielle'in ve Edie'nin çocukları yok ama Lynette, Bree ile Zach'ın resmi babası Paul, 


dışında kalmış olabilir ama bunun için yeterli nedeni var. Babası Paul'u bulmak için yollara düşen Zach mahalleye geri döndü. Daha hangi belalara bulaşacağı ise merak konusu. Cody Kasch, oyuncu bir ailenin çocuğu. O da Andrew gibi hayatından memnun. “Zach oynadığım en kötü kalpli karakter ve bu çok hoşuma gidiyor.” 
Şimdi de gelelim yaramazlar... Scavo'ların dört çocuğu: Porter ve Preston (Shane ve Brent Kinsman ikizleri), Parker (Zane Huett) ve Penny. 
Gerçi Penny henüz bebek, özel bir yaramazlığı 
yok ama, diğer üçünün yaptıkları rahat rahat 10 
çocuğa yeter. Hemen hemen her anne çocukları fazla yaramazlık ettiğinde kendini Scavo çocukla- 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her şeyin yanında bir de çocuklarının yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. 


KİM KİMDİR? 


Cody Kasch - Zach Young 

Andrea Bowen - Julie Mayer 

Joy Lauren - Danielle Van De Kamp 

Shawn Pyfrom — Andrew Van De Kamp 

Zane Huett - Parker Scavo 

Brent Kinsman - Preston Scavo / Porter Scavo Shane Kinsman - Preston Scavo / Porter Scavo bir arkadaş yaratması çok sorun yarattı. Birinci sezon boyunca onların sadece bir tek kere, çocuk dövme konusunda Lynette'in hassasiyetine sahip olmayan Bree'den korktuklarını gördük. 
Kinsman ikizleri de, Zane Huett de oyunculuğa küçük yaşta, reklamlarla başlamış. Hepsinin sinema filmlerinde oynamışlığı var. 


Anadolu Hayat Emeklilik'ten 
“Ev Hanımları Emeklilik Planı” olan kadınlar tam güvence altındadır. 

Eşleri beklenmedik bir durumla karşılaşsa bile, ödemelerini onların yerine Anadolu Hayat Emeklilik 
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MY NAME IS EARL 


Daha neler var neler 


Earl büyük bir iyi niyetle listesindeki maddeler üzerinde çalışmaya başladı. İyi de gidiyor ama daha yapacak çok işi var. 


ehennemin, iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğu söylenir ama bu özdeyiş her zaman geçerli olmuyor demek. Örneğin, My Name is Earl'ün kahramanı 
Farl Hickey (Jason Lee), Karma meselesini tesadüfen keşfettikten sonra iyi niyetin pek zararını görmedi. Hastanede Carson Daly'nin televizyon programını izleyerek öğrendiği Karma'yı, becerebildiği kadarıyla uyguladı, yararını da gördü. Da- 


ha önce bahtsızlığı yüzünden kaybettiği yüz bi 


ie) 
si 


dolarlık piyango biletini bulmasını da bu iyi niyete borçlu. İyilik edenin iyilik bulduğuna inanmaya başlayan Earl, o güne kadarki hataların- dan uzun bir liste yapıp tek tek hepsini telafi etme yoluna gitti. Etrafa çöp saçtığına karar verip, affedilmek için çevredeki çöpleri toplayınca da, en büyük ödülle karşılaştı: Kayıp biletini buldu. 

Ondan sonra da Earl'ü tutana aşkolsun! Karma'ya iman etti ve listeyi teker teker temizlemeye koyuldu. Ne var ki, bu kadar hürmetli bir listeyi öyle hemen tamamlamak mümkün olmuyor. Earl aslında daha kolay işlerden başlamaktan, mesela Kenny James'in gönlünü almaktan yana olsa da, aklı kıt kardeşi Randy (Ethan Sup- 


lee) ve güzel hizmetçi Catalina'nın (Nadine Velazguez) bastırmasıyla bazen istemediği, zor işler de yapıyor. İki yıl hapiste yatmasına neden olduğu deli gözlü Donny Jones'a gidip itirafta bulunması gibi. 

Düşman cenahtaysa her fırsatta ihanet eden eski karısı Joy Darville (Jaime Pressly) ve Earl'ün listesinde de yer alan dostu, eski karısının yeni eşi “Yengeç Adam” Darnell Turner var (Eddie Steeples). Aslında Darnell, çevresinde neler olup bittiğinin farkına bile varmayan, tuhaf türde bir melek. Öte yandan Earl'ün onu listesine nişanlısıyla yattığı için dahil etmiş olması, insanın aklına bunun da farklı türde bir “etme bulma” olayı olduğunu getiriyor. 

Joy, sepetlediği beş para etmez adamın ondan ayrılır ayrılmaz piyangodan yüz bin dolar kazanmasını hazmedemedi, hazmedeceğe de benzemiyor. Aklı fikri, hakkı olduğuna inandığı elli bin doları almakta. Başka çaresi kalmayınca, ele silahi alıp Earl'ü ortadan kaldırmaya bile hazır. Joy aslında Amerikalılar'ın “beyaz pislik” dedikleri alt sınıfa giriyor, ten rengi beyaz ama onun dışında her şeyi “getto”luk. Öte yandan, hayli yır- 


Earl'ü tutana aşkolsun! Karma'ya iman etti ve listeyi teker teker temizlemeye koyuldu. 
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MY NAME IS EARL SEVEN BUNLARI DA SEVER 


KİTAP b» Instant Karma, Barbara Ann Kipfer, Workman Pub., 592 sayfab 


b> Karma Bağından Özgürleşmek, Swami Rama, Okyanus Yayıncılık, 86 sayfa 


Ne var ki, bu kadar hürmeti bir listeyi hemen tamamlamak mümkün olmuyor. 


DVD 

Almost Famous, Dreamworks Video 

b» Sonic Youth-Corporate Ghost: Videos, 1990-2002, Geffen Records 
>- A Guy Thing, MGM, 2003 


acı olsa da güzel olduğu bir gerçek. Ayrıca Farl'den çekmediği kalmamış. Kahramanımızın listesine yakından bir göz atarsanız, Joy'a yapılan kötülüklerin, hadi haksızlıklar diyelim, toplam olarak diğerlerinin hepsinden fazla olduğu görürsünüz. Earl gibi (karma öncesi Earl, tabii) sadece kendini düşünen, kazık atma ustası, ahlâksız değil de ahlâkdışı bir adamın bu kadar yakınında yaşamanın dezavantajı diyelim. 

Earl onun doğurgan köpeğini kazayla kısırlaştrmış. Joy'un Noel'ini her zaman ona zehir 


edermiş. Onun her şeye bir kulp takan internet 


arkadaşını dövmüş. Süslü biblosunu kırmış. 
Onun bir tenya edinmesine ve 236 tane mesane enfeksiyonu geçirmesine yol açmış. Kızcağızın arabasını içeri göçürüp, “Biri vurup kaçtı” demiş. Daha yapacakları da hariç, ama bir kusuru var ki, Joy bunu biraz zor affedecek gibi: Earl'ün hiç utanmadan ona Bruce Willis'in aslında bir hayalet olduğunu söylemesi, belki de bardağı taşıran son damla olmuştur. 


Kimbilir, belki de Earl'ün, onun vâri- 


si olduğunu sanan Joy eline tüfeği alıp ardına düşünce bile öyle fazla öfkelenmemesinin nedeni (“Hiç zahmet etme, yeni vasiyeiname yaptım,” demişti), Joyun bu parada teknik olarak hakkı olmasa bile, ondan yeterince çektiğini bilmesidir. Ama belki de insan her ww . 
iki çocuğunu da başkalarından peydahlamış bir eşe karşı elinde olmadan, iç- ten içe hınç duyuyordur. Bu insan, 
Earl kadar rahat, aldırmaz ve çabuk affeden biri olsa bile... 


ARRESTED DEVELOPMENT 


gi ak DİZİLER ç4rs4M84 20:00 SENFELD | 20:30 ARRESTED DEVELOPMENT | 21:00 THE SOPRANOS 


Aileniz çarpık mı? 


“Arrested Development”ı izlerken “bu da nasıl aile böyle” mi diyorsunuz? 
Peki, kendinizi sınamak ister misiniz? Bakalım sizin aile ilişkileriniz nasıl!... 


1. Babanız hapse girerse neden ağlarsınız? 

a. Paranızı artık kimden alacağınızı bilmiyorsunuz. 

b. Mutluluktan... O pislikten kurtuldunuz. 

c. Kötü adamlar hapiste babacığınızı dövecek. 
2. Damadınızın eşcinsel olduğundan şüpheleniyorsunuz... Ne yaparsınız? 

a. Kızınızı mirasınızdan mahrum edersiniz. 

b. Bayram yemeğinde damadınıza imalı sözler edersiniz. 

c. Durumdan emin olmak için damadınıza yalandan asılırsınız. 

3. Kız kardeşinize bir saattir bağırıyorsunuz, ama o da size bağırarak cevap veriyor. Ne yaparsınız? 
a. Daha yüksek sesle bağırırsınız. 

b. Ağlarsınız. 

c. Koşarak kaçarsınız. 


4. Birinin suratının ortasına patlatmak ne zaman 


kabul edilebilir bir hareket olur? 


a. Asla. 

b. Sizin verdiğiniz partiyi mahvettiğinde. 

c. İçkiyi kafasından aşağı boşalttıktan sonra. 

3. Aileniz yılbaşı yemeği için size gelmek istiyor. 
Siz ise kız kardeşinizin evinde toplanılmasını tercih ediyorsunuz... Ne yaparsınız? 

a. Bu düşüncenizi kız kardeşinizle paylaşırsınız. 

b. Umursamayana kadar martini içersiniz. 

c. Aileniz zili çalmadan ışıkları söndürürsünüz. 

6. Bu testi hâlâ yapıyor musunuz? 

a. Ne testi? Annemin yapmamı istediği test mi? 

b. Evet, aile sorunlarımı nasıl çözeceğimi öğrenmek istiyorum. 

c. Evet, kendimi köprüden atmak üzereyim? 

7. Öfkeyle ilgili bir probleminiz varsa bunun çocuğunuza geçmesini nasıl önlersiniz? 

a. Bilmem. O çocukla zaten nadiren konuşuyorum. 

b. Onları tehdit ederim. 

c. Karım ilgilensin. Zaten bir şey yaptığı yok. 

8. Eşiniz sizi yatakta başka bir kadınla yakaladı. 
Söyleyeceğiniz ilk şey ne olur? 

a. “Bu senin hatan!” 

b. “Ne kadını?” 

c. “Seni seviyorum.” 

9. İlk çocuğunuzun doğum tarihi neydi? 

a. Dakikasını bile hatırlıyorum. Yediyi altı geçiyordu. 

b. Adı neydi? 

c. Hangi aydı? Nisan mı yoksa mayıs mıydı? 

10. Kız kardeşinizin aile şirketinden para çaldığını düşünüyorsunuz. Ne yaparsınız? 

a. Ona şantaj yapmaya çalışırım. 

b. Parayı kırışmayı öneririm. 

c. Onu maliyeye ihbar ederim. 


“a"lar çoğunluktaysa Aileniz kesinlikle çarpık. Her ne pahasına olursa olsun onlardan uzak durun. 

“b”ler çoğunluktaysa Aileniz pasif olarak çarpık. Eve bir köpek almanın faydası olabilir. 

“c“ler çoğunluktaysa Aileniz mükemmel değil, ama kiminki öyle ki? 


SEINFELD 


Porsche tutkunu 


1999 yılında Forbes dergisinin Amerika'nın en çok kazanan ünlüleri 
listesinde birinci sırada yer alan Jerry Seinfeld'in en büyük yatırımı sayıları 20'yi bulan Porsche marka arabaları... 


orsche'siyla geçirdiği kaza sonucu ölen James Dean kimilerine göre kazayı yaptığı anda sürâtli gitmiyordu. Miyop gözlerinin üzerine şişe dibi gibi gözlük yerleştirmeyi, karizmasına yakıştıramadığı için veda etmişti dünyaya. Liz Taylor ile aşk yaşadığı, aslında eşcinsel olup da Rock Hudson'la birlikte olduğu yolunda binbir türlü tevatür halen anlauladursun, Dean'in nişanlandığı bir kadın da olmuştu hayatında: Liz Sheridan. Yani Jerry Seinfeld'in annesi rolünde izlediğimiz aktris. Aralarındaki aşk 1955'teki kaza sonucu sona ermiş. 
Jerry Seinfeld'e göre Porsche yeryüzündeki en başarılı şirket: “Gelmiş geçmiş en meşhur oyuncu ürünleriyle hayata veda etmesine karşın bundan bir halkla ilişkiler mucizesi yarattılar.” 
Jerry ile James... Biri meşhur filmi Asi Gençlik'in orijinal isminin çevirisi gibi “nedensiz bir asi”, diğeriyse yaptığı şovda görüldüğü gibi “ne- 


densiz bir komik”. Ne tip, ne imaj ne de yakışıklılık birbirini tutuyor. Dean her daim ağzında sigarasıyla otomobilini ölüme süren bir isyankâr, Seinfeld ise hijyen takıntılı ve cimri... Ama ortak bir noktaları var, o da Porsche tutkuları. 

1999 yılında Forbes dergisinin Amerika'nın 
en çok kazanan ünlüler listesinde Jerry Seinfeld 
267 milyon dolarla birinciydi. Hakkındaki en 
son haberse Manhattan'da yaptırdığı özel garajıydı. Bir uçak hangarında duran 20 adet Pors- 


> m... “ 


:7 che'sini koymak için 1 milyon dolar harcayarak garaj inşa etti- m” ren Seinfeld'e yasal izinleri almak dışında en büyük sorunu yoga merkezi olarak kullanılan komşu bina yaratmış. İnşaat gürültüsü yoga yapanların konsantrasyonunu bozmuş. 
Ama para her şeyi çözmüş yine. İnşaat süresince merkezi kapatmaları için sahiplerine para teklif etmiş. 50'nci doğumgününün ardından dizideki arkadaşları verdikleri röportajlarda kendisine hediye alamamaktan şikayet etmiş ve “20 Porsche'si, büyük bir serveti, kocaman bir evi olan bu adama ne alabilirdik ki” demişler. 


ce 6544 


THE KING OF GUEENS 


> e ak DİZİLER cuma 20:00 KITCHEN CONFIDENTJAL | 20:30 THE KING OF GUEENS | 21:00 COLD CASE 


Komşuya dikkat! 


Tatile çıkan Doug ve Carrie, komşularıyla ahbaplığı ilerletiyor. 
Ama bu komşu kadını gözümüz bir yerden ısırmıyor mu? 


evimli aile komedisi The King of Oueens'in kahramanları hep çekişecek değil ya. Doug ve Carrie dizinin Golden Moldy bölümünde, tatile gidiyor ve St. Croix'daki komşularıyla hoşça vakit geçiriyorlar. Carrie'nin babası Arthur arayıp da evlerinin tamire ihtüyacı olduğunu söyleyene kadar. Komşular, kül türlü, kibar insanlar: Mike ve Debi Ross. Onları geçen sene izlediğimiz Window Pained adlı bölümde de görmüştük. 

Fakat bu sene sanki onları, özellikle hanımı gözümüz biraz daha ısırıyor gibi. Mike (Michael Lowry) bir yana, eşi bize ailemizin bir ferdi kadar yakın. Her hafta CNBC-e ekranında karşımıza çıkıyor, ödül törenlerine katılıyor. Evet, Marcia Cross'tan söz ediyoruz. Desperate Housewives'ın Bree'si, Debi olarak The King of Çueens'e yine konuk olmuş. 

Ama Marcia Cross, zaten ekranın yabancısı değil. Desperate Housewives'dan önce de değildi. 
O televizyon dizilerinde iki büyük rol bulmuş ender şanslı aktrislerden biri. "Hâlâ olup bitenlere inanmak için kendimi çimdikliyorum” diyor. 
“Yıldırım iki kez aynı yere düştü. Doktor Kimberly Shaw'u unutturacak bir karakteri canlandıracağım aklımdan bile geçmezdi. Üstelik bu seferki, ondan çok farklı bir karakter.” 

Oyuncu, 1980'li ve 90'lı yıllarda da The Edge of Night, Knots Landing ve One Life to Live gibi pembe dizilerde oynamıştı. Ama Melrose Place (1992), onun için gerçek bir dönüm noktası ol du. Altı yıl süreyle oynadığı aşk hastası, uçuk doktor Kimberly Shaw televizyon tarihinin en akılda kalan karakterlerinden biri oldu. Sonra Cross diziden ayrıldı, psikolojide master yaptı. 
2002'de Everwood ile televizyona döndü. Desperate Housewives'ın Mary Alice Young'ı Brenda Strong da aynı dizide oynuyordu. Ally McBeal'de de konuk oyuncu olarak yer aldılar. Marcia Cross, Desperate Housewives'da oynamak için Everwood'dan ayrılınca herkes aptallık ettiğini düşünmüştü, oysa mesele sadece yıldırımın ikin- 


ci kez aynı yere çarpmasından ibaretmiş. 


THE KING OF GUEENS SEVEN BUNU DA SEVER 


MAKYAJ 
>> VOr&al, Carrie gibi gün boyunca bakımına özen gösteren 


kadınlar için E Vitamini ile ultra rahatlık sağlayan Color Riche Star Secrets koleksiyon markalı rujları öneriyor. 


THE SIMPSONS perşEmBE 20:30 SOUTH PARK Pazar 24:00 


Onlar da şarkı söylüyor... 


Bu ay dizi dosyamızda yer alan örneklerde olduğu gibi “The Simpsons” ve “South Park” çizgi dizilerinin de birden fazla soundtrack'i var. Üstelik diğerlerinden farklı olarak şarkıları dizideki “karakterler” seslendiriyor. 


pi 


NBC:-e'nin çizgi dizilerinden 
The South Park ve The F 
Simpsons tüm dünyada inanılmaz ilgi görerek büyük hayran kitlesi yaratınca yapımcılar da dizi dışında ürünler üzerine kafa yormaya başladılar. Dizideki karakterlerin oyuncakları, bibloları, tişörtleri derken iş çizgi karakterlere müzik albümü yapmaya kadar vardı. Her iki dizi de bu- 


& i i p Tüm bu albümler içinde gün birden fazla albüme sahip. en “acayibi”, Mir. Hankey's 


The Simpsons karakterleri ( Christmas Classics... 

bugüne kadar dört farklı an- lerinin şarkı söylediği dilayışta albümde yer aldılar. o ger albümler. e, Dizide kullanılan müzikle- The South Park da aynı ie 


rin farklı versiyonlarının ya © yöntemi denemiş durumnı sıra karakterleri seslendi: (oda. South Park: Bigger, ren sanatçılar şarkı söyle OoLonger & Uncut adlı al me konusundaki yetenek. O bümde dizinin karaterleri lerini de bu sayede gözler seslendiriyor şarkıları. 
önüne sermiş oldular. Tabii (o Arada Şef'i seslendiren ünlü Isaac Hayes ve Vio- aslında bu albümler müzik ( lent Femmes gibi isimler de var. Chef Aid: The dinlemekten ziyade eğlen- South Park Album adlı çalışmadaysa yimeyi, gülmeyi ön plana çı- 


ne karakterlerin yanı sıra Elton John, Joe Strummer, Primus, Rancid gibi isimler de kadroya eklenmiş. Ancak 


karan çalışmalar. Songs in the Key of Springfield adlı albümde neredeyse tüm The Simpsons karakterleri ilginç yorumlarıyla şarkılar söy- tüm bu albümler içinde en “acayibi” Mr. Hankey's Christmas Classics adlı, Mr.Hankey'nin bol küfürlü noel şarkılarını seslendirdiği albüm. Mr. Hankey'yi çıkarttınız sanırız; The South 


lüyorlar. Buna Rahip Lovejoy'un kilise cemaatiyle birlikte seslendirdiği meşhur Iron Butterfly klasiği In A Gadda Da Vid- da şarkısı da dahil. 

Go Simpsonic with the Simpsons, Simpsons Sing Blues ve Beatles'ın ünlü albümü Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'e gönderme ya- 


Park'ta rol alan karakterler içinde en tuhaf olanı, yani “Bay pan Yellow Album de The Simpsons karakter- Kaka”... 
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VA DİZİLER cuwarTEsi 18:00 ER | 19:00 İKİ FİLM BİRDEN | 23:00 BUFFY THE VAMPİRE SLAYER 


Hakiki Sarandon 


Bu ay “ER”da izleyeceğimiz 
Chris Sarandon, Susan 
Sarandon'ın halen soyadını kullandığı ilk eşi olarak sinemadan tanıdığımız, tiyatro kökenli bir aktör. 


imdiye kadar sinemada yeteneği 

ve yakışıklılığı ile hakettiği şöhrete kavuşamadıysa eğer, ilk göz ağyg tsı tiyatrodan bir türlü vazgeçemediği içindir. Chris Sarandon bu ay ER'da Dr. Burke olarak karşımıza gelerek sözü geçen iki özelliğini bugün de koruduğunu kanıtlıyor. Sarandon, Gene Wilder ve Bob Newhart ile birlikte 1974'te, izleyicilerin çok beğendiği Thursday's Game ile ekrana gelene kadar yaklaşık 10 yıl süreyle sahnede kal dı. Televizyon programı onun film endüstrisinin dikkatini çekmesini sağlayamadı ama, bir filmle her şey değişti. Dog Day (1975) AL Paci- 


no'nun karşısında gergin bir transsek- 


Afternoon'da 


süel portresi çizen Sarandon hem Altun Küre'ye, hem de Oscar'a aday oldu. 
Herkes artık onun şöhrete kavuştuğunu, bundan sonra hangi filmde istese oynayacağını düşünüyordu ki, Chris Sarandon tiyatroya döndü. 

Tony ödüllü Broadway müzikali The Two Gentlemen of Verona / Veronalı İki Centil men'de, Raul Julia'nın yerini aldı. Arada televizyonda da oynadı. A Tale of Two Cities / İki Şehrin Hikâyesi gibi yapımlar, onun klasiklere olan yatkınlığının bir kanıtıydı. Dinsel yanını ise The Day Christ Died'daki İsa rolü gibi tercihler. 
le yansıttı. Ne var ki aynı zamanda korku filmlerinde de rol aldı: The Sentinel (1976), Fright Night (1985) ve Child's Play (1988). Amerikalı izleyicilerin yeniden dikkatini çekmesini sağla- 


yan ise Rob Reiner'ın yönettiği The Princess Bri- 


> 68 


Herkes artık onun şöhrete kavuştuğunu, bundan sonra hangi filmde istese oynayacağını düşünüyordu ki, 

Chris Sarandon tiyatroya döndü. 


de'daki Prens Humperdinek karakteri oldu. Daha sonra da bazı filmlerde oynadı, eleştirmenlerden övgüler aldı ama star olamadı. Sahneyi her zaman ekrandan da, perdeden de daha fazla sev- se de, ER'da Dr. Burke'ü oynamayı kabul ett. 
Ve adı da Washington'daki Amerika Katolik Üniversitesi'ne devam ederken tanışıp evlendiği, ama sonra ayrıldığı eski eşi Susan Sarandon 


sayesinde sinemada hiç unutulmadı. 


BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Giles'ın yerine gönderilen ikinci İngiliz gözetmen rolündeki Wesley-Wyndham Price ile bu ay ilk kez tanışıyoruz. 


illow, < Xander, Giles ve 
Buffy'den oluşan dört ana karakterle başlayan Buffy the 
Vampire Slayer, renkli yan karakterlerin katılımıyla yedi sezon boyunca monetonluktan uzak durmayı başardı. Bu yan karak terlerin bir kısmı büyücü Amy gibi hikâyeye bir kaç bölümde hizmet etmek üzere var oldular. Bir kısmı ise birkaç bölüm için yaratlıp, planlana nın dışında dizide bir boşluğu doldurdukları keşfedildiği için ekibe dahil edildi. Wesley Wyndham Price da bu karakterlerden biri. Gi: les'ın yerine gönderilen ikinci İngiliz sözetmen rolündeki Wesley ile bu ay ilk kez tanışacağız. 
Başın Giles'ın bile dayanılmaz derecede “kasını” bulduğu sakar gözetmen Wesley'yi canlandıran Alexis Denisof'un da diziyle birlikte büyük değişim gösterdiği söylenebilir. Amerika'da dogan Alexis, aktör olmaya karar verip London Academy of Music and Dramatüc Art'ta eğitim görmek için üç seneliğine İngiltere'ye gitti. Londra'ya hayran kalan Alexis'in şansı yaver gidince prestijli üyatro grubu Royal Shakespeare Company'ye kabul edilip 13 yılını Londra'da ge çirdi. Ta ki televizyon yıldızı Caroline Aherne kalbini kırana kadar. İlişkileri medyada fazlaca yer almaya başlayınca Alexis çareyi ülkesine dönmekte buldu: 
Ancak Amerika'ya döndüğünde beş parasız ve şsizdi. Hem de artk İngiliz aksanına sahip bir Amerikalı aktördü. Tabii sonradan Buffy The Vampire Slayer'da fazlasıyla işine yarasa da İnci liz aksanından kurtulup Amerikan aksanını yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Kendini çaresiz hissetüği o sıralarda Noah's Ark'ta tanışıp arkadaş olduğu Mary Steenburgen ve eşi Ted Dan- son onu evlerinde misafir bile etmiş. Sonrasın- da hayatını değiştirenin Buffy'nin yaratıcısı J0ss Whedon'dan gelen teklif olduğunu söylüyor. 


“Karakteri görkemli bir Joss Whedon idam hük 


mü ile öldüreceklerdi. Ancak çalışmaya devam ettikçe bu telaşlı İngiliz'in aslında komik olduğu: nu keşfettik ve böylece sezonu bitirdik.” 

Bu iki bölüm Alexis'in sadece maddi sorunla: rını çözmekle kalmadı, aşk acısına da deva oldu. 
Gelecekte eşi olacak kişi ile bu bölümde tanıştı: Willow'u canlandıran Alyson Hannigan. Kendi: ni bir James Bond olarak hayal eden aslında da: ha çok bir Clouscau olan Wesley'nin komiklik leri sezon sonuna kadar devam edecek. Daha önce bütün seriyi izleyenler için karakterin bu halini hatırlamak ilginç olacak. İlk defa izleyen: ler için de sakarlıkları ve Cordelia ile gerçekleşe cek #örtleşmesi diziye renk katacak. 

Sakar gözetmen Wesley'yi canlandıran Alexis 
Denisof'unki aslında bir başarı öyküsü. Birçok kez dibe vurmuş gibi görünse de kendisini yeniden var 


etmeyi hep başarmış bir aktör o. 


Yi 


Ni DİZİLER Pazar 20:00 SMALLVILLE | 21:00 THE X-FILES | 22:00 ROME | 23:00 SIX FEET UNDER | 24:00 SOUTH PARK 


SMALLVİLLE 


Kızların sevgilisi 


Chloe 


eni Superman Clark, karşı cinsin genç mensuplarını kendine kolaylıkla Lex'i de “seksi” 
buluyor. Ama Smallville'in genç kız 


hayran ett. Kızlar, 


karakterlerinden Lana'nın güzelliğine ve prenses © tavırlarına rağmen, Chloe'yi daha çok seviyorlar. 


© © Chloe'nin cesareti, aklına eseni yapması, kendi- 


ni seçilmiş mesleğine adaması hoşlarına gidiyor olsa gerek. Buna karşılık, genç gazetecinin ona büyük başarı getirecek projelerden bile arkadaş uğruna vazgeçebilmesi, uzun süre Clark'a olan karşılıksız aşkını içinde saklaması da ona olumlu puanlar kazandırdı galiba. Belki 23 yaşındaki Allison Mack'in oyunculuğunun da bunda payı vardır. 

Mack, Almanya'da doğdu ama, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Long Beach, California'ya taşındı. İlk kez dört yaşındayken reklamlarda oynadı, yedi yaşındayken de Los Angeles'ta genç oyunculara mahsus bir okula başladı. Hem televizyonda, hem beyazperdede boy gösterdi. Opposite Sex, Hiller and Diller gibi dizilerde rol aldı, 7th Heaven ve Providence'da konuk oyuncuydu. 
Allison aynı zamanda iyi bir dansçı ve şarkıcı. 
Country müziğini çok seviyor, countıy şarkıları söylüyor, hem de sık sık. Smallville'in tek şikâyetçi olduğu yanı, bunları yapmasını engelleme: si. “Yılda 10 ay boyunca haftada beş gün çalışıyoruz” diyor. “Günde 13 -14 saat çekim yapıyoruz. Film setlerinde günde iki senaryo sayfası çekilir, biz yedi sayfa çekiyoruz. Başka hiçbir şeye vakit kalmıyor.” Kitap okumaktan, sinemaya ve tiyatroya gitmekten, dostları ve ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanan sakin, mazbut bir tip. Phantom diye de bir köpeği var. 

Allison Mack, Smaliville'den de, Chloe rolünden de memnun. Ama asıl hayali, sahnede bir 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Prenses tavırlı Lana'nın güzelliği rağmen, dizinin hayranı kızlar b buyruk Chloe'yi daha çok seviyor. 


şeyler yapmak. “Zorlayıcı, heyecanlı, a da hem komik, hem dramatik. Bunu da ben olmalıyım ki, insanlar başkaların formanslarını benimkiyle mukayese etsin. ? 
bir şey olursa, en büyük hayalim gerçekleşi 

Sonra, Woody Allen'ın filmleri gibi bi de yapmak istiyor. “Örneğin, Annie Hall, H nah and Her Sisters gibi. İlişkiler, insanlar üzeri ne, ilginç diyaloglarla dolu bir Woody Allen fil mi. Annie Hall dünyada en sevdiğim film, dah. 
iyisi de yapılmadı bence. Hiç değilse haftada bir kere izlerim.” Sevdiği bir başka şey de, Harry Potter. Filmlerinden çok kitapları... İki kitap arasında, heyecandan yerinde duramıyor, bir sonraki çıksın diye bekliyor. “Kızkardeşim de, ben de Harry Potter fanatiğiyiz. Her kitabı hiç okuma: dıksa altı kere okumuşuzdur.” Ama filmleri aynı derecede beğenmiyor. “Hep öyle olur ya, filmler o kadar hoşuma gitmiyor. Bence görsel olarak başarıya eriştiler. Karakterleri de tanımlarına uy: gun yakaladılar. Yine de Harry'nin benim ka: famdaki sesi, Daniel Radeliffe'inkinden tama men farklı. Okuduğunuz şeyi başkasının yorum: layışını görmek, insanın hayalgücünü sarsar. Kitaplar genelde filmlerden daha zengindir. © 

Şimdiye kadar Tom Wellington ile çok gerilimli, önemli, hatta tayin edici sahneleri oldu. 
Acaba önceden nasıl hazırlanıyorlar? “Öyle çık gın bir tempomuz var ki, bildiğimiz anlamda bir prova yapmıyoruz. Genellikle Tom ve ben sahne çekilmeden önce sette yönetmenle ve görüntü yönetmeniyle buluşuruz. Kelimeleri yüksek sesle dile getirmiş olmak için birkaç kez söyleriz. 
Bütün sahneyi, kameranın nerede durması gerektiğine, bizim nerede duracağımıza, ne tür çekimler yapacaklarına göre gerçekleştiririz diyelim. Sonra da çekeriz. Hepsi bu.” 


Allison Mack'in ilerisi için en büyük hayali eski 
Woody Allen filmleri gibi bir iş çıkarmak. İnsan ilişkileri ve aşk üzerine sorgulayıcı bir film... 
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HBO/BBC yapımı “Rome”, tüm ihtişamıyla veda ediyor. Bu görkemli yapımdaki imparatorluk öncesi dönemin bellibaşlı isimlerini canlandıran oyuncuları yakından tanıyalım dedik. 


pa ntik çağları günümüze taşıyan Ro- 


4N 


me, haşmeti, canlılığı, desiseleri ve 


destanlarıyla veda ediyor. Rome bip & MB. ze çok farklı bir dünya tanıt. Ahlâk anlayışından sadakate, kahramanlığa kadar bütün değerleri farklı, titiz araştırmalar sonucu yaratılmış cıvıl cıvıl gündelik hayatıyla bambaşka bir Roma. Şimdi de, Roma'ya veda etmeden, 


| 


onları bize sunan oyuncuları tanıyalım. 

Enerjik, zeki, iktidara tutkun Sezar'da, meslek hayatına Glasgow Citizens Theater'da Arsenic and Old Lace ve Faust gibi yapımlarla başlamış olan Ciarân Hinds'i izliyoruz. Aktör Royal Shakespeare Company'nin birçok oyunun- da da parlak performanslar sundu, başrolünü oynadığı II. Richard ile dünya turnesine çıktı. 
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Sinemada Calendar Girls, Veronica Guerin, Road to Perdition, The Cook, the Thief His Wife & Her Lover (CNBC-e, Gece Sineması Kuşağı, 
18 Mart Cumartesi, 01:00) ile Excalibur'da rol 
aldı. Son olarak Steven Spielberg'in yönettiği Munich'teki Mossad ajanlarından birini oynadı. 

Sezar'dan söz edip de eski dostu, sonra baş 


düşmanı Pompey Magnus'u unutmak olmaz. 


24:00 SOUTH PARK 


Yaşlı çınar, İliryalı korsanların korkulu rüyası, Suriye ve İspanya'nın fatihi Pompey Magnus'ta Kenneth Cranham tecrübesini konuşturuyor. 
Filmleri arasında Oliver!, Chocolat, The Boxer'ı da sayabileceğimiz aktörü en son Layer Cake'de izledik. Venedik Taciri ve Brideshead Revisi- ted'den bu yana, televizyonda da çalışıyor. 

James Purefoy cesur, yakışıklı ve pervasız Mark Antony'ye can verdi. Royal Shakespeare Company'de Kral Lear ve Macbeth'te başrolü oynadı. Tiyatro seyircilerinin karşısına Satıcının Ölümü, Hamlet ve Les Enfants du Paradis ile de çıkt. Filmleri arasında Vanity Fair, Blessed, A Knight's Tale var. 

Daha sonra Augustus adıyla imparatorluk tâcını giyecek Gaius Octavian rolünde ise genç bir aktörü, Max Pirkis'i tanıdık. Atia'nın oğlu, Sezarın akrabası Octavian, 11 yaşındaydı. Pirkis 


vizyonda da The Ouatermass Experiment, The Canterbury Tales ve In a Land of Plenty'deydi. 

Ata'nın mazlum kızı, Juliilerin Octavia'sında ise genç Kerry Condon'u izliyoruz. Akirisin filmleri arasında Unleashed, Ned Kelly, How Harry Became a Tree ve Angela's Ashes yer alıyor. 


İKİ KAHRAMAN ASKER 

Ata, oğlu Octavian'a dövüşme sanatını, “Sezarın şu iki lejyoneri”nden birinin öğretmesini istemişti. “Somurtkan olan mı?” diye sorulunca da, “Hayır, vahşi ve neşeli olan” diye cevap vermişti. Titus Pullo'dan söz ediyordu, elbette. Ray Stevenson'ın, filmleri arasında King Arthur, Green Eyed Monster ve The Theory of Flight var. Tiyatroda, The Duchess of Malfi, Mouth to Mouth ve The York Mysteries'de oynadı. Tele- 


“Rome” bize çok farklı bir dünya tanıttı. Ahlâk anlayışından sadakate, kahramanlığa kadar bütün değerleri farklı, cıvıl cıvıl gündelik hayatıyla bambaşka bir Roma. 


ise 16 yaşında. 


Julüi ailesinden, Sezar'ın entrikacı yeğeni Atia'- da, bu performansla Altın Küre'ye aday olan Polly Walker'i izliyoruz. İlk kez, Patriot Games'in teröristi olarak dikkatimizi çekmişti. Diger filmleri arasında 8 1/2 Women, Emma, Restoration ve Sliver var. 

İndira Varma, Rome'da Vorenus'un hemen hemen sekiz yıldır görmediği, bu arada kardeşi- nin kocasıyla ilişki kuran güzel karısı Niobe'yi oynuyor. Varma sinemada Bride & Prejudice, Mad Dogs, Kama Sutra: A Tale of Love'da; tele- 


vizyonda da aralarında Murphy's Law, Red Cap, The Return of the Native'in bulunduğu pek çok film ve dizide rol aldı. 

Diğeri, dizinin tek sağlam (günümüze göre, tabii) ahlâk ve sadakat anlayışına sahip kişisi, Lucius Vorenus. “Somurtkan”ı hayata geçiren Kevin MeKidd, mesleğe sahnede, The Silver Darlings'te oynayarak aldığı Gulliver Ödülü ile başladı. İlk filmleri, Trainspotting ve Small Faces'di (ikisi de 1996). Onu Kingdom of Heaven ile De-Lovely'de ve İngiliz Bağımsız Film Ödülü adayı olduğu Sixteen Years of Alcohol'da izledik. 
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SIX FEET UNDER 


Jenerikler de seyredilir! 


Televizyon yolculuğunda zamanla birlikte birçok unsur değişiyor. Günümüzde bunlara verilebilecek en iyi örneklerden biri de jenerikler... İşte “Six Feet Under” jJeneriğinin ekran arkasi... 


izi jenerikleri çoğu zaman hak ettiği ilgiyi izleyiciden göremez. İzleyici genellikle bu zamanı son dakika hazır lıklarıyla geçirir. Nasılsa daha önce rörmedikleri bir şey değildir, her hafta aynıdır. 
İşte dizi yapımcıları arak bu durağanlıktan kurtulmak, jeneriklerin sıkıcı bir hal almasını engel lemek ve izleyicinin her hafta farklı bir şeyler bulabileceği jenerikler yaratmayı hedefliyorlar. 

The Simpsons neredeyse her bölümde ayrı bir klip sunmaya çalışıyor. Rome başlarken ekrana gelen grafittilerle, Roma sokakları ve isimler arasındaki geçiş o kadar yoğun bir görsel anlatımla veriliyor ki, ilk izleyişte hepsini kavramak neredeyse imkansız. 

Bu çabanın başarılı örneklerinden birini de Alan Ball'un önderliğindeki Six Feet Ünder ekibi gerçekleştirmiş. Televizyon dizilerinde kullanılması pek tercih edilmeyen kamera açıları, ışık kullanımı ve çekim teknikleri ile görsel açıdan fark yaratan ekip, jeneriğin de özel olmasını istemiş. İzleyicinin her hafta seyretmek isteyeceği bir jenerik sunmayı ve kendini 


hemen ele vermeyen bir klip yaratmayı 


Kitchen reklam ve miş. Six Feet Under'ın ya- 


na ie g 


ii 


da je- 


ratıcısı Alan Ball, Digital Kitchen'ın “storybo- 


ard”unda yer alan ve başından beri dizinin ana konseptleri arasında bulunan ağaç ve birbirinden ayrılan elleri çok zarif ve sinematik bulduğunu söylüyor: “O iki el birbirinden ayrılırken bir den ağır çekime geçiliyor ve bu görüntü üzerine müzik de binince insanın kalbini kırıyor, çünkü o eller bir kere ayrıldı mı bu, geri dönüş yok anlamına geliyor.” 

Ball, belli görüntülerin ortaya çıkmasında müziğin çok yardımcı olduğunu itiraf ediyor: “Jeneriğin dizinin ruhunu yakaladığını düşünüyorum. Her bir görüntü müzikle o kadar uyum içinde ki... Perküsyon başlarken sedyenin teker leklerinin dönmesi mükemmel bir sentez oluşturuyor. Bugün bile izlerken hâlâ içim ürperiyor.” 


Kitchen'ı tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden biri ise ekibin düz mantığın dışına çıkma çabaları olmuş. Masanın üzerinde ki fotoğraflar ve karga diziyle doğrudan bağlantı- 


lı olmasa da verdiği duygu “karanlığa” çağrışım 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yaptığı için uygun bulunmuş. Ekip çekimler sırasında kafalarındaki görüntüleri yakalamaya çalışırken bazı ilginç zorluklarla da karşılaşmış elbette. ABD'de gerçek kargayı ticari amaçlarla çekmek yasal değilmiş. Bu nedenle çekimi yasak olmayan göğsü beyaz bir cins karganın tüylerini boyamak zorunda kalmışlar. Sonradan logoları haline gelen ağacı bulmaları da bayağı zaman almış. Başından beri akıllarındaki, boş bir tepe- nin üzerinde tek başına bir ağaç ve önünde uçsuz bucaksız uzanan çimenler görüntüsüymüş. 
Ancak kışın ortasında yaprakları dökülmemiş bir ağaç bulmak tabii sanıldığı kadar kolay değilmiş. Seattle yeşil ağaçlarla dolu olsa da maalesef boş tepe yokmuş. Ekipte o sırada işi olmayan kim varsa eline bir polaroid maki- | ne tutuşturup ağaç arama- 


Bir buçuk dakikalık jJenerikte görünecek o ağacı bulmak için bile ekip günlerini harcamayı göze almış. 
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ya yolluyorlarmış. Çekilen fotoğraflardaki ağaçlar yeteri kadar büyük bulunmayınca bu sahne- den vazgeçmek gerektiğini düşünmeye başlamışlar. Çekimden önceki gün şansları dönmüş ve arazisindeki ağaçtan kurtulmak isteyen bir kadın onları aramış. Kadına dört yüz dolar ödeyip ağacı boş bir tepeye taşımışlar. 

Toplam bir buçuk dakika sürecek bir görüntü için verilen uğraş bununla da sınırlı kalmamış. 
Klibin sonuna doğru yer alan çiçeğin soluşu görüntüsünü yakalamak için tam on saat çiçeğin başında beklemişler. On saat boyunca çiçeği fotoğrafladıktan sonra bükülmesine rağmen renginde bir değişiklik yaşanmaması çekimi yapanları hayal kırıklığına uğratmış. Neyse ki bu sorunu da dijital ortamda çözebilmişler. 
Çiçeğin kahverengileşip çürümesi görüntüsü bilgisayarda gerçekleşmiş. 

Digital Kitchen'dan 
Danny Yount bu jeneriği hazırlarken birinin öldükten sonra tabuta yerleştirilip, cenaze arabasıyla törene götürülüşünün hikayesini anlatmak istediklerini söylüyor. Gerçekten de jenerik izleyenleri bir yolculuğa çıkarıyor. Eller bir kere birbirinden ayrıldı mı yolculuk da başlıyor. Sonra hazırlık odası ve ölüm geliyor. Işığa doğru bir tünelden geçiliyor ve bedenden uzaklaşılıyor. Ardından cenazeyle ilgili işlemler gerçekleşiyor ve sonunda her şey başladığı yere dönüyor. 


THE X-FİLES 


DIGICOM 


David Duchovny ve Gillian Armstrong, “The X-Files” dizisinin bazı bölümlerinde kamera arkasına geçmişti. Duchovny, televizyonla 


yetinmedi, sinema filmi de çekti. 


izi “orada bir şeyler” olduğuna inandiran, en azından şüpheye kapılmamıza 

yol açan The X-Files ile hayatımıza giren David Duchovny bu dizi sayesinde şöhrete kavuştu. Fazla mantuklı ortağı Sculiy ile mukayese edince herkesin gönlü bu olmadık şeyler söyleyen, çok acı çekmiş yakışıklı adama kaydı. Duchovny dizilere ara verdiği halde televizyon programlarından eksik olmuyor. Özellikle geçen yıl, senaryosu da kendisine ait bir filmi yönetince, televizyona sık sık konuk olup küçük bütçeli filmini tanıttı. Kendisi de filmde oynadığı halde, finansman bulmasını Robin Williams'ın filmde yer almasına bağlıyor. 

Film, mali nedenlerle, kısıtlı bir gösterim rotası izledi. Bu yüzden de Duchovny hiçbir tanıtım fırsatını kaçırmadı. Şu sıralarda The House of D'nin DVD'si çıktı. Herkes ona filmin adında- ki D, Duchovny anlamına mı geliyor diye soruyormuş. Oysa bu D, “Detention”ın kısaltması, The House of D de, tutukevi oluyor. Burası fil 


min küçük kahramanı Tommy için önemli bir 


yer, çünkü orasının mecburi sakinlerinden Lady, kaldırımda duran genç Tommy'ye bağırarak, hayat hakkında nasihatler veriyor. 

The House of D, bir adamın geriye, ergenlik çağına bakıp kendisiyle hesaplaşması üzerine bir flm. 1973 yılında 13 yaşındaki Tommy (Anton Yelehin) New York'ta annesiyle (Duchovny'nin eşi Tea Leoni) yaşıyor. En iyi arkadaşı onunla aynı duygu yaşında olan ve kasabın teslimat işleri- ne bakan Pappass (Robin Williams). Delikanlı, Melissa (Zelda Williams) adlı bir kıza âşık olunca, tutukevindeki Lady'den (Erykah Badu) medet umuyor. Yıllar sonra ise Tommy (Duchovny) Paris'teki evinden ayrılıp geçmişiyle yüz- 


leşmek üzere New York'a dönüyor. 


THE XCFİLES SEVEN BUNLARI DA SEVER. 


| 


İ BİLGİSAYAR OYUNU/CD 
Ee X-Files: Resist Or Serve, PC oyunu 


The X-Files: The Game, Playstation 


b» The X-Files: Fight The Future, Çeşitli Sanatçılar, Elektra /Wea 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DORA THE EXPLORER cuMARTESİ - PAZAR 07:00 


“Arakçı, ayıp sana” 


Okul öncesi çocuklar için özel olarak tasarlanan “Dora the Explorer”, küçük izleyicilerinin çizgi diziye katılımını sağlayarak onları eğitiyor. 


raştırmalar çocukların karakterleri- 


nin ve zekâlarının en çok okul öncesi dönemde tecrübe ettikleri doğrultusunda şekillendiğini gösteriyor. 
Çocuğun algısının en yüksek performansı sergilediği bu dönemde ona mat renkli ve hız içermeyen görüntüler, eğitici içerikli programlar izletilmeli. İşte Dora the Explorer da bu amaçla 0-6 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak tasarlandı. Çizgi filmin baş karakteri Dora maceralara atılırken arkadaşları Boots, Çanta ve Harita'nın yardımıyla çocuklara renkler, sayılar, cisimler ve hayvan adları gibi temel bilgileri öğretmeye çalı- 


şıyor. İnteraktif bir animasyon olan Dora the 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Çocuklar için yapılan en iyi animasyon ödülüne sahip olan 
“Dora the Explorer”, kısa sürede tüm dünyada ebeveynlerin gözdesi oldu. 


Explorer, çocukların katılımını teşvik ederek öğ-Dora 


küçüklere “ağacı” öğretmek istiyorsa ekranda ko- 


renmelerini o garantiliyor. Örneğin caman bir soru cümlesi beliriyor. Dora çocukların cevaplamazlarsa dizinin devam etmeyeceğine inanmalarını sağlayacak kadar uzun bir süre sessizce bekliyor. Sonra bir ok ağacı gösterip adını söylüyor. Her bölümde Dora'nın macerasını bitirmesi için ihtiyaç duyduğu bir eşyayı çalıp saklayan Arakçı ise dizinin verdiği ahlâk dersleri arasında. Dora onu sadece “Arakçı, ayıp sana” şeklinde seslenerek durdurulabiliyor. Dora'nın annesi ve babası da ona doğrular ve yanlışlar arasındaki farkı öğretmeye çalışıyor. Hatta bazı maceralara çıkmamasını öneriyorlar. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra Dora, İspanyolca da öğ retiyor. Çocuklar farkında bile olmadan yabancı 


bir dil öğreniyorlar. Çocuklar için yapılan en iyi animasyon ödülüne sahip olan Dora the Explo- 


rer, kısa sürede tüm dünyada ebeveynlerin göz- 


desi oldu. 


SPONGEBOB SOUAREPANTS cuMARTESİ - PAZAR 10:00 


Onun evi ananastan 


Nickelodeon Kuşağı meraklılarının ilgiyle izledikleri SoongeBob, çok ilginç bir karakter. Nasıl mı? Daha ne olsun, gerçek bir ananasın içinde yaşıyor. 


m SpongeBob SguarePants'i (Sünger- 
Bob) animasyon eğitimi almak için sanat okuluna giden eski okyanus bilimci ve fen öğretmeni Steve Hillenburg yarattı. SpongeBob gibi Hillenburg da zamanında bir balık restoranında aşçı olarak çalışmış. 

m Hillenburg okyanus yaşamını çizmekten hoşlanırmış ve süngerlerin de bütün yaratıklar arasında en tuhaf olduğunu düşünürmüş. Ancak dogal süngerlerin yumru yumru yapısını yaratmak istediği karakter için uygun bulmuyormuş. Lavabo süngeri ise mükemmel bir seçim olmuş, çünkü tıpkı SpongeBob gibi temiz ve kare şeklindeymiş. 

m SpongeBob bir ananasın içinde yaşıyor, çünkü ananaslar Polinezya el işçiliğine özgü bir motif. Bunun dışında Hillenburg, SpongeBob'un ananastan evinin kokusundan hoşlanacağını düşünmüş. Çünkü koku deniz hayvanları için çok önemli. 

m SpongeBob aslında SpongeBoy (SüngerÇocuk) olarak adlandırılmış. 
Ancak bu ismin hakları başkasına ait olduğu için kullanılamamış. 

m Sguidward bir oktopus olmasına rağmen sadece altı ayağı var. Animatörler doğrusu o olsa da Sguidward karakterini sekiz bacaklı yaratmanın çok karışık: lığa yol açacağını düşünmüşler. 

m Ehliyetine göre SpongeBob, 14 Temmuz 1986'da doğmuş, ama dizinin ilk bölümünün yayınlandığı 1999 yılında çoktan tek başına ya şamaya başlamış ve Krusty Krab'te iş kapmaya çalışıyordu. 

m Krabby hamburegerlerinin tarifi çok sıkı korunan bir sır, ama yaratıcı Hillenburg bu gizemli 


“SpongeBob SguarePants"i animasyon eğitimi almak için sanat okuluna giden eski okyanus bilimci ve fen öğretmeni Steve Hillenburg yarattı. 


hamburgerlerin vejeteryan olabileceğini söylüyor. Aksi takdirde Bikini Bottom'da yaşayan bazı hayvanlar yamyam olurdu. 

m SpongeBob'u seslendiren Tom Kenny, Catdog'taki köpeğe de sesini veriyor. 
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Peter Sellers ve... 


SAKARLIK 
SANATI 


Kendine güvenen kanun adamı duruşuna eşlik eden müthiş bir sakarlık ve muazzam bir saflık. Müfettiş Clouseau'nun mizahı aslında büyük ölçüde fiziksel komediydi... Peter Sellers bugün fiziksel komedinin geçer akçesi olan zamanlama konusunda, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden sayılıyor. Pembe Panter serilerinin unutulmaz aktörü bu ay “The Life and Death of Peter Sellers” ile CNBC-e'de. 


embe Panter bugün komedi tarihinin 

en ünlü film serilerinden biri. Ve sinemada adı, neredeyse Peter Sellers ile eş anlamlı. Oysa maceranın başında amaç hiç de bu değildi. Pembe Panter, güzel tatil mekânlarıy- la, şatafatlı partilerle, şık hanımlarla ve beylerle bezenmiş, hafif bir soygun komedisi olarak tasarlanmışı. Öykünün merkezinde David Niven'ın oynadığı “Hayalet” lakaplı kibar mücevher hırsızı vardı ve bu filmden bir seri çıkacaksa, herhalde merkezinde yine Niven'ın karakterinin yer aldığı bir seri çıkması bekleniyordu. 
Ancak Peter Sellers iflah olmaz beceriksizlikteki Müfettiş Clouseau tiplemesiyle seyircilerin o kadar ilgisini çekti ki, Pembe Panter serisi pratikte “Müfettiş Clouseau'nun maceraları” haline gel di. Etrafında olan bitenin büyük bir kısmından -en önemlisi de aslında karısının, yakalamaya ça- 


AE 80 cnsc-e 


lıştığı hırsızın sevgilisi olduğundan- bihaber olan Müfettiş Clouseau, tam da seyirciye yelkenleri suya indirtecek türden bir karışımdı: Kendine güvenen kanun adamı duruşuna eşlik eden müthiş bir sakarlık ve muazzam bir saflık. 
Clouseau'nun mizahı aslında 

büyük ölçüde fiziksel komediydi... Ve zaten Pe- 


ter Sellers bugün fizik: 
sel komedinin geçer akçesi olan zamanlama konusunda, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden  sayılıyor. Öte yandan, fiziksel bir ko- 


medi de 
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Clouseau'nun yegâne cazibesi değildi. The Pink Panther'da Sellers, görüntüyü kurtarmaya çalışan o yarı vakur, yarı müşfik ifadesiyle, soygun filmlerinin dalga geçilen polis tipini tüm budalalığı içinde yine de sevilesi bir tip haline getirme- yi başarıyordu. 

The Pink Panther, 1964'te gösterime girmişti. 
Daha önce BBC'de The Goon Show denen ünlü radyo komedi programı, Eeling stüdyosunun klasik komedi filmlerinden The Ladykillers ve The Mouse That Roared / Kükreyen Fare gibi filmlerle adını başarılı bir komedyen olarak duyuran Peter Sellers, 1964'te dünya çapında bir yıldız haline geldi. Aynı yıl The Pink Panther'in ardından, Müfettiş Clouseau karakteri üzerine kurulu ikinci Pembe Panter filmi A Shot in the Dark gösterime girdi... Dahası Peter Sellers, Stanley Kubrick klasiği Dr. Strangelove ile unutulmaz performanslarından birine imza attı. Ve bu rol ona Oscar adaylığı getirdi. 

Bu başarılı komedyen, varyete sanatçıları olan bir anne ve babanın oğluydu. Henüz iki yaşındayken sahneye çıkarılmış ve daha sonra da kendini varyete turnelerinin içinde bulmuştu. Belki uzun süre varyete atmosferini soluduğundan, fiziksel komedide, performansta, taklitte, aşırılık larla dolu tipler çizmede çok başarılıydı. Bir komedyen olarak ününün çekirdeğini de zaten bunlar oluşturdu. Pembe Panter serisinin ünlü kahramanı Müfettiş Clouseau'dan söz edildiğin- de akla ilk gelenler, felakete yol açabilecek 


boyuttaki sakarlıkları, yardımcısı Ca- >> i li to ile kung fu tatbikatları ve — ge kılıktan kılığa girme merakı 
# 


değil midir zaten? Ve tabi: 
i bütün bu çılgınlıklar. 
la acayip bir tezat oluş- 


Müfettiş Clouseau açık renk trençkotu, kafasında şapkası, bıyıklı ve 

vakur ifadesiyle herkesin ezbere bildiği bir tipti. 
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turan o açıklanamaz özgüven resmi. 

The Pink Panther ile aynı yıl gösterime giren A Shot in the Dark'ın, seride o bildik Pembe Panter imajına denk düşen ilk film olduğu söylenebilir. Cesetle birlikte kilitli bir odada elinde bir silahla bulunan güzel şüphelinin masum olduğu konusunda ısrar eden ve aldığı her kararla yeni bir felakete yol açan Jacgues Clouseau, bu defa filmin yıldızıydı, dahası serinin çok önemli iki karakteri de bu filmde Pembe Panter dünyasına dahil edilmişlerdi: Onun her budalalığıyla çileden çıkıp yavaş yavaş deliliğe doğru sürüklenen amiri Dreyfus... Ve tabii ki sürekli formda ve tetikte kalmasını sağlamak amacıyla, Müfettiş Clouseau'nun en beklenmedik anlarda kendisine saldırmakla görevlendirdiği Asyalı yardımcısı 


Cato. Katıksız Clouseau komedisi açısından serinin hayranlarının el üstünde tuttuğu bu filmin ardından, Blake Edwards ile Peter Sellers Pembe Panter'e epeyce bir ara verdi. 

Ancak bu araya bir ortak çalışma daha girdi: yine Peter Sellers'ın oyunculuğuyla zihinlere kazınan The Party (1968). Peter Sellers bu defa sakarlığı sebebiyle kovulacakken 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yanlışlıkla büyük bir Hollywo:- od seçkinleri partisine davet edilen “ve Clouseau'yla yarışacak bir sakarlıkla oranın altını üstüne getiren- Hint asıllı tanınmamış bir aktörü oynuyordu. 

Blake Edwards ve Peter Sellers, 70'lerde yeniden Pembe 
Panter serisine döndü. Üç se: 
ne zarfında üç tane Pembe 
Panter filmi yaptılar: The Return of the Pink Panther (1975), The Pink Panther Strikes Back (1976) ve The Revenge of the Pink Panther (1978). Peter Sellers Müfettiş Clouseau tipine, A Shot in the Dark ile kaldığı yer den devam ediyordu. Pembe Panter serisi artık tartışmasız bir tipleme komedisiydi ve senaryolar da bazen bu tiplemenin güçlü yanlarını öne çıkaracak skeçlerden ibaretmiş gibi yazılıyordu. 
Özellikle The Pink Panther Strikes Back, tiplemeleri o denli ileri götürüyordu ki, neredeyse Pembe Panter serisinin bir parodisiymiş gibi işliyor, yine de ortaya başarılı, komedi dozu hayli yüksek bir sonuç çıkarıyordu. 70'lerdeki geri dönüşle birlikte artık Müfettiş Clouseau herkesin ezbere bildiği bir tipti: Sırtında açık renk trençkotu, kafasında şapkası, bıyıklı ve vakur ifadesiyle ortalıkta felaket üstüne felaket yaratarak geziniyor; abartulı bir Fransız aksanıyla İngilizce konuşuyor; 
“Ne tür bir bombaydı?” gibi sorulara “Patlayan türden” gibi buram buram uzmanlık kokan cevaplar veriyor; ve bir şekilde, muazzam şansı sonucu, maceranın sonuna sağ salim varıyor, dahası vakayı da çözüyordu. 


PETER SELLERS'Lİ 
PEMBE PANTER FİLMLERİ 
The Pink Panther (1964) 


Mücevher hırsızı Sir Charles Litton, nam-ı diğer “Hayalet”, Prenses Dala'nın “Pembe Panter” adlı değerli elmasını çalma planı yapmaktadır. Nicedir “Hayalet'in izini süren Clouseau da, hırsızın böyle bir girişimde bulunacağını tahmin ettiğinden, Prenses'in kalmakta olduğu kayak merkezine gelir. 
Ancak karısının aslında “Hayalet”in sevgilisi olması, Clouseau'nun kendine has sebeplerden ötürü zaten normalde zor olan işini daha da zorlaştıracaktır. 


A Shot in the Dark 11964) 


Bir mâlikanede cinayet işlenmiştir ve herkes için katil bellidir: Kilitli odada, elinde silahla cesedin başında bulunan Maria Gambrelli. Ancak gelin bunu inatçı Müfettiş'e anlatın... Suçluların, polislerin ve yakınında durmakta olan herkesin korkulu rüyası Clouseau, şüpheliyi gördüğü andan itibaren katilin o olmadığı konusunda Israr eder... 


The Return of the Pink Panther (1975) 


Uzunca bir aradan sonra, sadece Peter Sellers ve Blake Edwards değil, ilk filmdeki Sir Charles Litton karakteri de bu filmle geri dönüyor lama bu defa David Niven değil, Christopher Plummer suretinde). Kendisi bu defa masum, ancak elbette Clouseau bunu kabul etmeye yanaşmıyor ve kılıktan kılığa girerek, eski hırsız ve karısının ne işler çevirdiğini anlamaya çalışıyor. 


The Pink Panther Strikes Again (1976) 


Komiser Dreyfus, Clouseau yüzünden aklını kaçırır. 
Dünya'yı, Clouseau'nun ortadan kaldırılmaması halinde elindeki ölüm ışını makinesini kullanarak dehşet saçmakla tehdit eder -blöf yapmadığını göstermek için de Birleşmiş Milletler binasını yok eder. Bunun sonucunda çeşitli ülkelerden suikastçiler Clouseau'nun peşine düşer. 


The Revenge of the Pink Panther (1978) Sellers'ın rol aldığı son Pembe Panter filminde, Clouseau uyuşturucu mafyasının onu ortadan kaldırma girişimi başarılı olmuş numarası yapar... Ve kılıktan kılığa girip suçluları yakalamaya çalışır. 


The Trail of the Pink Panther (1982) 


Blake Edwards'ın Peter Sellers öldükten sonra, eski çekimleri kullanarak yaptığı bu filmde, seriye adını veren elmas yeniden çalınıyor. Clouseau da bir kez daha onun peşi- ne düşüyor, ancak bindiği uçağın ortadan kaybolması üzerine bir televizyon muhabiri müfettişin tanıdıklarıyla bir dizi söyleşi ya- 


gaBasaMg pıp, onunla ilgili anılarını anlattırıyor. 
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Pembe Panter serisi artık tartışmasız bir tipleme komedisiydi ve senaryolar da bazen 


bu tiplemenin güçlü yanlarını öne çıkaracak skeçlerden ibaretmiş gibi yazılıyordu. 


Seri genel olarak polisiye türü üzerine bir şaka gibiydi; Müfettiş Clouseau'nun kendisi ise, varoluşun şakası gibi. 


Peter Sellers 1980'de öldü. Daha sonra Blake 


GET A CLUE! 


STEVE MARTIN 
KEVİN KLINE | BEYONCE KNOWLES 


FEBRUARY 


Edwards birkaç kez daha bu seriyi yeniden ziyaret etti. Önce Peter Sellers'ın yakınlarında ve serinin hayranlarında büyük bir öfkeye yol açan bir hamleyle, eskiden çekilmiş parçaları kullanarak, The Trail of the Pink Panther'ı (1982) yap- u. Sonra The Curse of the Pink Panther (1983) ile yine Clouseau'nun izini süren genç bir karakterle, seriyi bir kez daha yadetti. Son olarak da, Roberto Benigni'yi Clouseau'nun aynı derecede beceriksiz oğlu (yine bir Fransız polisi) rolünde oynattığı, The Son of The Pink Panther'i (1993) çekti. Bu filmlerin hiçbiri önemli bir ilgi ve begeniyle karşılanmadı. 

Öte yandan, bugün ne Pembe Panter'e, ne de Peter Sellers'a yönelik ilginin tamamen söndüğü söylenebilir. Stephen Hopkins'in yönettiği ve ünlü aktörü Geoffrey Rush'ın canlandırdığı The Life and Death of Peter Sellers geçen yıl sinemalarda gösterime girmişti. Bu yıl ise, Clouseau rolünde fiziksel komedinin diğer bir ünlü ismine, Steve Martin'e yer veren yepyeni bir Pembe Panter filmi gösterime giriyor. 

Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE PETER SELLERS FİLMLERİ 


8 THE LIFE AND DEATH OF PETER SELLERS 
30 MART PERŞEMBE, SAAT 22:00 


* | G | 10 adet fincan 10 adet tişört Gi more If S 10 adet şapka 
2. *. 9 “Gilmore Girls” hediyeleri, anketimize katılarak ödüllü test doğru cevap veren okuyucularımıza verilecek. 


Hediyeler sırasıyla İstanbul içinden gönderen ilk 


Soruyu doğru y anıtlayıp 15 ve İstanbul dışından gönderen ilk 15 kişiye 
15 Mart 2006 tarihine kadar ulaştırılacak. Kazananlar 20 Mart'ta 
CNBC-e Dergi'ye gönderen www.cnbce.com sitesinde 

duyurulacak. 


izleyiciler “Gilmore Girls” 
ödülleri kazanacak! 


Verdiğimiz geçici hayal kırıklığından dolayı üzgünüz. 
İşte siz “Gilmore 
Giris” hayranlarına 
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The Comedy You Can't Refizset 


The Secret Lives Of Dentists 


55555 


87 85 


| ğ A KAÇIRMAYIN “NEMA-YE NAZDIK” 22 MART ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Abbas Kiarostami'nin gözbebeği 


Jean-Luc Godard, “Sinema D.W. Griffith ile başlar, Kiarostami ile sona erer” derken, Martin Scorsese, “O, sinemada sanatsal yaratıcılık düzeyinin doruk noktasıdır” diyerek İranlı usta yönetmene olan hayranlığını dile getirir. Abbas Kiarostami'nin gözbebeğim dediği 

“Nema-ye Nazdik” bu ay CNBC-e ekranında. 


bbas Kiarostami'nin başyapıtlarından Nema-ye Nazdik / Close-Up yani Yakın Plan (1990), yönetmenin filmografisi içinde “gözbebeğim” diye andığı filmidir. Gündelik hayatta 


sal dan vd vala 


gerçek ile kurmacanın iç içe geçmesiyle Kiarostami'nin takıntasını da yakalamış oluruz. Ama bu, bizi hiç rahatsız etmez çünkü şefkat | li bir takıntıdır onunki. Sinema tutkunu, yoksul bir adam olan Hüseyin Sabzian, zengin yaşlı bir kadınla otobüste tanışır, kendisini Muhsin Mahmelbaf (ünlü İranlı yönetmen) olarak tanıtır ve kadın bu ünlü yönetmeni ailesiyle tanıştırmak için evlerine davet eder. Hüseyin, yeni çekeceği filmine para yardımı yapmaları karşılığında aile üyelerinin bu #il minde rol alabileceklerine onları ikna eder. Fakat varlıklı Ahankhah ailesi evlerini soyacağından şüphelenerek Hüseyin'i polise ihbar ederler. 
Hüseyin Sabzian tutuklanır, sorgulama ve mahkeme süreci başlar. 
Filmde bu süreç, zekice kotarılmış ince bir anlatımla, olayda adı geçen gerçek kişiler de “rol alarak” belgesel havasında yeniden canlandırılır. 
Hatta dava sürecine bizzat katılmak için yargı organlarına başvuran Kiarostami'ye izin verilir ve sorgulama sahnelerinde yönetmeni de görürüz. 
Yönetmen bizi öykünün daha da derin noktalarına yöneltir. Öykü, başlarda saçma görünse de bu yoksul adamın, toplum içinde daha çok saygınlık kazanmak ve kendini daha değerli hissetmek için bu maceraya atıldığını hissetmeye başlarız. Yönetmen bizi sürekli, “Aslında gerçek dediğimiz şey nedir?” sorgulamasına yöneltir. Gerçek duruşma çekimlerinde mahkeme salonuna kurulan iki kamera F sayesinde, geniş açılı mercekle bir yandan mahkeme- 


nin genelini izlerken, öte yandan yakın plan çekim lerle de davanın psikolojik gerçeğinin derinliklerini | 


MERAKLISINA 

Columbia Üniversitesi'nden Prof. Hamid Dabaşi'nin “Ciose-up: Iranian Cinema, Past, Present, Future” (2001) adlı kapsamlı çalışması, 2004'te Agora Kitaplığı tarafından “İran Sineması” adıyla yayımlanmıştı. Bu yayındaki titiz tercüme sayesinde, yönetmenin batı kaynaklarında Kiarostami olarak yazılan soyadını Kiyârüstemi şeklinde okumamız gerektiğini de öğrendik. 
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yakalamamız sağlanmıştır. Sabzian'ın savunmasını yaparken heyecan içinde söylediği “bana dışarıdan baktığınızda sahtekâr, dolandırıcı diyebilirsiniz ama aslında böyle biri değilim” cümlesi- nin onun yüreğinden çıktığını hissederiz. 
Kiarostami, sıradan insanın içindeki saf güzellik ve iyilik duygularına tercüman olur bu filminde. Sinema sanatının tüm olanaklarını insana özgü değerlerin emrine verir. Onun sinemasın- da, insancıl bir yürek, sıcaklık, ferahlık veren bir sessizlik ve en önemlisi düşler egemendir. O yüzden 1990'ların en önemli sinemacısı olarak gösterilir. 1997'de Cannes'da Altın Palmiye'yi kazandığı Taste of Cherry / Kirazın Tadı'nda da görürüz onun düş zenginliğini, 1999'da Vene- 


dik'te ödüllere boğulan The Wind Will Carry Us / Rüzgar Bizi Sürükleyecek filminde de. Sahi, usta Kiarostami ne demişti düşlerimize dair? 

"Hayal etmek belki de yaşamın en önemli unsuru. Görmekten bile önemli. “Hayal etmek' ve *görmek' arasında tercih yapmak zorunda kalsaydım, hiç kuşkusuz hayal etmeyi seçerdim. Düşlerin, körlüğü daha katlanılabilir bir hale getirdiği- ne inanıyorum. Hayaller olmadan yaşamak zor olurdu. Öyleyse varolsun hayaller! Hayallerimize erişmenin bir yolu olan sinema, işte kesinlikle takdiri hak eder... Kameranın ardında olanların çok daha olağanüstü, çok daha gerçek ve yaşama çok daha yakın olduğunu düşünüyorum." 


Suha Çalkıvik 


Öykü başlarda saçma görünse de, bu yoksul adamın daha çok“ saygınlık kazanmak ve kendini değerli hissetmek için bu e © maceraya atıldığını hissederiz. 


KAÇIRMAYIN “FAUST” 13 MART PAZARTESİ SAAT 22:00 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#, Şe Rotterdam Film Festivali'nin ka- 
4 İlam, Panış gecesinde fantastik sinema: 

i W nın en parlak yönetmenlerinden 
FG A © biri olan Terry Gilliam sahneye çıktı ve festivalin en önemli konuklarından birini takdim etti. Gilliam'ın sahneye davet ettiği kişi Lunacy adlı son filmi festivalde gösterilen Jan Svankmajer'den başkası değildi. Sinemacı, animasyon sanatçısı, grafiker, heykeltraş, şair, 


yazar Svankmajer. Ama hepsi bu kadar değil. 


90 cnsce 


“Gerçeküstünün sim 


> emın imi sim nm 
“ PN z 


CISI” 


Vatandaşı Milos Forman'ın “Disney 4 Bunuel — Svankmajer” denklemiyle tarif etmeye çalıştığı Çek sinemacı Jan Svankmajer, adı çok bilinmese de işin meraklıları tarafından iyi tanınan ve kariyerinde benzersiz bir noktada duran gerçek bir “ada”. Büyük ustanın 1994 tarihli filmi “Faust” bu ay Dünya Sineması Kuşağı'nda. 


1934 doğumlu Jan Svankmajer mesleğe kuklacı olarak başladı. Henüz 16 yaşında girdiği Prag Tatbiki Sanatlar Koleji'nde sürrealizmle tanışan genç Jan, daha sonra girdiği Prag Sahne Sanatları Akademisi'nde kukla ve sahne tasarımı konusunda uzmanlaşacaktı. Sovyet avant-garde tiyatro ve sineması özellikle ilgisini çekiyordu ve Meyerhold, Tairov, Eisenstein gibi isimleri kahramanları olarak bellemişti. Çeşitli tiyatrolarda kukla oyunları sahnelemeye başlayan Svankmajer asıl 
ününü, Emil Radok'un 1959 
yılında Venedik Film Festivalünde büyük ödül kazanan Jo- 


© 'Filmlerimde gerçek insanları da tıpkı nesneler gibi kullanıyorum. Oyuncunun iyi ya da kötü olması umurumda değil, benim ihtiyacım olan oyuncular, nesne gibi kullanabileceklerim.” 


hannes Doctor Faust adlı filmiyle yaptı. Bu filmde kukla sanatçısı olarak çalışan Svankmajer yıllar sonra bile Emil Radok'un filmini yaptığı diğer her şeyin önüne koyacaktı. 

Svankmajer'in ilk filmi The Last Trick / Posledni trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara, 
11 dakikalık bir kısa filmdi ve birbirini gölgede 
bırakmak için en iyi numaralarını sergileyen iki sihirbazın gitgide kızışan rekabetini anlatıyordu. 
Filmlerinde kuklalarla gerçek oyuncuları bir arada kullanan ve çoğu 20 dakikanın altında 30 
film çeken Svankmajer animasyon ve stop-motion teknikleriyle kendi görsel dilini oluşturmaya 


daha ilk filminden başlamıştı. Punch and Judy, Don Juan ve Jabberwocky gibi filmlerle adını du- 


yurmaya başlayan Çek usta, Tim Burton, Terry Gilliam, The Brothers Ouay gibi sinemacıları derinden etkilediği filmlerini ise 80'li yıllarda çekecekti. Ona “sürrealizmin simyacısı” denmesi- ne yol açan The Fall of House of Usher, Alice, 


ve Conspirators of Pleasure gibi filmlerini hep 
1980 ve 90'lı yıllarda yaptı. Lewis Carrol'ın klasik eseri Alice Harikalar Diyarında'nın özgün bir yorumu olan ilk uzun metrajlı filmi Alice, Berlin Film Festivali'nde gösterildi ve ABD'de gösterime çıkan ilk filmi oldu. 

1994 tarihli ikinci uzun metrajlı filmi Faust ise 
Çek Cumhuriyeti'nin Batı kapitalizmine hevesli ve hızlı teslimiyetine karşı bir eleştiri olarak görülebilir kolaylıkla. Goethe'nin ünlü eseri Faust'un insan aklının yarattığı en etkileyici öykülerden biri olduğuna inanan Svankmajer bir söyleşisinde filmi için şunları söylüyordu: “Fausta, felsefi ve psikolojik açıdan, sıradan bir insan gibi yaklaşmaya çalıştım. Herkesin bildiği bir ikilem bu aslında. Ya cezalandırılacağını bile bile bilgisinin ufuklarını genişletecek ya da isyanında başarısız olacak ve hayat boyu toplumun ona vaat ettiği kurumsallaşmış mutlulukla yetinecektir. Her iki durumda da kaderi trajiktir: Ruhunu ya topluma ya da şeytana satacaktır.” 

Her gün kullandığımız nesnelere hayat vererek fantezi dünyamızın sınırlarını zorlamayı hedefleyen Çek usta Svankmajer, Rot terdam Film Festivali sırasında kendisiyle yapılan bir söyleşide de şunları söylemişti: “Yıllardır hatta kuşaklardır kullandığımız nesnelerin insanın enerjisini ve duygularını emdiğine inanıyorum. İnsan streslerini, problemlerini, duygu ve acılarını depoluyor. Ben de bu depolanmış duyguları bulup çıkarmanın bir yolunu bulmak için bu nesnelerle röportaj yapmaya çalışıyor gibiyim. Oyuncuları, gerçek insanları da filmlerimde tıpkı nesneler gibi kullanıyorum. 
Oyuncularımı seçerken bile ona göre davranıyorum. Oyuncunun iyi ya da kötü olması umurumda değil, benim ihtiyacım olan oyuncular, nesne gibi kullanabileceklerim. 
Çünkü benim filmlerimde oyuncular, aksesuarlar ve set hepsi aynı önemdedir. Ben oyuncuları çoğu kez gözleri ya da dudakları için seçerim.” 

Son olarak: Beyazperdenin gerçek öncülerin- den biri olan Jan Svankmajer'le tanışmak istiyorsanız Faust'u kaçırmayın. 

Emrah Kolukısa 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gd ak DÜNYA SİNEMASI HER PAZARTESİ 22:00 


- Yönetir : Tillane Angel ei EEE 5 re ME Oyuncular: Serge Riabou emrine Pascal Dİ Maaike 


* Çektiği kısa filmlerle birçok ödül ka- e zanan Helene Angel'in ilk uzun 
“Skin of Man, trajik bir şekilde 


parçalanan bir ailenin öyküsünü an- 


metrajlı filmi olan 
Heart of a Beast”, 


latıyor. Çocukların gözünden izledigimiz hikâye 15 yıl aradan sonra evi- 


Çocuk gibi olmak... 


Jansen > Ülke: Fransa “Yapım Yılı: 1999 Süre: 98 “dakika 


ne dönen bir adamın sebep olduğu karmaşayı gözler önüne seriyor. Locarno Film Festivali'nde Altın Leopar Ödülü'ne layık bulunan filmin başrol oyuncusu Serge Riaboukine de festivalde en iyi erkek oyuncu seçilmişti. 


Yönetmen Helâne Angel filmlerinde hayata hep çocukların gözünden bakıyor. Tıpkı bu ay CNBC-e ekranında yayınlanacak “Peau d'homme, coeur de bâte” de olduğu gibi... 


Helene Angel, üçü kısa, ikisi uzun metraj olmak üzere toplam beş filmi olan bir yönetmen. Hayata daha çok çocukların gözünden bakıyor, fantezi onu yakından ilgilendiriyor. Filmlerinin senaryosunu da genellikle kendisi yazıyor. 1987 ile 1991 arasında Paris'teki FEMIS'te eğitim gören Angel, bu arada, komedi ile toplumsal gerçekçilik arasında gidip gelen bir üslupla, iki de kısa film yaptı: Jeune fille en dösordre (1991) ve La fin d'une tradition (1991). Üçüncü kısa filmi La vie parisienne (1995) birçok festivalden çok sayıda ödülle döndü. Bu ay 
CNBC-e ekranlarına gelecek olan Peau d'homme, coeur de bâte / Skin of Man, Heart of Beast ise onun ilk uzun metraj kurmaca filmi. İki küçük kızın gözünden izlenen, ailelerine dönen iki adamın yol açtığı gerilim üzerine kurulu film, Locarno Film Festivali'nde Altın Leopar ödülü aldı. Filmdeki baba rolü de aktör Serge Riaboukine'e aynı Festival'de Bronz Leopar getirdi. 


13 MART 
ER ve 
Si 
Jan Svankmajer, animasyon sinema türünün en büyük isimlerinden biri. 
Çek usta, kuklacı olarak başladığı 


iğ 2) 
k AUŞİ il kariyerini canlandırma sinema ala- 


nında sürdürmüş ve dünyanın bu 


A Çı BY ke 


SV A MEM AE Rİ 


daldaki en önemli isimleri arasına girmişti. Kukla karakterlerle gerçek 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nen: Jan  Svankmaje er z 5 ie 


Helen Angel'in yine senaryosunu yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi Rencontre Avec Le Dragon / The Red Knight da bir yetimin gözüyle anlatılan bir Ortaçağ masalıydı. 


a ı Zacpal < 


o ar: Pet Gepek, Jan Kis 
> Çek Cum. .— Fransa — İn Kap 1994 Süre: 97 dakika 


oyuncuları bir arada kullandığı “Faust uyarlaması Svankmajer'in en önemli filmlerinden biri. Kendine özgü fantastik bir dünya kuran Svankmajer izleyiciyi tekinsiz ama olağanüstü bir yolculuğa davet edi- 


yor. 


“Heartwarming 


and bysterical!” 


ei 


20 MART 


WANDÂFURU 
RAIFU 


Daha önce de “Nobody Knows” adlı filmini izleme fırsatı bulduğumuz Japon sinemacı Hirokazu Koreeda'nın 1998 tarihli filmi “After Life”, öldükten sonra sonsuzluğa götürmek istedikleri tek bir anıyı seç meleri istenen ruhların öykülerini 


27 MART 


GADJO DILO 


Yönetmen: Hirokazu Koreeda 
Oyuncular: Arata, Erika Oda, Susumu Terajima, Takashi Naitö, Kyöko Kagawa, Kei Tani Ülke: Japonya Yapım Yılı: 1998 Süre: 118 dakika 


anlatıyor. Seçtikleri anı, öteki dünyaya geçmeden önce bekletildikleri istasyonun görevlileri tarafından, sinemanın tüm görsel hilelerine başvurularak çekilecektir. Koreeda'nın filmi şaşırtıcı, etkileyici ve her an- 


lamda eğlendirici bir yapım. 


Yönetmen: Tony Gatlif 
Oyuncular: Romain Duris, Rona Hartner, Izidor Serban, Ovidiu Balan, 


Angela Serban Ülke: Fransa Yapım Yılı: 1997 Süre: 97 dakika 


Babasının ölümünden sonra Romanya'ya doğru yola çıkan Stephane'ın ilginç bir amacı vardır. Babasının en sevdiği şarkıcı, hiçbir kaydı olmayan çingene Rumen bir müzisyendir ve Stephane da ölen babası- 


na hürmeten bu müzisyeni bulup se- 


sini kaydetmek niyetindedir. Kendisi de çingene kökenli olan yönet men Tony Gatlif, daha önce de çingeneler hakkında çok ilginç bir bel gesel çekmişti. Çingeneleri anlatan her film gibi “Ihe Crazy Stran- 


ger'ın da müziklerine dikkat!. 


Hakiki çingene 


Kendi de çingene melezi olan Tony Gatlif, ilk filminden beri çingenelerin hayatını ve kültürünü anlatıyor. 


Tony Gatlif'i hem filmlerinin sunulduğu hem de kendisinin bizzat konuk olarak katıldığı Uluslararası İstanbul Film Festivali sayesinde tanıdık. Kendisi zaten festivallerin gözdesidir, bu vesileyle de meraklıları onun bütün filmlerini izleme fırsatı buldular. Fransız-Cezayirli çingene melezi olan Gatlif en başından, 1983 yapımı ilk filmi Les Princes'den beri çingenelerin hayatını ve kültürünü anlatıyor. Çingene müziği belgeseli Latcho Drom (1993), eleştirmenlerden beş yıldız aldı. Onun arkasından Mondo ve bu ay izleyeceğimiz Gadjo Dilo / Çılgın Yabancı geldi. 
1948'de Cezayir'de doğan aktör aynı zamanda filmlerinin senaryolarını yapıp müziklerini besteliyor (Gdajo Dilo'nun ve Vengo'nun müzikleriyle Cesar ödülü aldı), genellikle yapımcılığı üstleniyor, bazen de oynuyor. Son filmleri, her ikisi de 2004 yapımı olan Paris by Night ile Cannnes'da Gatlif'e En İyi Yönetmen ödülü getiren Exiles'dı. O, çingenelerin hayatına Kusturica gibi dışarıdan değil, ta içinden ve karikatürize etmeksizin bakıyor. 


9345 


| Ş İZ KOMEDİ FİLMLERİ Her saLı 22:00 


1976 ders yılının ilk günündeyiz. 
Texas Robert E. Lee Lisesi'nin 'de- 
' neyimli öğrencileri aralarına yeni katılanlara çeşitli işkenceler yapmakta, okulun yenilerini kendi mezhepısıtmaktadırlar. 


lerince, (oOokula 


Amerikan kolejinde geçen, içkinin 


14 MART 


” 80'li yılların efsane gençlik komedilerinden biri olan “Fast Times at 
| High”, 
“Jerry Maguire” ve “Almost Famo- 


i Ridgemont senaryosunu 


j us” gibi filmlerin yönetmeni Came- 
| ron Crowe'un yazdığı bir yapım. Se- 


su gibi aktığı, taşkınlıkların sıradanlaştığı “Dazed and Confused'da, iki kişinin, çaylak öğrenci Mitch Kramer ve okulun futbol takımının yıl-Randy 


“Pink” Floyd'un ön planda olduğu- 


dızı, ismi de gayet esprili 


nu görüyoruz. 


mazlar arasına girdiği filmde hakettiği kariyer çıkışını bir türlü yakalayamayan ama kült statüsüne yükselen 
Judge Reinhold da yer alıyor. Ridgemont Lisesi'ne giden bir grup erge- nin cinsellik merkezli maceralarını anlatan film son derece eğlenceli. 


Hem güzel, hem yetenekli 


Gösterildiği yıllarda “Mavi Göl”ün güzel kızı olarak akıllara yer eden Phoebe Cates bir süre ara verse de sinemadan kopmadı. 


İlk filmi, Blue Lagoon / Mavi Göl'ün bir tür tekrar çekimi olan Paradise berbat bir film olsa da, Phoebe Cates çok güzel bir genç kızdı. Rol arkadaşı William Aames silinip gitti ama o hâlâ sinemada. Zaten bu dünyanın bir parçasıydı: Babası televizyon yapımcısı Joseph Cates, amcası film 

yönetmeni Gilbert Cates, vaftiz annesi de John Crawford. Küçük yaştan beri eğitim gören olağanüstü bir balerindi ama dizindeki sakatlık yüzünden baleyi bırakmak zorunda kaldı. Bebek bakıcılığı yaptığı ailenini tavsiyesini tutup gençlik dergileri ve reklamlarda model olarak çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra yönetmen Stuart Gillard onu arkadaşlarıyla New York'taki Studio 54'te dans ederken gördü, Paradise'da oynattı. Cates bu filmin olumsuz etkisini, bu ay izleyeceğimiz Fast Times at Ridgemont High'da (1982) Jennifer Jason Leigh'in 


ME 94 nece 


seks konusunda tecrübeli arkadaşını başarıyla oynayarak sildi. Bir yıl sonra rol aldığı Private School'da iki şarkıyı da o söyledi: Just One Touch and How Dol Let You Know. 1984'te oynadığı Gremlins ile şöhrete eriştikten sonra, 1990'lara parlak sayılmayacak bir başlangıç yaptı Bodies, Rest & Motion (1993), kocası 


Kevin Kline'la birlikte rol aldığı Princess Caraboo (1994) gibi filmlerle durumu kurtardı. Sonra dört yıllık bir ara verdi, çocuklarını büyüttü. Karı koca 2001'de, Cates'in 


Fast Times at Ridgemont High'daki 


rol arkadaşı Jennifer Jason Leigh'in 

yönettiği Anniversary Party'de bir 

karı-kocayı oynadılar. Phoebe 
Cates, tiyatro kökenli ve belki ondan da yetenekli eşi Kline gibi, sık sık sahnede de boy gösteriyor. 
Seyirciler onu Kuru Gürültü, 
Martı, Üç Kızkardeş ile Romeo ve Juliet'te izledi. 


m.tr 
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DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN NBA DERGİSi BU AY TÜRKİYE'DE 


MURAT KOSOVA e KAAN KURAL e MURAT MURATHANOĞLU e YİĞİTER ULUĞ 


k AYDA YÜRÜYEN ADAM 
AAARKUS HAİSLIP 


* SLAAA PosTER 
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KOBE BRYANT 


SMAÇ ŞAMPİ 


“ 


te USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


1 MART 


RUSSKIY 
KOVCHEG 


geni ilme ever made.” 
iy e 


1997 tarihli “Mother and Son” fik 
miyle dünya sinemasının ayrıcalıklı yönetmenlerinden biri olduğunu ka- 


r (€—  nıtlayan Sokurov, 2002 tarihli “Rus-RUSSTAN ARK sian Ark” ile bir hayli zor bir denemenin altından başarıyla kalkıyor. 


Baştan sona tek bir kerede, kesinti- 


8 MART 


TACONES 
LEJANOS 


İspanyol sinemacı Pedro Almodovarın 1991 tarihli filmi “High Heels”, gösterişli aktris Becky del Paramo ile televizyon sunucusu kızı Rebecca'nın etrafında dönen gizemli 


bir cinayet öyküsünü anlatıyor. 15 


Yönetmen: Aleksandr Sokurov 
Oyuncular: Sergei Dontsov, Mariya Kuznetsova, Leonid Mozgovoy, Mikhail Piotrovsky Yapım Yılı: 2002 Süre: 95 dakika 


siz olarak çekilen “Russian Ark” bir müzede yapılan ilginç bir zaman yolculuğu olarak da nitelendirilebilir. 
Rus tarihinin önemli olaylarının canlandırıldığı film her ne kadar bir günde çekilmişse de hazırlıkları ve 


provaları aylarca sürmüş. 


Yönetmen: Pedro Almodövar 
Oyuncular: Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bos&, Anna Lizaran, 
Mayrata O'Wisiedo Yapım Yılı: 1991 


Süre: 112 dakika 


yeniden görüşmeye başlayan Rebecca kocasının eskiden Becky ile aşk yaşadığını öğrenir. Bu şok edici bilgi yetmezmiş gibi, adamın ölü bulunması bir anda şüpheleri bu iki kadının üzerine yöneltecek; anne - 


yıllık bir ayrılıktan sonra annesiyle (kız zor günler yaşayacaktır. 


Victoria Abril, Pedro Almodovar'ın “Atame! / Time Me Up! Tie Me Down!”u ile tanındı. İspanyol aktris bu ay yönetmenle çevirdiği ikinci filmi “Tacones Lejanos / High Heels” ile CNBC-e ekranında. 


Victoria Abril şöhrete 14 yaşındayken bir TV yarışmasıyla ulaştı ama kendi ülkesi dışındaki izleyiciler onu Pedro Almodövar'ın 1990 yapımı filmi Atame! / Time Me Up! Tie Me Down!/ Bağla Beni!'si ile tanıdı. Asıl adıyla Victoria Merida Rojas, 1959 yılında Malaga'da doğdu, yedi yaşında bale çalışmaya başladı. 15 yaşındayken öğretmeni onu ilk filmini çevirmesi için teşvik etti. Sonra da yönetmen Narciso Ibânez Serrador genç oyuncuyla, meşhur TV yarışması Uno, dos, tres, responda otra vez'de çalışması için anlaştı. 1975'te Fransa ve İtalya'da da filmler çevirdi. 1976'da ise yönetmen Vincente Aranda'nın filmi Cambio de Sexo'da, cinsiyet değiştiren efemine bir genç adamı oynadı. Aynı yıl, ilk İngilizce filmi Robin ve Marian'da bir İspanyol kraliçesi oldu. 
Hiç durmadan çalıştı, 1987'de El Lute: camina o revienta ile San Sebastian Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. 
Bazı feminist gruplardan tepki alan Atamel! ile yıldız olduktan sonra da iki kez daha Almodövar ile çalıştı: Tacones Lejanos / High Heels (1991) ve Kika (1993). 1991'de yine Aranda'nın Amantes'i ile Berlin'de Gümüş Ayı aldı. 
2002'de Avrupa Film Akademisi onu dünya sinemasındaki başarısı için ödüllendirdi. 


de 96 


LE 
DERNIER 
METRO 


15 MART 


LE DERNIER 
METRO 


Yeni Dalga akımının önde gelen isimlerinden Truffaut'nun filmi “Le Dernier Metro”, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Paris'te geçiyor. Yahudi tiyatro yönetmeni 
Lucas Steiner toplama kampına gönderilmemek için tiyatrosunun bod- 


22 MART 


Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Catherine Deneuve, Görard Depardieu, Jean Poiret, Andr&a Ferreol, Paulette Dubost Yapım Yılı: 1980 Süre: 131 dakika 


rumunda saklanmakta, karısı Marion ise onun sahneye koyduğu son oyunda rol almaktadır. Bir süre sonra Marion'un, kocasına ve ülkesine karşı sadakatini sınayacağı bir durum gelişecek ve Marion her iki seçeneği de sahneye taşıyacaktır. 


Yönetmen: Abbas Kiarostami 
NEMA-YE NAZDIK Oyuncular: Mohsen Makhmalbaf, Abolfazl Ahankhah, Mehrdad Ahankhah Yapım Yılı: 1990 Süre: 102 dakika 


İran sinemasının önemli temsilcilerinden biri olan Abbas Kiarostami “Close Up”ta, ünlü yönetmen Mohsen Makhmalbaf olduğunu iddia ederek Tahranlı zengin bir aileyle ilişki kurar ve yeni filmini onların evinde çekmek istediğini söyler. Do- 


29 MART 


LA BANDE 
DES GUATRE 


Berlin Film Festivali'nde Uluslararası Eleştirmenler Birliği'nin ödülünü kazanan “The Gang of Four”, aynı oyun için provalara çıkan ve aynı evde oturan dört aktrisin hikayesini anlatıyor. Sadece kadın oyuncularla çalışan ünlü bir yönetmenin sahne- 


cu-drama (belgesel-drama) tarzında çekilen filmde, Kiarostami aktör yerine olaya karışan gerçek kişileri kullanmış ve eşine az rastlanır bir filme imza atmış. Gerçeklik, sanat ve mahremiyet üzerine çarpıcı bir yapım “Close Up”. 


Yönetmen: Jacgues Rivette 
Oyuncular: Bulle Ogier, Benoit Rögent, Fejria Deliba, Laurence Cöte, Bernadette Giraud Yapım Yılı: 1988 Süre: 150 dakika 


ye koyduğu bir Marivaux piyesi için provalara başlayan dört aktris bir süre sonra oyundaki kişiliklerinin özel hayatlarını etkilediğini fark eder. Pirandello'yu akla getiren senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla özel bir film. 


Deneysel tiyatrocu 


“Kafe-tiyatro” hareketinin en önemli isimlerinden biri sayılan Bulle Ogier, tiyatro ve sinemayı birlikte yürütüyor. 


Bulle Ogier, Fransız sinemasının saygın oyuncularından biri. 

Aynı zamanda, intihar eden genç yetenek Pascale Ogier'nin annesi. 

Bu ay Jacgues Rivette'in filmi La bande des guatre / The Gang of Four ile karşımıza gelecek. Zaten 1968'de çevirdiği ilk filmi de Rivette'in imzasını taşıyan ve başrollerini Jean-Pierre Kalfon ile paylaştığı L'Amour Fou'ydu. 
Yönetmenin filmlerinin neredeyse hepsinde oynadı. Buna karşılık Ogier ilk kez deneysel tiyatro çalışmaları ile ün kazandı. Fransa'nın “kafe-tiyatro” hareketinin en önemli isimlerinden biri sayılır. 


ak GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


b. 4 Milagro, New Mexico. Nüfus 426. 
Üç yüz yıldır burada değişen hiçbir şey olmadı. Ama yeni yerleşim planı 
, yapılan kasabada başlayan toprak 
© kavgası belki de Milagro'nun tüm 
© tarihini değiştirecek... Yönetmenliği- 


z Richard Matheson'ın “Bid Time Re- 
E > tum” adlı romanından sinemaya uyarlanan “Somewhere in Time” 
<5 fantastik bir aşk öyküsü. Genç oyun sal yazarı Richard Collier sahnelenen 


“The Milagro Beanfield War”, topraklarından olan ama iş imkanı yaratılacağı için itiraz etmekte zorlanan göçmen ailelerin mücadelesini konu ediniyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin Dave 


Grusin imzalı müziği Oscar almıştı. 


“Ne olur bana geri dön” diyen kadın gizemli bir şekilde kayıplara karışır. Richard yaptığı araştırma sonucu kadının 1900'lü yılların başında yaşamış bir oyuncu olduğunu anlar 


'ilk oyununun açılış gecesinde ve hipnoz yöntemiyle geçmişe dönegizemli bir kadınla karşılaşır. Ona rek onu bulmaya çalışır. 


TV dizilerinin kraliçesi 


Jane Seymour sahne ve sinemada başarıya ulaşsa da esas şöhreti televizyonda buldu. Seymour'u en iyi “zamanda yolculuk” filmlerinden birinde “Somewhere in Time”da izleyeceğiz. 


İnsanın asıl adı Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberger olursa ve oyuncu olarak şansını denemek isterse, elbette adını değiştirir. Tanınmış bir İngiliz jinekologun kızı olan Frankenberger de, 1930'lu yılların aktrislerinden birinin adını aldı. Jane Seymour, sanat dünyasına bale ile açılmış bir oyuncu. Sahneye ilk kez 13 yaşındayken Londra Festival Balesi üyesi olarak çıkmıştı. Beş yıl sonra oyunculuğu tercih ettiğine karar verdi. 1973 yapımı James Bond filmi Live and Let Die'daki gizemli Solitaire karakteriyle, magazin basınının sayfalarına konuk oldu. Sahnede ve sinemada da başarıya ulaştı ama esas şöhreti, East of Eden ve War and Remembrance gibi mini dizilerle televizyonda buldu. İlkiyle 1981'de bir Altın Küre ödülü aldı. 1988'de Onassis mini dizisindeki Maria Callas rolü ona Emmy getirdi. Dört yıl sonra TV dizisi Dr. Guinn, Medicine Woman'a adını veren karakterle, , unutulmaz bir kompozisyon çizdi. Bu rolle © ikinci bir Altın Küre'ye kavuştu. Dört kez evlendi, üçüncü ve dördüncü eşlerinden ikişer çocuğu var. Son eşi James Keach'le halen evli. 
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Ayın Christopher'ları 


Bu ay Gişe Filmleri Kuşağı'nda sırasıyla üç oyuncu izleyeceğiz. Aslında hikâyeleri birbirlerinden çok farklı. Ama ortak bir noktaları var. Tanrı vergisi oyunculuk yeteneklerini saymazsak, üçünün de ön adının aynı olması: Christopher... 


Bu ay tesadüf eseri aynı bölümde, 
Gişe Filmleri'nde, üç ayrı Christopher'ın rol aldığı iki film oynuyor. Christopher Walken'ı, The Milagro Beanfield War'un özel dedektifi Kyril Montana olarak izleyeceğiz. Diğer iki Christopher ise Somewhere in Time ile karşımıza gelecek. Yönetmen Jeannot Szwarc'ın filminde, Superman pelerinini üzerinden atmış Christopher Reeve genç bir yazar, Christopher Plummer ise Jane Seymour'un oynadığı 
Elise'nin saplantılı menajeri rolünde. 
Daha çok “kötü adam” olarak görmeye alıştığımız Christopher 
Walken, aslında, Fatboy Slim'in 
Weapon of Choice müzik videosundaki performansıyla da kanıtladığı gibi, birinci sınıf bir dansçı. Aktör olarak da 


Christopher Walken 


hem komediye hem drama yatkın. 
Yılda bazen beş filmde oynarken, sahne ve televizyona da zaman bulabilen, çok çalışkan bir aktör. Asıl adı Ronald olan Walken, annesinin teşvikiyle ve yanında iki kedi yavrusuyla bir takvim fotoğrafı için 
kamera karşısına geçtiğinde 14 
aylıktı. İki ağabeyi ile birlikte dans dersleri aldı, oyunculuk eğitimi gördü. 
10 yaşındayken, düzenli olarak 
televizyon ve radyoya çıkıyordu. Hatta bir yaz aslan terbiyecisi çırağı olarak çalıştı. Neyse ki aslan hayli yaşlı ve halim selimmiş de, Walken'ı yıllardır perdede izleme fırsatı buluyoruz. 
Artık Superman'in kahramanlıklarından çok, 1995'te geçirdiği kazanın ardından kötürüm kalınca sergilediği cesaretle andığımız Christopher Reeve, yine de “Çelik Adam”ın hayranlarının gözünde hep Superman/Clark Kent olacak. Ölmeden kısa süre önce, kahramanın gençliğini anlatan Smallville'e konuk oyuncu olarak katılan Reeve, sekiz yaşından itibaren oyunculuk ve müzikle ilgilendi, dokuz yaşından beri de profesyonel oyuncu olarak çalıştı. 
Gençliği sahnede geçti, tiyatro eğitimi gördü. 16 
yaşında ilk ajanıyla anlaştı. Superman'in gölgesinde kalıp unutulsa da, önceki ve sonraki yıllarında birçok rolde iyi oyunculuğunu kanıtlamıştır. 
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Christopher Plummer 


Christopher Plummer'ı belli bir yaşta olanlar Sound of Music / Neşeli Günler'in yedi çocuk babası, soğuk ve mesafeli Von Trapp'ı olarak hatırlar. 1950'de ilk filmini çeken Plummer, kendi kuşağının en parlak Kanadalı aktörüdür. 1940'ların başında CBC'de yayınlanan Hamlet'i, büyük reyting almıştı. 
Broadway'deki başarılarının ardından, sinemada da adını duyurdu ama kızların hayran olduğu bir jöne dönüştürülmesine azimle karşı çıktı. Yeteneğine ve performanslarına karşın, nefret ettiği bir filmle, Sound of Music ile şöhrete ulaştı. Dolores Claiborne, Twelve Monkeys ve The Insider'daki rolleri de bunu değiştiremedi 
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DER. SWEENEY MOIRA KEL) 16 MART 
Tm GUT EDGE THE CUTTING 
EDGE 


Yetenekli ama bir o kadar da şımaink bir buz patencisi olan Kate, Olimpiyat oyunlarına kısa bir süre kala partneriyle yollarını ayırır. Ne yazık ki, bu kadar kısa zamanda yeni bir partner bulmak hemen he- 


men imkansız gibidir. Son çare ola- 


23 MART 


Malcolm X MALCOLM X 


20. yüzyılın en önemli liderlerinden biri olan Malcolm X'in hayatını herhalde Spike Lee'den iyi kimse çekemezdi. Başrolünde Denzel Washington'ın oynadığı “Malcolm X” 


hem insan hakları mücadelesinde 


büyük rol oynamış önemli bir kişi- 


30 MART 


“THE LIFE AND 
DEATH OF 
PETER SELLERS 


Beyazperdenin gördüğü en yetenekli 
— oyunculardan biri olan Peter Sel lers'ın hayatı HBO tarafından filme alınmış ve gösterime girdiği yıl birçok ödül kazanmıştı. “Pembe Panter” filmleriyle tüm dünyada büyük 


bir üne kavuşan ama özel hayatında 


Karakter aktörü 


Sahne, ekran ve perdenin seçkin bir oyuncusu olan John Lithgow'u, “The Life and Death of Peter Sellers”ta izleyeceğiz. 


Wall Street Journal yıllar önce onu “kendi kuşağının karakter aktörü” diye tanımlamıştı. John Lithgow sahne, ekran ve perdenin seçkin bir oyuncusudur. En kötü adamlardan cömert ruhlu transseksüellere ve kaçık uzaylılara kadar herkesi, her şeyi oynayabilir. Aynı zamanda çocuk şarkıları besteleyip söyleyen bir Harvard mezunu, yetenekli bir ressam, sevgi dolu bir eş ve babadır. Sadece, meşhur değildir. 
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Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Denzel Washington, Angela Bassett, Spike Lee, Al Freeman Jr., Delroy Lindo Yapım Yılı: 1992 Süre: 205 dakika 


Yönetmen: Paul Michael Glaser Oyuncular: D. B. Sweeney, Moira Keliy, Roy Dotrice, Terry O'Guinn Yapım Yılı: 1992 Süre: 101 dakika 


rak hiçbir buz pateni deneyimi ol mayan bir buz hokeyi sporcusuyla antrenmanlara başlar. İki sporcu arasında başlayan yakınlaşma bir süre sonra aşka dönüşecek, iki sevgili bir taraftan da canla başla yarışmalara hazırlanacaklardır. 


nin hayat öyküsünü anlatıyor hem de bir dönemin son derece çarpıcı bir portresini çiziyor. Lee'nin en iyi filmi olarak kabul edilen “Malcolm 
X” sanat yönetiminden, oyuncularına, senaryosundan müziğine kadar 


tam bir sinema şöleni. 


Yönetmen: Stephen Hopkins 
Oyuncular: Geoffrey Rush, Charlize Theron, Emily Watson, John Lithgow Yapım Yılı: 2004 Süre: 129 dakika 


bir türlü aradığı huzur ve mutluluğu bulamayan Sellers'ı, Avustralyalı aktör, Oscar sahibi Geoffrey Rush canlandırıyor. Rush'ın olağanüstü bir performans sunduğu filmde Charlize Theron ve Emily Watson da yer 


alıyor. 


WWww.ntvmsnbc.com 
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Chowder Society adlı saygın bir grubun üyesi olan dört yaşlı centilme- nin geçmiş yıllara döndüğü “Ghost 
Story”, başarılı bir gerilim filmi. 50 
yıl boyunca korkunç bir olayın sırrı nı saklayan dört eski dost onları hu- 


zursuz eden bir hayaletin varlığını 


10 MART 


“Species”, bir grup bilimadamının uzayın ötesinden elde edilen DNA kodlarıyla gizli bir laboratuarda yarı insan yarı uzaylı bir canlı türü yarat masını konu ediyor. Adını “Sil” koydukları bu yaratık, kaçar ve etraf ta dehşet saçmaya başlar. “Sil”in bir 


Genç bir yıldız 


itiraf ettiklerinde, her birinin aynı dertten mustarip olduğunu anlarlar. 


Dörtlünün, bir kaza sonucu yıllar önce öldürdükleri genç bir kadına dair anılarını anlattıkları film sinemaya ünlü yazar Peter Straub'un ro- 


manından uyarlanmış. 


numaralı amacı insanlarla çiftleşmek ve olağanüstü dönüşüm yeteneği sayesinde birlikte olduğu kişinin bedenine girmektir. Onu durdur mak da ancak bir grup uzmanın takım çalışması sayesinde olabilecek gibi görünmektedir. 


Ayın filmlerinden “Species”de kana susamış küçük bir uzaylıyı oynayan 


Michelle Williams'ın bu yıl şans yüzüne güldü. 


Onu ilk kez, Dawson's Creek'in yarı iyi, yarı kötü kızı Jennifer LindIey olarak tanıdık. Ama bu sayede, iyi kızlardan daha fazla tanınmıştı. 
1990'ların sonunun önde gelen genç oyuncularından biri oldu. Michelle Williams oyunculuğa tiyatroda başladı, sinemaya ilk kez 
1994 yapımı Lassie ile geçti. Bir yıl sonra 
Species'de kana susamış küçük bir uzaylıyı oynadı. A Thousand Acres'da (1997) Michelle Pfeiffer'in kızı olduktan sonra da Dawson's Creek geldi ve film teklifleri birbirini izledi. Kötü 


eleştiriler alan ama iyi iş yapan Halloween: H20 (1998), onun adının daha fazla duyulmasını sağladı. Bir yıl sonrasının Dick'inde başrolleri Kirsten Dunst'le paylaştı ve oyuncu olarak kendini geliştirdi. Bu yıl ise onun yılı. 
Brokeback Mountain, Williams'tan bir yıldız yarattı. 


17 MART 


Çocuklarını yıllarca evlerinin bodrumunda kapalı tutan bir ailenin gerçek öyküsünden hareketle çekilen 
“The People Under the Stairs” korku filmlerinin usta yönetmeni Wes Craven imzası taşıyor. Kendilerini evden attıran zengin ev sahibinin 


24 MART 


Alfred Hitehcock'un 1972 tarihli fil mi “Frenzy”, kurbanlarına önce te- 
.cavüz ettikten sonra onları öldüren sapık bir katilin terör estirdiği Londra sokaklarında geçiyor. Polisin uzun süre yanlış adamı kovaladığı 


“Frenzy”, usta yönetmenin izleyiciyi 


M 37 MART 


60'lı ve 70'li yıllarda ortaya çıkan “yeni İsviçre sineması”nın en önem: 
li figürlerinden biri olan Alain Tanner, 1985 tarihli filmi “No Man's 
Land / Niemandsland”da, İsviçre - Fransa sınırından mal ve insan kaçırarak yolunu bulmaya çalışan bir 


John Berger'ın ortağ 


Yönetmen Alain Tanner, izleyicileri uzakta tutması nedeniyle Bertold Brecht'e benzetiliyor... 


Yeni İsviçre Sineması'nın mimarlarından Alain Tanner, önce ekonomi 


okudu, sonra sinemanın sihrine kapıldı. Bir süre İngiliz Film 


Enstitüsü'nde çalıştıktan sonra, 1957'de yurttaşı Claude Goretta ile Nice Time adlı bir kısa film yapıp Venedik'te ödül aldılar. 1960'da, atmosferini pek beğenmediği Paris üzerinden İsviçre'ye döndü. Godard, Rencir ve Bresson'dan etkilendi. Locarno'da ödül alan Charles Dead or Alive'ın (1969) ardından sanat eleştirmeni John Berger ile iki ütopik film yaptı: La Salamandre (1971) ve Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1974). 
Tanner izleyicileri uzakta tutması nedeniyle Bertold Brecht'e benzetilir. 
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malikanesine izinsiz giren Fool burada korkunç olaylar yaşandığını keşfeder. Evde oturan tuhaf çift çocukları kaçırmakta; her birinin dilini ve kulaklarını kesip, gözlerini oy- 


duktan sonra bodruma kapatmaktadır. 


diken üstünde tuttuğu güçlü filmle- 


rinden biri. Filmin başında katille tanışan izleyici öykünün gelişimi boyunca polislerden bir adım önde olacak ve bunun bedelini de hiç eksilmeyen bir gerilimin yarattığı sinir harbiyle ödeyecektir! 


grup kaçakçının sıradışı maceralarını anlatıyor. Ellerindeki yüklü miktarda altını İsviçre'ye geçirmek ister ken polisin peşlerinde olduğunu anlayan kaçakçılar muhtemel bir felaketi önlemek için ellerinden geleni yapacaklardır. 
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vi, İKİ FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


4 MART SAAT 19:00 


© MONONCLE 
” D'AMERİGUE 


MONO 


Mm 


Alain Resnais'nin 1980 tarihli filmi 
. “Mon Onde D'Amerigue” tam altı 
Cesar ödülü kazanan güçlü bir ya- 


meyen üç kişinin hayatlarına odaklanıyor. Jean Gabin'in filmlerinde canlandırdığı maço kişilikleri kendi- 


Yönetmen: Alain Resnais 
Oyuncular: Görard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre, Neliy Borgeaud, Pierre Arditi Yapım Yılı: 1980 Süre: 123 dakika 


sine örnek alan Rene, kafasında kendisini tiyatro ve sinema dünyasının yıldızı Jean Marais ile özdeşleştiren aktris Janine ve güzel sinema yıldızı Danielle Darieux'yü kendisine rol model olarak seçen TV yöne- 


ticisi Jean filmin baş kişileri. 


Bir Resnais oyuncusu 


Başka filmlerde oynasa da Alain Resnais'nin sinemadaki fetişi olarak kabul edilen Fransız aktör Pierre Arditi, bu ay iki filmle CNBC-e'de. 


Bu ayki CNBC-e filmlerinde bir Almodovar, bir de Rivette oyuncusu izliyoruz. Pierre Arditi ise bir Alain Resnais oyuncusu. O kadar ki, Sabine Azâma ve Andre Dussollier ile birlikte, Resnais'nin sinemadaki fetişi sayılır. Yönetmenin 1979 yapımı filmi Mon oncle d'Amerigue'deki rolü kabul etmesi, meslek hayatı açısından tayin edici oldu. Üç yıl sonra ise onu La vie est un roman'da bu kez daha önemli bir rolde, Robert olarak izledik. Sonra L' Amour â mort (1984), iki yıl sonra En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Cesar'ı aldığı Mâlo ve ikisiyle de En İyi Oyuncu Cösar'ına layık görüldüğü Smoking ve No Smoking (1992) geldi. Arditi'yi daha sonra Resnais'nin müzikalleri On connait la chanson (1997) ile Pas sur la bouche'ta da (2003) izledik. Başka filmlerde de oynuyor ama, kesinlikle Resnais'nin sinemadaki fetişi. 


4 MART SAAT 21:00 


MELO 


Alain Resnais'nin 1986 tarihli filmi “Melo” 


1929 tarihli tiyatro oyunundan sine- 


yazar Henry Bernstein'in 


maya uyarlanmış. Müzisyen olan iki eski dost, Pierre ve Marcel, hayatta mutluluğu öyle ya da böyle yakala- 


mış ama aralarından sadece Marcel 


di 104 


Yönetmen: Alain Resnais 
Oyuncular: Sabine Az&ma, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Andre Dussollier Yapım Yılı: 1986 Süre: 110 dakika 


şöhrete ulaşmıştır. Pierre karısı Romaine ile mutlu bir evlilik yürüt mektedir. Ancak her şey karısının intiharı ile değişecek ve yasak bir aşkın varlığı ortaya çıkacaktır. Bu yasak aşkın diğer kahramanı da Pierre'in en yakın dostu Marcel'dir. 


Okul yerine sinema 


16 yaşında okulu bırakıp oyunculuğu 
seçen aktris Jennifer Jason Leigh, “Fast Times at Ridgemont High” ve 
“The Hudsucker Proxy” ile ekranda. 


Jennifer Jason Leigh'i bu ay iki filmde izleyeceğiz. İlki, kürtaj olan saf bir liseli kızı oynadığı Fast Times at Ridgemont High ve ikincisi ise bir Coen komedisi olan The Hudsucker Proxy. Senarist anne Barbara Turner ile genç yaşta ölmüş aktör baba Vic Morrow'un kızları, dokuz yaşından beri profesyonel aktris. 16 yaşında okulu bıraktı, meslek kuruluşu SAG'ın kartını aldı. Annesi ona haber vermeden okulu bırakmasını halen başına kakıyormuş. Farklı karakterler canlandırmaya özen gösterdiği halde daha çok çaresiz, incinmiş ya da dengesiz karakterleri seçti. Filmografisinde dört de fahişe var, hepsinin birbirinden farklı olduğunu düşünüyor. 
Ralleri için ayrıntılı araştırma yapar, tamamen değişmekten kaçınmaz. Filmlerinin malzemesini aştığı sık sık görülmüştür. 


11 MART SAAT 19:00 


THE HUDSUCKER 


PROXY 


ROBBNS LEİGE NEVİAAN 


© Yönetmen: Joel — Ethan Coen Oyuncular: Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Charles © Durning, John Mahoney Yapım Yılı: 1994 Süre: 111 dakika 


ASK 
OUESTIONS 


LATER 


B0R 
HOBERTS 


BOB ROBERTS 


Frank Capra gibi yönetmenlerin geeneğine saygı niteliği taşıyan “Ihe Hudsucker Proxy”, izleyiciyi 1958 yılında parlak bir fikirle ortaya çıkan biraz çılgın, biraz saf, çokça tuhaf bir adamın maceralarına tanık ediyor. 


Norville Barnes'ın ilginç fikri belde 


11 alli SAAT 21:00 


e 


YE 


Tim Robbins'in ilk yönetmenlik denemesi olan “Bob Roberts” belgesel tarzda çekilmiş sıkı bir politik taşlama. Clinton'ın başkan seçilmesiyle aynı zamana denk düşen film senatörlüğe oynayan varlıklı politikacı, Bob Roberts'ın kampanyasını takip 


çevirerek eğlenilen basit bir çemberdir. Hula-hoop adını verdiği bu acayip fikir hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir başarı yakalayacak ve Barnes'a güvenen patronlarının yüzünü kara çıkaracaktır. Çünkü herkesin 


hesabı başkadır. 


© Yönetmen: Tim Robbins 
© Oyuncular: Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Alan Rickman, Ray Wise, Brian Murray, Gore Vidal Yapım Yılı: J1990 Süre: 105 dakika 


ediyor. “Saturday Night Live”ın içinde küçük bir skeç olarak başlayan 
“Bob Roberts” 


sinemaya uyarlandı ve başrolünü 


gördüğü ilgi üzerine 


Tim Robbins'in oynadığı 


san Sarandon başta 


çok ünlü oyuncu konuk 


05 dk 


A» İKİ FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


18 MART SAAT 19:00 


İran sinemasının bir başka büyük ismi Mohsen Makhmalbaf, “Un Instant D'lnnocence” adlı filminde yıl lar önce ünlü yönetmenden kendisini bir filminde oynatacağına dair söz 


alan bir polis memurunun hikayesi- 


ni anlatıyor. Yönetmenin evine ka- 


Ailecek yönetmen 


Karısı, iki kızı ve oğlu da yönetmen olan Mohsen Makhmalbaf'ın yirmiye yakın filmi, yaklaşık bin festivale katıldı. 


Kendisi yönetmen, eşiyle kızı da öyle. Mohsen Makhmalbaf, günümüzün en sevilen ve etkin İranlı yönetmenlerinden biri. Kızı Samira Makhmalbaf da, babasının senaryolarıyla desteklense de, birkaç yıldır adını genç ustalar arasına yazdırdı. Ailenin üçüncü yönetmen üyesi ise Makhmalbaf'ın eşi, Samira'nın da teyzesi Marziyeh Meshkini (The Day | Became a Woman). Birkaç yıl önce evde çıkan bir yangında Makhmalbaf'ın eşi ölünce, yönetmen onun kızkardeşiyle evlenmişti. Samira işe Apple ile başladı, The Blackboard, kısa film 11 September ve 
5 in the Afternoon ile devam etti. Mohsen'in diğer 
kızı Hana ile oğlu Maysam da film çekiyor. 1996'dan itibaren sinemaya bir süre ara veren Mohsen Makhmalbaf, aralarında çocuklarının da bulunduğu seçkin öğrencilere evinde sinema dersleri vermişti. 
1981'de filme alınan ilk senaryosunu yazdı, ertesi yıl yönetmen olarak ilk filmi Nassouh's Repentance'ı çekti. Yirmiye yakın filmi, yaklaşık bin festivale katıldı. Çocukları da dahil, başkalarının filmlerine senaryo yazan, kurgulayan yönetmen, Nun Va Goldun ve Sokout adlı filmleriyle ekranda. 


18 MART SAAT 21:00 


le silence soKouT 


İranlı Mohsen Makhmalbaf'tan bu ay CNBC-e ekranında izleme fırsatı bulacağımız ikinci film “Le Silence” adını taşıyor. 1998'de Venedik ve Montreal film festivallerinde büyük ilgi gören film, Tacikistan'ın küçük bir köyünde annesiyle birlikte yaşa- 


di 106 


Yönetmen: Mohsen Makhmalbaf 
NUN VA GOLDUN Oyuncular: Mirhadi Tayebi, Mohsen Makhmalbaf, Ali Bakhsi, Ammar Tafti Yapım Yılı: 1996 Süre: 77 dakika 


dar gelen ve ona verdiği sözü hatırlatan polisin davranışı karşısında duysulanan Makhmalbaf filmi çekmeye karar verir. Filmin konusu da aslında filmin çekilme sebebinin kendisi 


yani onu bu sözü vermeye iten olay- 


lar dizisi olacaktır. 


Yönetmen: Mohsen Makhmalbaf 
Oyuncular: Tahmineh Normatova, Nadereh Abdelahyeva, Goibibi Ziadolahyeva, Araz Shirmohamadi Yapım Yılı: 1998 Süre: 73 dakika 


yan ve gözleri görmeyen 10 yaşındaki küçük Khorshid'in öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Müzik enstrümanları satan bir dükkanda akortçu olarak çalışan Khorshid'in seslerle dolu dünyası her gün yeni bir sür- 


prize gebedir. 


JOHN CANDY 25 MART SAAT 19:00 
CAN ARI 
NADIAN Yönetmen: Michael Moore 


BACON CANADIAN Oyuncular: John Candy, Alan Alda, Rhea Perlman, Kevin Pollak, Rip & im BACON Torn, Kevin J. O'Connor, Bill Nunn Yapım Yılı: 1995 Süre: 91 dakika 


Yaptığı muhalif kimliği yüksek bel gelecek seçimlere sağlam girmenin gesel filmlerle bütün dünyada yankı en iyi yolunun bir savaş uydurmak uyandıran Michael Moore'un 1995 olduğunu anlamıştır. Ne yazık ki da- tarihli filmi “Canadian Bacon” etki: onışmanlarının da hatırlatığı gibi li bir politik taşlama. Uzun yıllardır. ABD'nin hiç düşmanı kalmamışıır. 
ülkeyi savaşa sokmayan ilk lider ol. oAma o yine de bir çıkar yol bulu- 


duğu için ratingleri düşen Başkan nacak gibidir! 


25 MART SAAT 21:00 


Yönetmen: Barıy Levinson 
WAG THE DOĞ Oyuncular: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Denis Leary, Willie Nelson, Andrea Martin Yapım Yılı: 1997 Süre: 95 dakika 


DUSTIN HOFFMAN ROBERT DENİRO 


“Rain Man” filminin yönetmeni değişikliğiyle mümkün olacak gibi-Barry Levinson'ın 1997 tarihli filmi odir. Başkan'ın yakın danışmanların- i “Wag the Dog” son derece etkili bir odan biri çareyi Hollywood'un sihir WAG ne DOG medya eleştirisi. Adı bir seks skan- baz yapımcılarından birine gitmekte 


m, öne end e ve en 


<5 dalına karışan ABD Başkanı'nın bulur ve ikisi kafa kafaya verip yapay 


yaklaşan seçimlerde yeniden ipi gö- bir savaş yaratarak dikkatleri başka 


- güslemesi ancak ciddi bir gündem yöne çekmeye karar verirler. 


Yetenek her zaman kazanır... 


Bir dönem oyunculuğundan çok özel yaşantısıyla anılan Anne Heche'in meslek hayatı dedikodulardan dolayı sarsılsa da o ayakta kalmayı başardı. 


Onu Wag the Dog'da, Başkan'ın danışmanı Winifred ayrıldıktan sonra uzun süre doğru dürüst iş Ames olarak izleyeceğiz. Anne Heche, anlamlı yüzü bulamadı. Onu kurtaran, Catherine Keener ile 


ve yeteneğiyle, son dönemin dikkati çeken birlikte oynadığı Walking and Talking oldu. Tam adını oyuncularından biri. Ne yazık ki, perdedeki duyurmuştu ki, itiraf meselesi ortaya çıktı ve performanslarından çok, perde dışındaki hayatıyla Heche'in meslek hayatı sarsıldı, ama ayakta kalmayı anılıyor. Hollywood'un en parlak başarı başardı. Film yönetti, otobiyografisini yazdı. Sonunda hikâyelerinden birinin kahramanı olan Heche, da, hayranlarını mutlu ederek, oyunculuğa döndü. 


aktris/komedyen Ellen 
DeGeneres'le en meşhur lezbiyen çifti de oldu. Cinsel eğilimlerini dürüstçe açıkladı, çünkü ömür boyu eşcinsel olduğunu ailesinden saklayan 
babası, Anne Heche 13 
yaşındayken AlDS'ten ölmüştü. 
Chicago'da annesiyle otururken kirayı ödemek için oyunculuk yapan Heche, 

17 yaşında New York'a taşındı. 
Uzun ömürlü pembe dizi 
Another World'de ikiz kardeşleri oynamaya başladı, birde Emmy aldı. Diziden 


MAN SE FLOUJER$ 


GECE SİNEMASI HER CUMARTESİ 01:00 


çı, Hırsız ve diğerleri 


Zor anlaşılır filmlerin yönetmeni Peter Greenaway, bu sefer nispeten kolay anlaşılan, ama yine de tedirgin edici bir film yapmış. 


ece Sineması'nda geceye yakışacak kadar karanlık bir film 

var. Peter Greenaway'in filmi 
The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover / Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı'nın “karanlık”lığı ışığının az ya da renkleri nin kasvetli olmasından gelmiyor. Tam tersine kırmızıların bayram ettiği, görüntüleri cam gibi olan bir film. Karanık, “Hırsız”ın yüreğinde. Film 1989'da Cannes Film Festivali'nde gösterildi- E ğinde kıyamet kopmuştu. Kimileri şiddet dozajına itiraz ederken, İngilizler de Greenaway'in filminin bir Margaret Thatcher eleştirisi olduğunu iddia et mişti. 

Yönetmenin aldırdığını sanmıyoruz, çünkü her filmi şöyle ya da böyle tepki uyandırır, anlaşılmaz bulunur. Bu sefer ise anlamayacak pek bir şey yok. Bir çete şefi (Michael Gambon), yanında karısı (Helen Mirren) ve adamlarıyla, her gece, kısa süre önce satın aldığı zarif Fransız restoranına gelir. Sadist, zorba kocasından bıkan kadın, kendine bir âşık bulur (Alan Howard) ve aşçının (Richard Bohringer) sessiz izniyle, onunla restoranın en sota yerlerinde sevişir. 

Hem komik, hem dehşet verici olan film, izleyicisini rahatlıkla ürpertebilir. Ama üstadı önceden tanıyanlar böyle şeylere şerbetlidir. Greenaway Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı'nda yemek yemek ile cinsellik, aşk ile ölüm arasındaki ilişkiler üzerine yorumlarda bulunuyor, bir ara işi yam- 


Yönetmen: Paul Cox 
Oyuncular: Norman Kaye, 
Alyson Best, Chris 
Haywood, Sarah Walker, 
Julia Blake, Bob Ellis 
Yapım Yılı: 1983 

Süre: 81 dakika 


| Cronenberg 
ii Oyuncular: James 


© Dvorsky, Leslie Carlson, mi Jack Creley 
| Yapım Yılı: 1983 


yamlığa kadar vardırıyor. Sacha Vierny'nin muhteşem görüntüleri, Jean-Paul Gaultier'nin kostümleri, Michael Nyman'ın akıldan çıkmaz müziği de filmin unutulmaz yanları arasında. Bir de oyuncular, tabii. Büyük oyuncu Helen Mirren, aslında ne kadar cazip, arzu edilir bir kadın olduğunu bu filmle bir kez daha kanıtlıyor. 


18 MART 


THE COOK, THE THIEF, 
HIS WIFE AND 
HER LOVER 


Yönetmen: Peter Greenaway 

” Oyuncular: Richard Bohringer, 
Michael Gambon, Helen Mirren, 
Alan Howard, Tim Roth, Ciarân 
Hinds, Gary Olsen 

Yapım Yılı: 1989 

Süre: 124 dakika 


4 MART İ11 MART i EN ei 25 MART 
MAN OF İ VIDEODROME “7 55 X< “ LAST TANGO FLOWERS Z Yönetmen: David Aş IN PARIS 


Bertolucci 
Oyuncular: Marlon 
Brando, Maria 


Woods, Sonja Smits, 
Deborah Harry, Peter 


Giovanna Galletti, 
Yapım Yılı: 1972 
* Süre: 129 dakika 


Yönetmen: Bernardo 


Schneider, Maria Michi, 


İZ PAZAR FİLMLERİ 1200 


İdeal kızı yaratmak 


Gençlik filmleri yönetmeni John Hughes, “Weird Science”da bilgisayar marifetiyle ideal kızı yaratan iki yeniyetmenin hikâyesini anlatıyor. 


aşı tutanlar hatırlar, John Hughes bir zamanlar gençliğin sevgilisiydi. Sixteen Candles ve The Breakfast Club, o dönemin unutulmaz filmleridir. Bu iki filmde de oynayan Anthony Michael Hall, sonra da, Ilan 


Mitchel-Smith ile birlikte iki arkadaşın uçuk 


den, uyanık, sevimli, ama sonunda kaybetmek- ten kurtulamayan bir tip yaratmış. Yardımcı oyuncularda, gencecik bir Robert Downey Jr., yeteneğinin sonradan olma değil, anadan doğma olduğunu kanıtlıyor. Bill Paxton ise sadist ağa- 


beyde herkesten sahne çalıyor. 


maceralarını anlatan Weird Science'da rol aldı. John Hughes, lise filmleri çevrimini, Matthew Broderick'in kahramanını oynadığı Ferris Bueller's Day Off ile noktaladı. 

Weird Science'ın iki yeniyetmesi, karşı cinsle ilişki kurma girişimleri iflas edince, Wyatt'ın bilgisayarında ideal kadını yaratır. 
Sonra bir yıldırım kadına can verir, Kelly Le Brock olur. Kadın, yani Lisa, hemen işe koyulur, onların kendilerine güven duymasını sağlamaya çalışır. Ama Wyatt'ın zalim ağabeyi Chet (Bill Paxton) işin içinde bir iş olduğunu fark eder. 1980'ler gençlik komedilerinin kralı Hughes, Kelly Le Brock'u seçmekle çok yerinde bir karar vermiş. 
Çünkü aktris çok değil bir yıl önceki Woman in Red'de (1984) bir başka hayali kadını, Gene Wilder'ın aklını başından alan “kırmızılı kadın”ı oynamıştı. 


12 MART 


WEIRD SCIENCE 


Yönetmen: John Hughes 
Oyuncular: Anthony Michael Hali, 
Keliy LeBrock, Ilan Mitcheli-Smith, Bill Paxton, Robert Downey ir. 
Yapım Yılı: 1985 

Süre: 90 dakika 


Belli ki bu film, erkek çocuklar hedef gözetile- 


KELLY LERROOK 


ç 


rek yapılmış, onları hayalkırıklığına uğratmıyor. 
Hughes bilimkurgu, gençlerin cinsel fantezileri ve lise mizahının uçuk bir karışımıyla, eğlendir- 


meyi başarıyor. İlk kez bir filmi taşıma görevini 


yüklenen Hall, herkesin liseden hatırladığı tür- 


5 MART 19 MART 26 MART 

SAME TIME CONTİNENTAL | iş MELVIN AND NEXT YEAR DIVIDE gö OWARD HOWARD Yönetmen: Robert Yönetmen: Michael | 5 Yönetmen: Jonathan Mulligan Apted Demme 


Oyuncular: Ellen Burstyn, 
Alan Alda, Ivan Bonar, 
Bernie Kuby 

Yapım Yılı: 1978 

Süre: 114 dakika 


Oyuncular: John 
“ Belushi, Blair Brown, 
Allen Garfield, Carlin 
Giynn, Tony Ganios 
4 Yapım Yılı: 1981 
8 Süre: 99 dakika 


Oyuncular: Jason 

& Robards, Paul Le Mat, 
Elizabeth Cheshire, 
Mary Steenburgen 
Yapım Yılı: 1980 
Süre: 91 dakika 


109 fe, 


Son yıllarda Avrupa'nın kuzeyinden yepyeni gruplar çıkıyor, üstelik o soğuk atmosferde nereden ve nasıl buldukları meçhül; buzun, karın ortasında tozlu, sıcak bir kasaba havası yaratan melodilerle. İşte onlardan biri de Danimarkalı Diefenbach grubu. Üşenmedik bir “alo” dedik... 


vrupa'nın kuzeyinden, İskandinav. den nasıl buldukları meçhül, sımsıcak melodiler: ya'dan ne tür müzik çıkar. Eskiler he- | le. Danimarkalı Diefenbach grubu bunlardan bimen Abba diye yanıtlar bu soruyu. ri. Üşenmedik, telefon numaralarını çevirdik. 
Seçkin müzik dinleyicileriyse “kuzey Oo Hattın diğer ucundan, grubun gitaristi ve solisti cazı” diyebilirler. Ha, bir de Heavy Metal'in en © Kenneth Sarup sorularımızı cevapladı. 
ağır türevlerini seslendiren gruplar var. Ancak Çalışmalar nasıl gidiyor? 
son yıllarda bu coğrafyadan birbiri ardına yepye- Çok iyi. Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz. Bas ni gruplar çıkıyor. Üstelik o soğuk iklimde, nere-  gitaristimiz Alan'ın çocuğu oldu. O yüzden şu sı- 


GE 110 casc e 


ralar işleri ağırdan alıyoruz. Aslına bakarsanız Alan'ın kız arkadaşı da Türk, adı Dudu. 

“Run Trip Fall” albümünüzde “Dada Veder” ve “İbrahim” gibi sevdiğimiz şarkılar var. Alan'ın karısının Türk olduğunu söyleyince aklıma geldi. 
İbrahim Türkiye'de sık görülen bir isim. Şarkının hikâyesinin onunla bir alâkası olabilir mi? 

Hayır, Alan ile alâkası yok. “Buena Vista Social Club” filmini hatırlıyor musunuz? 

İbrahim Ferrer'le mi alâkalı? 

Evet, oradaki piyano melodileri, Küba ritmleri çok hoşumuza gitmişti. Şarkı onun anısına yapıldı diyebiliriz. Aslında genel anlamda yaptığımız müzikler konusunda pek de fazla düşündüğümüzü söyleyemem. Özellikle enstrümantal olanlara isim koymakta çok zorlanıyoruz. Şarkıların isimlerini koymak bizim için espri haline geliyor bir süre sonra. 

Pete Townsted gibi. Böyle de bir şarkınız var. 

Stüdyoda kullandığımız bir 2” kayıt cihazı vardı. Sonradan öğrendik ki aletin sahibi Pete Townsted'miş. Biz de şarkıya onun adını vermeye karar verdik. O zamanlar çok eğleniyorduk. 

Şimdi eğlenmiyor musunuz? 

Elbette eğleniyoruz, fakat artık işler daha ciddiye binmeye başladı. Baksanıza Türkiye'de de bizi dinleyenler var. Artık daha ciddi olmamız gerekiyor sanırım. 

İlk albümünüzü kendi plak şirketinizden yayın-Jamıştınız. Farz edelim bu plak şirketi hâlâ hayatta. Siz de bu şirketin patronusunuz hangi grupları şirketine dahil enek isterdiniz? 

Bilemiyorum. Tanıdığım herkesin bir plak şirketi var aslında. Herhalde albümleri çok satacak ve iyi para kazanacak biriyle anlaşırdım. 

O zaman Madonna ile anlaşmalısınız. 

Bu çok iyi olurdu, gerçekten harika biri. 
Onunla konuşursanız lütfen bir teklif sunun, memnun olurum. 

Son senelerde özellikle kuzey ülkelerinden çok iyi gruplar çıkıyor. Diefenbach, Madrugada, Kings of Convenience ve Helldorado gibi... 

Gerçekten iyi şeyler çıkıyor. Erlen Oye'nin solo çalışmalarını da çok seviyorum. Jose Gonzales son zamanlarda en sevdiğim gruplardan biri. İnternetin bu kadar yaygın olması grupların tanınmasında çok büyük erken oldu. İnsanlar çok 


uzak ülkelerden bile olsa bu grupların isimlerini 


duyuyor. İngiltere ve Amerika çıkışlı müziklerin büyük patlamayı yaptığı doğru fakat artık insanlar kulaklarını farklı notalara da açıyor. Yeni şeyleri keşfetmek istiyorlar. Tabii bu sadece İskandinavya ile de alakalı değil. Dünyanın tüm müziklerine ulaşmak artık çok daha kolay. 

O halde mp3'e karşı değilsiniz. 

Hayır, kesinlikle değilim. Özellikle küçük bir grupsanız tanınmanız için eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunun için verebileceğim en 


iyi örnekse Arctic Monkeys. Albümleri daha ye- 


ni piyasaya çıktı ve şarkıları bir numaraya kadar 


yükseldi. Grubun bütün hayranları da onlara internet üzerinden ulaştı. Yani istendiğinde inter 


net çok iyi bir araç olarak kullanılabiliniyor. 


“Favorite Friend” videosunun şarkıyı doğru bir etkiyle ilettiğini düşünüyorum. Kiminle çalıştınız? 

Çok teşekkürler. Onu Londra'daki bir prodüksiyon şirketi çekti. İsimleri Blunt. Fakat yönetmenin isminin ne olduğunu hatırlamıyorum. 

Bu sizin ilk videonuz. Kendinizi MTV'de seyretmek nasıl bir duyguydu? 

Çok zor. Korkunç bir şey. Kendinizi MTW'de görüyorsunuz. Aman tanrım tipe bak diyorum. 
Bir yandan da çok iyi tabii, çünkü insanlar hem şarkıyı dinliyor hem de sizi görüyorlar. Ama doğrusu ben klibimiz televizyonda çıktığı zaman seyretmiyorum. Bu ilk videomuzdu ve kilibi çekmek bize hayli garip geldi. 

Grubunuz kurulalı alt scne oldu. Bu arada iz- 


lediğiniz, sizi çok etkileyen ve Dicfenbach yerine 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tercih edebileceğiniz bir başka film karakteri oldu mu? 

Bu çok zor bir soru oldu. Birçok güzel film vardı doğrusu. Ama sanmıyorum, Diefenbach üzel bir isim. Belki Batman, yoo, hayır o da olmaz. Ama o da iyi isim aslında. 

Minotor Shock ile çalıştığınızı biliyoruz, ki bizim de sevdiğimiz bir grup. Sizin “Glorious” 45'liginizin mix'lerini yaptı. Böyle yakın olduğunuz, birlikte çalıştığınız veya çalışmak istediğiniz başka grup ya da sanatçı isimleri var mı? 


Aslında sadece bir tek isim vermek istemiyo- 


mam dedik. Böyle bir dizi olduğunu biliyordum ama daha yeni izledim. Çok iyi müzikler çalıyor. 
lar gördüğüm kadarıyla. Death Cab For Cutie vardı mesela. O yüzden bu fikri beğendim. Sanırm bu tür dizileri seyretmek için çok yaşlıyım. 
10 sene önce Beverly Hills'i seyrederdim ben. 

Kaç yaşındasınız? 

30. O kadar da yaşlı değilim sanırım. Ama dizi seyredecek kadar vaktim yok. Amerika'da epey takip eden var ve görünüşe bakılırsa Danimar- ka'da da çok seviliyor. 


Bence şarkınızın bu dizide kullanılması çok ba- 


“Mp3'e kesinlikle karşı değilim. Şayet küçük bir grupsanız internet üzerinden Mp3'ünüzün yayılması size tanınmanız için inanılmaz bir fırsat sunuyor.” 


rum çünkü birlikte çalışmak istediğimiz çok kişi var. Her tür müziği dinliyorum ben. Elektronik, 60'lar, Heavy Metal veya Retro olması benim için fark etmiyor. Bu yüzden herkese açığız. Benim tüm zamanlar içinde en sevdiğim grup dE-US. İşte onlarla çalışmak çok iyi olur. 

Biraz da “The O.C.”den bahsedelim. Dizinin bir bölümünde “Favorite Friend” şarkınızı kullandılar. Seyrediyor muydunuz “The O.C.'yi? 

Dürüst olmak gerekirse hayır. Bizim için çalı şan bir şirket var. Şarkılarımızın bir dizi veya reklam için kullanılması istendiğinde bu şirketle iribata geçiliyor. Pek çok farklı kanaldan böyle teklif geliyor. Bir gün “The O.C.” şarkınızı kul 


lanmak istiyor” diye bir haber aldık. Biz de taşarılı bir seçim. Çünkü dizide kullanılan diğer müziklere bakılacak olursa belli bir zevke hitap ettiğini görüyoruz. The Killers, Death Cab For Cute, The Walkmen gibi grupların sahnede izlenebildiği ve seçilenlerin de gayet başarılı olduğu bir dizi. 

Kesinlikle bence de, sakın yanlış anlamayın. 
Ben de çok sevindim şarkımızın bu dizide kullanılacağını öğrendiğimde. 

Bu arada bir şarkınızın da CSI: NY'ta kullanıl dığını duyduk, ki yine Türkiye'de CNBCe yayınhyor bu diziyi de... 

Evet, onlar da kullandılar ve bence bu harika. 
Dünyadaki en iyi iki dizi bizim şarkılarımızı kul landı. 


Gülşah Güray 


Kısa haberler 


m Arctic Monkeys'in yeni 
45'liği, solist Alex 
Turner'ın eski kız arkadaşı için yazdığı Do Mea 


Favour olacak. 


B Guns'n'Roses'ın uzun süredir beklenen albümü 
Chinese Democracy, Mart ayında piyasaya çıkacak. 


E Stereolab'in yeni albümü 
Fab Four Future, Mart ayında müzik marketlerdeki yerini alacak. 


E Massive Attack'in yeni üyesi Gloucester'dan Town 


Crier oldu. 


m Sonic Youth, 2004 
tarihli Sonic Nurse'ü takiben piyasaya çıkacak yeni albümleri için çalışmalara devam ediyor. 


m Ash solisti Tim 
Wheeler'ın solo albümü 
Glow, 20 Mart'ta yayınlanacak. 
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lvl Mo ee ee Favorite Friend 
2 Massive Attack ae salar See Live with Me 
3. Belle &.Sebastian ................ Funny Little Frog ele Ge ka aa ai To the Music 5.GrahamCoxon.......... Standing on My Own Again Geli e a e Slipping Away 
Eta bone Song to Say Goodbye 8.ArcticMonkeys .......... When the Sun Goes Down YE EditOkS Ee lere a ekil ea an eray rl Munich TOzkranz'berdimandi.. aa eee m ..The Fallen 


AYIN SÖZÜ 


“Üçüncü dünya ülkelerini temsil 


“eden yegâne takım olğjığu içini 


konserlerde Galatasargji,, 


Sene 1969. Vietnam Savaşı devam ederken John Lennon ve Yoko Ono savaşı protesto etmek için yatakta gerçekleştirdikleri The Bed-In for Peace gösterisine başladı. 20 Mart 
1969 yılında evlenen Yoko Ono ve John 
Lennon, basının ilgisini çekmek için bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünüp balayılarını Amsterdam Hilton Otel'de geçirmeye karar verdi. 25-31 Mart tarihleri arasındaki süre boyunca devam eden bu protestoda gazeteciler 902 numaralı odaya sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında davet edildi. Basın mensupları Ono ve Lennon'ın yatakta gerçekleştirdikleri bu gösteriden farklı şeyler beklerken ikili dünya barışı hakkında konuşup, Hair Peace ve Bed Peace'i okumakla yetindi. 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


>» 6 Mart 1970 

Charles Manson'ın Lie albümü piyasaya çıktı. 

>» 9 Mart 1977 Sex Pistols, 
A&M Records'la anlaştı. 
Bir hafta sonra şirket 

40 bin sterlin tazminatla 
anlaşmayı fes etti. 

>» 10 Mart 1943 

Jeff Ament doğdu. 

>» 13 Mart 1996 

Buenos Aires'te geceyi 
Ramones konseri için bilet kuyruğunda geçirenler, biletler alamayınca kargaşa çıkarttı, birçok kişi yaralandı. 

>» 15 Mart 1972 

Los Angeles'taki bir radyo kanalının dinleyicileri bir saat boyunca aynı şarkı çalınca ters giden bir şey olduğunu düşünüp polisi aradı. Polis radyoya baskın düzenledi. Radyo korsanı 
Robert W. Morgan'ın sürekli çaldığı şarkı Donny 
Osmond'dan Puppy 
Love'di. 

> 19 Mart 1970 

Rolling Stone dergisi, John 
Lennon'ın Come Together şarkısının açılışındaki sözleri aslında Chuck 
Berry'nin You Can't Catch 
Me parçası için yazdığını açıkladı. 

> 20 Mart 1991 

Eric Clapton'ın dört yaşındaki oğlu Conor, dairelerinin camından düşüp öldü. Clapton oğlu için daha sonra Tears in 
Heaven'ı yazdı. 
> 30 Mart 1956 
Johnny Cash, 

I Walk the 
Line'ın kayıtlarını tamamladı. 

>» 30 Mart 1974 
Ramones ilk konserini Joey 
Ramone davul çalmıştı. 

>31 Mart 1967 
Jimi Hendrix; İngiltere turnesinin Finsbury Park ayağında gitarını ilk kez sahnede ateşe verdi. 


Johnny 
Cash 
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A KLASİK SAHNE “Wa THE DOG” 25 MART CUMARTESİ SAAT 21:00 


DUSTIN HOFFMAN 


WAG THE DOG 

Yönetmen: Barry Levinson 
Oyuncular: Dustin Hoffman, 
Robert De Niro, Anne Heche, 
Denis Leary, Willie Nelson, 
Andrea Martin 

Yapım Yılı: 1997 

Süre: 95 dakika 


eçimlere kısa süre kala bir seks skandalına adı karışan ABD Başkanı'nın bir daha seçilebilmesi için bir gündem değişikliğine ihtiyacı vardır. Başkan'ın yakın danışmanlarından Conrad Brean (Robert De Niro) çözümü Hollywood'un sihirbaz yapımcılarından Stanley Motss'a (Dustin Hoffman) gitmekte bulur. Ondan bir 

savaş yaratmasını isteyecektir... 

Conrad Brean: Seçimlere kadar 11 güne ihtiyacım var. 

Stanley Motss: Bunu nasıl uzatacaksınız? Bu mesele 11 gün dayanmaz 

ki. Adam bir izci kızı becerdi. 

Conrad Brean: Ateşböceği Kızı.. 

Stanley Motss: Adam bir Ateşböceği Kızı becerdi. Bunu geciktirmek için 

ne yapabilirsiniz ki? Affedersiniz, bitki çayımı almak istiyorum. 

Conrad Brean: Sizce bunu ne geciktirir Bay Motss? 


Stanley Motss: Hiçbir şey! Bir savaş gerekir... Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben gösteri dünyasındayım, neden bana geldiniz? 

Conrad Brean: Nedenini söyleyeyim Bay Motss. “54 derece 40 dakika ya da savaş.” Bu ne anlama geliyor? 

Stanley Motss: Bu bir slogan. Şeyden... 

Conrad Brean: “Maine'i unutmayın.” 

Stanley Motss: Bu da şeyden olmalı... 

Conrad Brean: “Tippecanoe ve Tyler da.” 

Stanley Motss: Hayır, bu... 

Conrad Brean: Bunlar savaş sloganları Bay Motss. Sloganları hatırlıyoruz ama lanet olası savaşları hatırlamıyoruz. Neden, biliyor musunuz? 
Stanley Motss: Neden? 

Conrad Brean: Çünkü bu, gösteri dünyası. Bu yüzden buradayız. 

Stanley Motss: Anlıyorum. 

Conrad Brean: Napalm'e bulanmış bir kız. “Zafer için V harfi.” Suribaçi Dağı'na bayrak diken beş denizci. Fotoğrafları 50 sene sonra da 


hatırlayacaksınız ama savaşı unutmuş olacaksınız. 


İİİ EE 


Me 114 caz 


Stanley Motss: Doğru. 
Conrad Brean: Körfez Savaşı. Akıllı bomba bacadan içeri düşüyor. 
100 gün boyunca her gün 2500 görev. Bir bomba videosu Bay Motss. 


Amerikan halkı savaşa inandı. Savaş, gösteri işidir. Bu yüzden buradayız. 
Stanley Motss: Başkan için ne yapıyorsunuz? Neden Arnavutluk? 
Conrad Brean: Neden olmasın? 

Stanley Motss: Bir noktada öğrenecekler. 

Conrad Brean: Kim? 

Stanley Motss: Kim mi? Halk elbette. 

Conrad Brean: Bilmeleri mi gerekiyor? 


e nm nr em on aza sm e 1 


Kerem Ebru'ya 


cep telefonundan 


> TurkcellE-Postacı « 


ile e-posta gönderdi. 


($) TURKCELL 


TurkcellE-Postacı ile özgürlük cebinize geliyor! Durakta, restoranda, maçta, tatilde... her yerde e-postalarınız ekstra bir işlem yapmadan cep telefonunuzda. Bu özgürlüğü siz de yaşamak istiyorsanız hemen EPOSTACI yazıp cihaz modelinizi de ekleyerek 2025'e kısa mesaj gönderin. 


Örnek: EPOSTACI 6630 


Servisten yararlanmak i, Cihazınızın bu servisi destekleyen bir model olması gerekmektedir. Destekleyen modeller: 


Nokta 230, 6600, 6260, 6530, 7610, 9300, 9500, Sony Ericsson P900, P910i, mate PDAZK ve JAM Windows Medin tabanı uyumlu telefon ve PDA'er. Bu senis TurkoelE-Posta Adresi'ni ve G-mail, net, Superonline, E-kolay gibi POP3 tabanlı e-posta hesaplarını desteklemekledir. 
Servise TurkoellExira'lar ve www.turkcell.com.tr Online işlem Merkezi'nden de kayıt olabilirsiniz. Abonelik, faturalı hatlar. için aylık 10 YTL, Hazır Kart için haftalık 30 kontördür. (KDV dahi, ÖİV ve GPRS kullanım ücreti hariçtir) Servisten kurumsal hatlar da yararlanabilir. 


TurkcellE-Postacı 


wenarturkcell.comir - 4440532 4440535 


($) TURKCELL 
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Chevrolet artısı büyük gurur! 


Yeni Aveo Sedan, sınıfının en büyük aracı... 


Yeni Chevrolet Aveo Sedan Günleri: 1-31 Mart 2006 


Yeni Chevrolet Aveo Sedan etkileyici görünümüyle huzurlarınızda... Onu büyük yapan sadece boyutları değil. Radyo/MP3/CD çalar onda... Sınıfında tek iklim kontrollü klima onda... Yol bilgisayarı onda... ABS ve EBD onda... Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları onda... Ekonomik ve güçlü motor seçenekleri onda... 
Ve daha fazlası da onda... Yeni Chevrolet Aveo Sedan, gururla gösterin diye tasarlandı. 


www.chevrolet.com.tr İLETİŞİM HATTI: 0216 651 77 88 CHEVROLET. ARTISI BÜYÜK. 


